ragua'daki Amerikancı faşist diktatörlük de yıkıldı. 


CIA'NIN ORTADOĞU ZİNCİRİ 


ieglal 


ÜÇÜNCÜ 
Eee NOT DEFTERİ 


Kuruluş yıh:1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


almanın zamanıdır. 


verelim. 


.Bilen bölünmeyi 2 


"iç savaş 
siyaseti” nin tepki 
uyandırması, 
Bilen” in eski 
görüşlerini 
reddetmesine 
yol açtı 


Ayrılığa neden olan 
“Emperyalizmin 
Zayıf Halkası Türkiye” 
broşürü nedir? 


'TKP içindeki bölünmeye yol açan ve İ.Bilen' 
in geçtiğimiz hafta inkar ettiği Emperyalizmin 
Zayıf Halkası Türkiye" broşürü. R. Yürükoğlu 
imzasıyla Avrupa'da yayınlanmış. İşçinin Sesi 
Yayınlarından çıkan broşürün ilk baskısı Şubat 1978 tarihini taşıyor. Daha sonra Aralık 
1978 ve Mart 1979'da ikinci ve üçüncü bâskıları yapılmış. Broşürün arka kapağında İ.Bilen'in 29-30 Haziran 1976 tarihlerinde Berlin' 
de toplanan Avrupa Komünist ve İşçi Partilerinin Konferansında yaptığı konuşmadan alınti var: 

“Partimiz, Türkiye'de anti-emperyalist, demokratik hareketlerin güçlenmesinin objektif 
koşullardan doğduğuna, zıtların gittikçe sivrileştiğine... Türkiye'nin emperyalizmin zayıf 
noktası olduğuna inanıyor, 

Broşür İ. Bilen için yazılan TKP andı ile başlyor: 

“Bilen Yoldaş 
Bütün ömrümüzü tümüyle 3 

(Devamı Sa. 7; Sü: 4'tç 


BAŞY. 
Nikaragua dersi 
Doğu Perinçek 


MERİKAN emperyalizminin hakimiyet 
alanlarındaki zelzele devam ediyor. Nika- 


1974 yılında başladı bu yıkılmalar. Porte- 


6 


kiz'deki faşist Caetano diktatörlüğü, Yunanistan'daki Papadapulos cuntası derken biraz gecikmeyle İspanya'daki yıllanmış Franke rejimi 
de aynı eceli paylaştı. Türkiye'deki 12 Mart 
rejimi ise, Amerikancı faşist diktatörlüklere 
kıran girdiği bir dönemde meydana geldi ve 
sonuç olarak dikiş tutturamadı. Böylece Avrupa'da Amerikancı faşist diktatörlüklerin 
defteri dürülmüş oldu. 

Angola, Mozambik ve Gine Bissau'daki Portekiz sömürgeciliğinin yıkılması ve bu ülkelerin ABD etki alanı dışına çıkmaları da son beş 


2 


TKP 


© İşçiler ve 
sendikaların TKP” ye 
karşı tepkisinin 
artması üst 
kademelerde 
çatlamalar 

yarattı. 


A 


) 


ristliktir. 


çıkılmalı, 


Ayrılık noktaları 


Ingiltere kanadı 
© İç savaş için şartlar uygundur, anarşide açık rol 


© Savaş komiteleri, direniş örgütleri kurulmalıdır 


© "Goşist” diye nitelediğimiz sol gruplarla savaş 
arkadaşlığı kurmalı, onların başına geçilmelidir. 


© CHP ağırlıklı hükümete yardım yok. Eyleme hız 
© CHP'nin sağ kanadına prim vermek sağ oportü- 


© TİP ile TSİP'in birleşmesine kesinlikle karşı 


.. Bunlar hem istihbarat alışverişini sağlamakta, 
hem de ülke içindeki ve ülke dışındaki olaylarda 


PAZARTESİ 


Temmuz 1979 


500 KURUŞ 


Doğu Almanya kanadı 


© İç savaş için şartlar uygundur ama, şimdilik fa- 


aliyet daha derinden yürütülmelidir. 
© Bu örgütlenmelere, savaş ve, ayaklanma komiteleri 


adı yerine can güvenliği komiteleri denilmeli- 


dir. 


© Bu gruplarla ağikça berabermiş gibi görünme- 


meye dikkat edilmelidir. 


© Hükümeti tamamen gözden çıkarmak yanlıştır, 


hâlâ yararlanacağımız yanları var. 


© CHP'nin sağ kanadını da hesaba katmak gerekir. 


© TİP ile TSİP'in birleşmesi desteklenmelidir. 


Temmuzda TKP” nin Sesi Radyosunda ilan etti 


© Ayrılığın Maden-iş 
ve İGD içinde de 
patlak vermesi 
bekleniyor 

© Bilen:” Beni 
kendilerine kalkan 
yapanlar, şimdi 
saldırıya geçiyor” 


HABER MERKEZİ 
Merkezi Doğu Almanya'da bulunan TKP örgütü bölündü. Parti içinde 
bir süredir devam eden 
ayrılık, TKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri İ. 
Bilen'in e su 
yüzüne çıktı. İ.Bilen,yurt 
dışındaki bir hizbin "partinin birliğine karşı saldırıya geçtiğini" söyledi. 
TKP'nin, "İngiltere 
kanadı", "Doğu Almanya kanadı" diye bölünme. 
sine, iç savaş siyaseti etrafindaki tartışma yolaçtı. Görüşlerini "İşçinin 
Sesi" adlı gazeteyle yayan İngiltere kanadı, 
“iç savaş kışkırtıcılığını 
açıktan sürdürelim"' derken, Doğu Almanya kanadı "Şimdilik daha gizli 
ve derinden gidelim, ihtiyatlı olalım" diyor. Doğu 
Almanya kanadı karşı ta- 


rafı “serüvenci"', İngiltere 
kanadı da diğerlerini 
“sağ oporlünisi" diye 


suçlamaya başladı 


BİLEN'İN 
KONUŞMASI 


İ.Bilen. 22 Temmuz 
günü TKP'nin Sesi Rad 
yosundan kendi sesiyle 
yayınlanan demecinde, 
iç savaş siyaselinin kay- 

(Devamı Sa. 7; Sü: 1'de) 


Arap ülkelerine 
kaçak buğday 
satılıyor 


HABER MERKEZİ 
Buğday rekoltesinin 
bu yıl 14 milyon ton olarak gerçekleşeceği ve 
buğday Âdışsatımından 
yarını milyar dolar gelir 
sağlanacağı belirtilirken, 
Trakya bölgesinden elde 
edilen buğdayın kaçak 
olarak Arap ülkelerine 
satıldığı öğrenildi. 
Buğday : ıdışsatım 
sadece Toprak Mahsul- 


MHP” nın yayın organı: 


ADANA (ÖZEL) 
Kahramanmaraş olavları duruşması- 


K.Maraş olayları duruşmasında 


Sakarya ve Yenimahalle olayları 
tanıkları dinlenecek 


lacak. Bu mahallelerdeki olaylar, sanik ökkeş Akkuş'un evinde yapılan 


© Ankara'da | kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 


Seçmen kütüklerinin sayımı tüm yurtta yapıldı. Sabaha saat 05.00'indın akşamınenat 19.00'una kadar 
sokuğa çıkması yasaklanan yurttaşlar bir bir sayıldı ve 
seçmen kütüklerine kaydedildi. Yabancı turist ve görevlilerin dışında sokaklarda kimsecikler görülmüyor- 


“ AP, MHP” yı kapattırmaya çalışıyor” 


Hergün'AP'yi suçladı 


© Gazete 
taraftarlarına, 


"dişinizi sıkın” 
diyor 


e AP'liler:”Biz suçlu 
parti kapatılsın 
dedik, MHP alındı” 


HABER MERKEZİ 
MHP, suçlarının ortaya dökülmesinden sonra 
iyice paniğe kapıldı. Bu 
partinin yayın organı 
Hergün, sonunda Adalet 
Partisini de MHP'yi kapattırmaya çalışmakla 
suçladı. Aynı gazete, taraftarlarına bir yandan da 
"Dişinizi sıkın, elbet bir 
çıkış yolu bulunacak" 
diye moral vermeye çalışıyor 

Hergün gazetesinin 
son bir haftaki manşetleri MHP'deki dağılmayı ve 
paniği önleme amacını 
taşıyor: 

22 Temmuz 1979:Tertip ve tuzaklar karşısında 
yılmak yok! 

23 Temmuz 1979: Tür 
kiye'yi yol ayrımına getiren CHP kapatılmalıdır! 


du. Bütün yurttaşlar evlerinde görevlilerin gelip kendilerini kütüğe geçirmelerini beklediler. 
Yerli turistler ve yolcular 
ise otellerinde sokağa 
çıkma yasağı süresinin 
dolmasını beklediler. 
İSTANBUL'DA YAZIM 
İŞLEMİ OLAYSIZ 
GEÇTİ 

İstanbul'da dün 05.00- 
19.00 saatleri arasında 
uygulanan sokağa çıkma yasağına genellikle 
uyulduğu ve yasağı ihlalden o gözaltına alınan 
kimse bulunmadığı açıklandı. 

İstanbul Emniyet Nöbetçi Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'da uzun süredir ilk 


(Devamı sa.7, sü.6'da) , 


n" . . . 
Velikanlı Aşireti 

rI M7 
MHP” li değildir 

15 Temmuz tarihli gazetemizde çıkan ''Muş'ta 
bir başkomiser aşiret çatışmalarını körüklüyor" 
başlıklı haberimizle ilgili 
olarak TÖB-DER Muş 
Şubesi Başkanı Metin Erdemir ve TÜS-DER Muş 
Şubesi Başkanı Maşallah 
Devrim gazetemize bir açıklama gönderdiler, 

Açıklama şöyle: 

"1, Sözkonusu haberiniz haber niteliğini yitirmiştir. Olay 14 Haziran 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Güncelliğini yitiren bir olay bir 
ay sonra haber olarak değil, ancak yorum veya 
belge olarak verilebilir. 

“2.. Olay sizin anlattığınız gibi değildir. Şöyle ki: Olay lisede olmadı ve A.Haluk Sakık isim- 
li şahısa o olay günün- 
den üç gün sonra saldırıldı. 14 Haziran 1979 günü faşistler ÜSS sınavları için Muş'a dışarıdan 
gelen faşist güçlerden yararlanarak bir kitlesel saldırı hazırlamak istediler. 
Ancak devrimcilerin akıllı davranmaları bu tertibi 


(Devamı 62.7, su.4'de) 


Gi 


KÜTÜK 


| Seçmen kütüklerinin yazımı yapıldı. 
| Fakat öyle bir yön- 
| temle yapıld: ki, kütükçe bir seçmen ya 


müşterek operasyonlara katılmaktadır... ” 


HIÇ BÖYLE ŞEY GÖRMEMİŞTİK 


Alman, Brigitte Philipps ve Heinz Elsen; “Ül e her 
kes oturduğu bölgede kayıtlıdır. Yaşı tutanlara seçmen 
kartları resmi makamlarca dağıtılır. oy verme günü kimliğimizle gidip oyumuzu kullanırız. Türkiye'deki gibi bir uy 
gulamayı bugüne kadar ne gördük ne de duyduk.Bürokrasi' 
den başka birşey deği!" 


aleyhinde açtığı 5 milyon liralık 
tazminat davası reddedildi 


ANKARA (ÖZEL) 

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkamesi, MHP' 

nin gazetemiz aleyhinde açtığı 5 milyon liralık 

manevi tazminat davasını reddetti. Mahkeme, 

ayrıca mahkeme masraflarının da MHP tarafın: 
dan ödenmesine karar verdi. 

Devamı sa.7,sü,8'de) 


Yine sahte sol 


Mafia şefini kaçıranların Vatan Partisinden olduğu açıklandı. Hüseyin Uğurlu 
için 100 milyon lira fidye isteyen üç kişilik grubun İlderi de bu partinin Merkez 
Komitesi üyesiymiş 

Vatan Partisi adı kamuoyunda pek duyulmayan bir örgüttür. Üye sayısı yüzü 
geçmez. Hiç bir önemi ve etkinliği yoktur. Ancak bu küçük örgütün üyelerinin 
yaptıkları kamuoyunu Zaman zâman 
meşgul ediyor. Bu parti Doktor Hikmet 
Kıvılcımlı'nın fikirlerini o savunduğunu 
söyler. Kendini Kıvılcımlıcı olarak tanıtan PİM (Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele 
Derneği) üyesi bazı kişiler de bundan bir 
süre önce 50'den fazla soygun ve gasp 
olayının sanığı olarak yakalandılar. 

Vatan Partisi, Moskovacı partilerden 
bir tanesidir. Son kongresinde Vietnam' 
m Kamboçya'yı işgalini destekleyen bir 
karar da almıştır. 


(Devamı sa.7, sü.b'da) 


leri Ofisi kanalından ya- 24 Temmuz 1979 : İş 


TA S na Sakarya ve Yenimahalie tanıklarının toplantı ile başlatılmıştı. MHP'li ör- < 2 
(Devamı sa.5,sü.9'de) e e ser dinlenmesi ile devam edilecek, Bugün- O güt elemanlarının talimatları ile saldı- kenceci, eylemci ve Mark- poli Aydınlık 
i rakya bölgesinden kij duruşmada tanık Besime Yüzüak ran katliamcılar, ellerinde üç hilali sist POL'DER ve TÖB- NİŞANCI J N 
(Devamı sa.7, sü.4'de) ile birçok tanığın ifadesine başvuru- (Devamı sa.7, sü.8 de) (Devamı sa.7,sü.3'de) e ie ken e WA V N 


30 Temmuz 1979 


Ee 


Sina Çıladır 


MEM-DER'in güçlü sesi 


Halkımızın özgürlük ve birlik 
İadeli gitgide yeni mevziler 
ıyor, gitgide yeni kitlevi örgütler şeklinde ete-kemiğe bürünüyor. 
Bugün, bundan on yıl öncesine kıasla, bağımsızlık ve özgürlük mücafeies daha derli topludur. İşçi smıfımızdan memur kesimimize kadar 
geniş halk kitleleri, Sovyet yıkıcılığıina ve MHP ile sahte solcuların teröüne karşı gitgide daha örgütlü ve doyısıyla daha etkin bir mücadele veriyorlar. Sözgelimi, yakın bir zamana 
/kadar (ve kimi sahte solcu grupların 
en de) "bürokratlar" diye burun 
ırdıkları dargelirli memur kitleeri, büyük bir sorumlulukla ülkemizin meselelerine çözüm arıyorlaç, 
temsil ettikleri kitleyi ve genel olarak halk kitlelerini gerçeklerin pırıl 
pırıl ışığına çekmeye çalışıyorlar. 
Merkezi Ankara'da bulunan Memurlar Derneği (MEM-DER), son zaanlarda demokratik mücadelede et- 
'kin bir şekilde yeralan kitle örgütlerine ömek olarak gösterilebilir. 
MEM-DER'in 23 Temmuz 1979 tairihinde yayınladığı bir bülten geçti 
elimize, Bu bültenden bazı bölümle- 
İri okurlarımıza aktaracağız. Aktaracağız ki, dargelirli memurlarımızın 
sorumluluk bilincinin ne kadar sevindirici basamaklara ulaştığını okurlairmız da görüp öğrensinler. Sözü 
Pin t bırakıyoruz: 
, Bugün, bağımsızlığımıza, demokfratik hak ve özgürlüklerimize, canımıza,malımıza düşman anarşinin kaynaklarından Türkeşler köşeye sıkışmışlardır.  Türkeşlerin etrafındaki 
çember giderek daralıyor. İşçimizin, 
. köylümüzün, memurumuzun, esnafımızın, gencimizin, ihtiyarımızın kısa- 
,ca tüm halkımızın mücadelesiyle güçlenen özgürlük ve bağımsızlık rüzgarı 
bu cinayet şebekesini dağıtıyor, yerle bir ediyor. Türkeşlerse daralan 
çemberi yarmak, hesap sorulmasını 
önlemek için yeni tertiplere, cinayetlere girişiyor. Abdi İpekçi'nin katili- 
nin yakalanmasıyla gelişen olaylar 
bunu açıkça ortaya koyuyor. Ağca" 
nın yakalandığı gün (24 Haziran) başlayan Manisa olaylarında CHP'i ve 
MHP'li dört kişi aynı tabancadan çıkan kurşunlarla öldürülüyor. Üç gün 
süren bu olayların hemen ardından 
Türkeş'in parti binası ve MİSK Eğiei e rp ğa 
eli kanlı bu cinaye, ekesinin mağ- 
„dur aum olduğ Rinadti yayılmaya çalışiliyor. 5 Temmuz günü yi 
ne:Türkeş, Hürriyet gazetesine bizzat 
, haber vererek, partisine MIT ajanları- 


> nın yerleştirildiğini ve partisinin gay - 


rimeşru yollara çekilmek istendiğini 
açıklıyor. Bu açıklama da' aynı gün Sı- 


, kıyönetim yetkilileri tarafından ya- 
` lanlanıyor. Onların tüm bu gayretleri 


kendilerini kurtarmalarına yetmeyecektir. Nitekim son attıkları bomba 
ellerinde patlamıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü 18 Temmuzda yaptığı 
açıklamada bombanın MİSK binasında imal edilirken patladığını belirtmiştir. Türkeşler büyük bir telaş ve 
panik içindedir. Paniğe kapılmaları, 
suçluluklarındandır ve doğaldır. Son 


21.7.1979— BALIKESİR 


Dursunbey'de aralıklarla devam 
eden deprem halkı korkutuyor ve 
halk evlerine girmeye çekiniyor. 

İki gün önce ilçede meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelerde Ziraat Bankası ve Hükümet 
konağının duverları çatlamıştı. 

Ancak daha sonra depremin ara- 


16.7.1979— SİİRT 


ik mektedir, 


(ypdilmesini istemektedirler. 


ANADOLU 


19.7.1979— YOZGAT 


H191 Atalarımız, ağlamayan çocuğa 
meme verilmez demişlerdir. Cerçekten öyledir de. Hele bu günün 
döneminde. Arslanın; ağzındeki 
lokma hep vurgunculara gidiyor. 
Dar gelirliler ise hava alıyorlar... 
4 Sabit ve dar gelirli diye adlandı- 

` rilän memur ve emeklisi bir çok okurumuz, gazeteci olarak bana geçim derdinden devamlı surette yakınıp duruyorlar. 

Hemen her gün bu gibi şikayetlere hedef olduğum için tekrar yazmak lüzumunu duydum, gerektiğin- 
de devam da edeceğim. 

Dar gelirlilerin her ay aldıkları 
maaş artık devede kulak kabilin- 

den işe yaramaz duruma geldi. Devilet babayı temsilen icra organını elinde bulunduran Sayın Ecevit iktidarı ise, bu kitleyi daha da darlığa 
düşürüp havadan yeni zenginler tü- 


gönderilen dosyalarla Türkeşlerin siyasi sığınağıyla ilgili, Cumhuriyet 
Başsavcılığındaki dosya sayısı 9'a 
çıkmıştır. Kabaran dosyalar artık 
açılmalıdır. 

Elleri halkın kanına bulaşmış bu 
cinayet şebekelerinin daha fazla yaşamasına fırsat vermeyelim. Uyanık 
olalım, çevremizi uyaralım. "Ya Devlet Başa, Yu Kuzgun Leşe" diyen 
Türkeşler yeni tertiplere ve cinayetlere girişebilirler. Onların tertiplerini 
açığa çıkaralım. Cinayet şebekelerini 
gözlerden gizlemeye hizmet eden, 
Rus Beşinci Kolunun gerici "İç Savaş'' teorilerine, kargaşayı artırma siyasetlerine karşı çıkalım. Bu tür eylemler Türkeşlerin cinayetlerinin gözardı edilmesine yarıyor. Rus Beşinci 
Kolu faşistlerle düello mantığını körükleyerek, anarşiyi artırıyor. Türkeşlerden hesap sorulmasını geciktiriyor. 
Bugün sahte solcuların yaptığı eylemler Türkeşlere, Türkeşlerin terörü de 
Rusya'ya hizmet ediyor. Bu yüzden 
bir yandan Rusya'nın Beşinci Kolu 
“İGD savaş alanıma" diye bağırırken, 
öte yandan Hergün gazetesi yazarı 
Taha Akyol sahte solculara seslenerek "iç savaş şartları olgunlaşmıştır, 
ne duruyorsunuz" diyebiliyor. Bu 
tür eylemlerin Türkeşleri gizlediğini 
Taha Akyol onlardan daha iyi görüyor. Esasında, sahte solcuların Türkeşlerden hesap sorulması diye bir 
meseleleri yoktur. Onların hesap sorma çığlıkları, düello mantığı içinde, 
ortalığın biraz daha karışmasına ve 
Rusya'ya müdahale imkanı sağlamaya yöneliktir. Ayrıca onlar, anarşinin 
diğer kaynağından hesap sorulmaya 
başlanınca, sıranın kendilerine geleceğini, bağımsızlık ve halk düşmanı 
yüzlerinin açığa çıkacağını biliyorlar. 
Bu yüzden kâh Filistin Kartalı, Kâh 
Apocu ve İGD'ü olarak yaptıkları 
eylemlerle Türkeşlerin kurtulmasına 
hizmet ediyorlar. 

Bu halk düşmanları, Türkeşler ve 
sahte solcular, bir avuç turlar ve çöküşe gitmektedirler. Güçlü olan, özgürlük ve bağımsızlık isteyen halktır. 
Anarşi belasını başımızdan defetmek 
istiyorsak; birlik, barış özgürlük istiyorsak; evlat acısının son bulmasını 
istiyorsak; 

Anarşinin kaynaklarını sergileyelim, teşhir edelim, katillerden hesap 
sorulmasını isteyelim, 

Hükümetten uzlaşmacı siyasetini 
terk etmesini ve yurdumuzun her yerinden yükselen "'Hesap Sorulsun"' 
çağrısına kulak vermesini, "sünger 
çekme" değil, hesap sorma tutumunu almasını isteyelim. Elindeki tüm 
belge ve bilgileri kamuoyuna açıklamasını isteyelim. 

Bugüne kadar koltuk hırsı ile Tür- 


© keş'lere kanat geren Demirellerden 


kendisini de felakete sürükleyen bu 
tavrı terk etmesini, elini katillerden 
çekmesini isteyelim. 

Türkeşlerden hesap sorulduğunda, 
halkımız demokrasiye, özgürlüğe, birliğe, barışa, bağımsızlığa giden yolda 
önemli bir mevzi kazanmış olacaktır. 

Kurulduğundan bugüne kadar 
grevli, toplusözleşmeli sendika hakkını, temel hak ve özgürlükleri savunan derneğimiz MEM-DER, can güvenliği, bağımsızlık, birlik, barış özgürlükten yana her kişi ve kuruluşu 
Türkeşlerden hesap sorulması için 
mücadeleye çağırmaktadır.” 


lıklarla devam etmesi sonunda ilçede 200'den fazla konut ve işyeri- 
nin duvarlarında çatlaklar meydana 
geldi ve bu arada bacalar yıkıldı. 

Diğer taraftan Dursunbey halkı 
depremin aralıklarla devam etmesi 
ile geceyi çoğunlukla sokaklarda geçirmeye devam ediyor. 


Mücadele | Denetimsizlik Siirt'i 
en pahalı kent haline soktu 


pix Şehrimizin son zamanlarda Türkiye'nin en pahalı ili haline geldiği görül- 


İlgililerin gerekli tedbir ve denetim görevlerini ihmal etmelerinden kayuyaaklanan bu pahalılığın yanı sıra bir çok zaruri gıda maddesinin karaborsaya 
düşmesine karşı çaresiz kalındığı da gözlenmektedir. 
12 liraya düşen domatesin bir ara ertesi gün 20 liraya fırlamasına sebep 
olarak sebze ticaretinin bir kaç kişinin inhisarında bırakılmasını gösteren 
hemşerilerimiz, getirilecek sebzelerin kifayetsiz hal dışında satışına müsaade 


Yağ darlığını önlemek için de şehrimize gelen tahsislerin toptancılar yerine bakkallarda satışının sağlanması ve bunu Fiyat Kontrol Komitesinin 
ciddi şekilde takip etmesi çare olarak gösterilmektedir. K 


Dar gelirlilere 
ölü toprağı serpilmiş 


retmeye adeta yemin etmişe benziyorlar. Bunun için onlardan şifa 
beklemek yersizdir... 

Ancak, dar gelirlilerin ve hele dar 
gelirlinin en çok bulunduğu Ankara'dakilerin üzerlerine sanki ölü toprağı serpilmiş gibidir. Bunca dara 
düşürüldükleri halde maalesef hiç 
sesi çıkmıyor. Memurlar Derneği de 
sesini oduyurmasını beceremiyor. 

Uyanın dar gelirliler uyanın. 
Esirlik zincirine yurulmadığır»za göre 
yakınmaları özel mektuplarla durmadan iktidar organlarına gönderiniz ve devamlı yağdırınız. Bu saye- 
de belki onları şefkat ve merhamet 
alanına çekebilirsiniz... 

Eğer ölü toprağını üzerinizden 
atamaz iseniz hiç umutlanmadan sefalet ımağının bulanık suyunda bir 
gün tamamen boğulursunuz. , 
Hilmi GÖNENÇ 


FİKİR MEYDANI 


DIYALEKTİĞİN TEMEL KANUNU 


EVİZYONİSTLERİN 

felsefe (o konusunda 
Mao Zedung'a saldırdıkları bilinirdi. Fakat "Emperyalizm ve Devrim" kitabında Mao Zedung'un 
“eski Çin felsefesini savunduğu", "zıtlıkları dış 
olgular olarak gördüğü" 
yolundaki iddiaları okuyunca Enver Hoca'nın 
ideolojik temelinin de 
Sovyet revizyonizminin 
ideolojik temeliyle aynı 
olduğunu görüyoruz. 

Enver Hoca büyük diyalektikçi pozlarında 
Mao Zedung'u eleştirme- 
ye kalkmış, ama zıtların 
birbirine (o dönüşmesine 
"hokkabazlık" diyecek 
kadar saçmalamış. 

Mao Zedung, "zıtlara, 
dış olgular olarak mekanik biçimde bakmakta" 
imiş. (Emperyalizm ve 
Devrim, s. 297, Yıldız 
Y.) Parti içinde iki çizgi 
mücadelesini inkar eden, 


sosyalist toplumda farklı ` 


fikirlerin varlığını yok etmeye çalışan Enver Ho- 


ca'nın Mao Zedung'a 
karşı zıtların iç olgular 
olduğunu savunmaya 


kalkışması oldukça gülünç oluyor. Enver Hoca, yavuz hırsız misali üste çıkmaya çalışıyor. 

O iddiasını ispatlama- 
ya bile girişemiyor. Çünkü Mao Zedung, her şeyde, her olgu ve her süreçin içinde zıtların birliği ve mücadelesi olduğunu açıklamış ve vurgulamıştır, Enver Hoca bunun aksini ispatlayan bir 
tek ömek gösteremez. 
Ayrıca Mao Zedung açık 
bir şekilde şunları da belirtmiştir: 

"Her şeyin bir iç çelişmesi vardır ve her şeyin hareketi ve gelişmesi 
bu çelişmeden kaynaklanır." (Seçme Eserler, C.1 
s. 368, AYDINLIK Y.) 

Yoksa Enver Hoca'nın 
çelişmenin, zıtların mücadelesinden doğduğun- 
dan haberi yok mudur? 
Eğer bundan haberi varsa 
şeylerin iç çelişmesinin 
olduğunu söylemenin aynı zamanda zıtların da 
şeylerin içinde, bağrın- 
da olduğunu söylemek 
anlamına geldiğini neden anlamıyor? Mao Zedung, meseleye, şu sözleriyle daha da açıklık 
getirmese Enver Hoca'nın 
bu anlayışsızlığı mazur 
görülebilir. 

"Bir şeyin gelişme 
sürecindeki bir çelişmenin iki yönünden her birinin varlığı öteki yönün 
varlığını gerektirir ve her 
iki yönde tek bir bütün 
içinde bir arada varlığını 
sürdürür." (age s. 394, 
abç) Ve zıtlar için daha 
da açık bir dille, ” .birbirlerinin içine girerler, 
içine yayılırlar ve birbirine bağımlıdırlar." diyor. (s. 395) 

Şimdi bunları da bir 
yana bırakıp şunu soralım. Zıtları,dış olgular olarak gören kimdir? Parti içinde iki çizgi mücadelesinin, yani parti içinde iki zıt çizginin varlığının objektif gerçek olduğunu savunan Mao Zedung mudur, yoksa parti 
içinde iki çizgi mücadelesini inkar eden, sadece 
bir tek yönün olduğunu 


, M.Nedim 


savunan Enver Hoca midır? 

Madem zıtlar iç olgulardır, öyleyse parti 
içinde de neden olmasınlar? Yoksa zıtların iç 
olgu olması evrensel değil 
midir? Görünen o ki, E. 
Hoca'nın ne söylediğin- 
den bile haberi yoktur. 


Zıtların dönüşümü 


Fakat Enver Hoca, 
Mao Zedung, zıtların dönüşümünü birinin diğeri 
ile basit yer değiştirmesi 
olarak göstermektedir" 
diye devam ediyor. 
(Emp. Ve Devrim, s. 
297) Enver Hoca'nın 
"basit yer değiştirme" 
dediği şey nedir? Metafiziğin diyalektiğe, diyalektiğin metafiziğe dönüşebileceğini söylemek, 
proletarya ile burjuvazinin birbirine dönüşmesini, devrim yolu ile proletaryanın yöneten, burjuvazinin ise yönetilen sınıf 


durumuna gelmesiyle 
açıklamaktır. Meselenin 
özü nedir? 


Bütün şeylerdeki zıtların biri esas,diğeri ise tali yöndür. Esas yön, o şeye damgasını vurur ve o 

yin niteliğini belirler. 

rneğin, kapitalist toplumun niteliğini belirleyen,hakim yön olan burjuvazidir. Ama eğer tali 
yön esas yön haline gelirse o şeyin niteliği de 
değişir. Proletarya, toplumda hakim yön olunca 
toplum (o kapitalizmden 
sosyalizme dönüşmüştür. Şeylerdeki zıtların 
yer değiştirmesi,yani tali 
yönün esas yön, esas 
yönün tali yön haline gelmesi Enver Hoca'nın iddia ettiği gibi "basit"' birşey değildir. Tersine, o 
şeyin niteliğinin değişmesidir. Mao Zedung 
bu meseleyi "Çelişme 
Üzerine” adlı makalesi- 
nin baş çelişme ve çelişmenin esas yönü bölümünde genişçe açıklıyor. 

E. Hoca, zıtlar arasındaki ilişkilerin değişikliğe uğramasının özünü 
kavramayıp, bunu "basit 
bir yer değiştirme" olarak gördüğü için Mao 
Zedung'un,zıtların dönüşümünü şeylerin nitelik 
değişikliğine uğraması olarak görmediğini iddia 
ediyor. Oysa Mao Zedung şunu belirtiyor: 

“Sık sık 'yeninin eskinin yerini alması'ndan 
bahsederiz. Yeninin eskinin yerini alması evrenin 
genel, ölümsüz ve değişmez yasasıdır. Kendi özü- 
ne ve dış şartlara uygun 
olarak farklı biçimlerde 
sıçramalar yoluyla bir 
şeyin başka bir şeye dönüşmesi-Yeninin eskinin 
yerini alması süreci budur." (age, s. 390) 

Eğer proletarya ile 
burjuvazi yer değiştirmiş 
ise, yani proletarya yöneten, burjuvazi ise yönetilen sınıf durumuna gelmiş ise bu ne demektir? 
Proletaryanın . iktidara 
gelmesi, kapitalist toplumun niteliğinin değiş- 


T.C. 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 


DİYARBAKIR YAPI İŞLERİ 15. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1, Mardin Tapu Sicil Muhafızlığı 11. İkmal inşaatı 
isi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 


2,İsin kesif bedeli 2.520.843 .30 TL.dIr. 


3. Eksiltme Diyarbakır Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü ihale komisyonunda 17.8.1979 (Cuma günü) 


saat: 11.00'de yapılacaktır. 


4. Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Diyarbakır Yapı işleri 15. Bölge Müdürlüğünde görülebilir, 


5. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 


A) 75.626. liralık geçici teminatı, 


B) 1979 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belge- 


sini, 


C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Ek- 
Siltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesini, sermaye 
ve kredi imkanlarını bildirir mall durum bildirgesini, ve 
2-a formuna uygun Banka referansmektubunu, Teknik 
personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir muteahhitlik karnelerini ibraz suretiyle 
Diyarbakır Yapı İşleri 15, Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlik- 


te zarfa koymaları lazımdır. 


6. İstekliler teklif mektuplarını 17.8.1979 (Cuma) 
günü saat: 10.00'a kadar makbuz karşılığından ihale 
komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 


7. Yeterlik belgesi alınması için son müracaat ta- 


A 


rihi 14.8.1979 (Salı) günü mesai saati sonuna kadardır. 


8. Telgrafla müracaat ve postadaki vaki geçikmeler 


kabul edilmez. 


DURUM İLAN OLUNUR. 


(Basın: 18828—758) 


mesi değil midir? Yoksa 
proletarya yöneten sınıf 
olmasına rağmen, toplumun niteliği değişmeyebilir mi? Bunlar o 
kadar basit şeyler ki, 
uzun uzun açıklamaya 
hiç gerek yok. Ama E. 
Hoca, meseleyi bulandırmaktan medet umuyor. 

Mao Zedung, proletarya ile burjuvazinin 
birbirine (o dönüşebildiği 
için proletaryanın yöneten ,burjuvazinin ise yönetilen sınıf haline gelebildiğini söylemekle zıtların dönüşümünü "basit 
bir yer değiştirme, şeylerin niteliğinin değişme- 


mesi olarak" görmüş 
oluyorsa Engels "baskıcılar 
baskı altına alınırlar" 


(Anti-Dühring, s. 239) diyerek baskı ile özgürlük 
zıtlarının yer değiştirdiğini, baskının özgürlüğe 
dönüştüğünü ifade ederken Enver Hoca'nın Mao 
Zedung'a atfettiği aynı 
hataya düşmüş olmaz 
mıydı? 


“Hokkabazlık” mı 


yoksa diyalektik mi? 

Di gin metafizi- 
ge, metafiziğin diyalektiğe, karşı devrimcilerin 
devrimcilere ve burjuvaziyle proletaryanın birbirlerine o dönüşebileceğinden bahsetmek zıtların birbirine dönüşmesiyle yapılan "'hokkabazlıklar" ve zıtlarla "sofistç& 
oyunlarmış! 

Diyalek tikle metafizik, 
karşı-devrimciyle devrimci, 
burjuvaziyle proletarya 
bunlar hep birbirlerinin 
zıtlarıdır. Ve bu zitlar 
arasında diğerlerinde olduğu gibi özdeşlik vardır. 
Bunların birbirine dönüşmesine ve dönüşebilmesine ancak, ya bunların 
birbirlerinin | zıtları olduğunu, ya da zıtlar arasında özdeşlik bulundugunu anlamayanlar hokkabazlık diyebilir. 


Proletaryayla burjuvazinin, metafizikle diyalektiğin, vs. birbirine zıt 
olduğunu, birinin diğerinin karşıtı olduğunu herkes bilir. Zıtların özdeşliği ise, birinin varlığının 
diğerine bağlı olması, biri 
olmadan diğerinin olamaması, bu zıtların belirli 
şartlar altında bir arada, 
iç içe bulunmaları ve belirli şartlarda birbirlerine 
dönüşebilmeleridir. Lenin, “"diyalektik,... niçin 
insan aklının bu karşıtları 
ölü ve donuk kalmış şeyler olarak değil de canlı, 
koşullanmış, o hareketli, 
birbirine dönüşen şeyler 
olarak gözönünde tutması gerektiğini gösteren 
teoridir" diyor. (Felsefe 
Defterleri., s.90) 

Lenin'in de belirttiği 
gibi karşıtlar (zıtlar) birbirine dönüşebilen şeylerdir. Birbirine dönüşmeyen hiç bir zıt yoktur. Ama tabiiki zıtlar 
da her zaman, her şart 
altında birbirlerine dönüşemezler. Bunun gerçekleşmesi için dış şartların da elverişli olması 
gerekir. 

E. Hoca'nın, üzerinde 
demagojiye giriştiği karşı-devrimciler örneğini 
ele alalım. Mao Zedung, 
sosyalist Çin'de karşıdevrimciler üzerinde doğru bir politika uygulanarak bunların çoğunluğunun olumlu unsurlara dönüştürülebileceğini söylüyor. Bunda zıtların birbirine o dönüşmesi kanununa aykırı olan ne 
vardır? Karşı-devrimcilerin zıttı devrimciler değil 
midir? Veya karşı-devrimcileri olumsuz unsurlar olarak adlandırırsak, 
olumsuz unsurların zıttı 
olumlu unsurlar değil midir? Bu iki zıt arasında 
özdeşlik yok mudur? 
Bunlar kabul ediliyorsa 
öyleyse ne diye Lenin'in 
belirttiği gibi bu zıtları 
"Birbirine dönüşen şeyler olarak göz önünde" 
tutmayalım? Neden olumsuz unsurlar, kendi 
zıtlarına, yani olumlu unsurlara dönüşmesin? Tabii 
ki bu olumsuz unsurların 
(karşı-devrimcilerin) . 
kendi zıtlarına dönüşebilmelerinin elverişli şartlarının sosyalist bir toplumda var olduğunu burada 


tartışmayacağız. 

Diyalektiğe bir türlü 
akıl erdiremediği için 
Dühring, Engels'in "daha yalın mekanik yer degiştirmenin kendisi bile 
ancak bir cisim, bir ve 
aynı anda, hem bir yerde hem de bir başka 
yerde, hem bir ve aynı 
yerde olduğu ve hem de 
orada olmadığı için gerçekleşebilir." ve "yaşamın en başta bir varlığın, her an, hem kendisi hem de bir başkası 
olması" o (Anti-dühring, 
s.212-213) gibi açıklamalarını "sözcük oyunları" olarak görüyordu. 


Enver Hoca da tıpkı 
Dühring gibi, zıtların 
özdeşliğinin “sırrını” 
çözemeyince, onun 
“sözcük oyunları"saçmalığını", "sofistçe oyunlar" 
“hokkabazlık” diye tekrarlayarak yeniden piyasaya sürüyor. 

Diyalektiğin metafiziğe, metafiziğin diyalektiğe dönüşmesine de "sofistçe oyun" diyen E. 
Hoca, "yani ilk çağ 
materyalizmi, idealizm 
tarafından yadsındı. Ama 
felsefenin daha sonraki 
gelişmesi içinde, bu kez 
idealizm savunulamaz 
bir duruma geldi ve materyalizm tarafından yadsındı” (Anti-Dühring) diyerek materyalizmin idealizme, idealizmin materyalizme dönüştüğünü 
açıklayan Engels'i ve 


"doğadaki evrenselin 
ruh'a; nesnelin öznele, 
maddeciliğin o idealizme 


bu sıçramasının açıklanması. Bu aşırı uçlar burada birleşiyor (ve dönüşüyor) işte” Sözleriyle materyalizmin idealizme dönüştüğünü belirten 
Lenin'i de "sofistçe oyunlar'' yapmakla ve 
""hokkabazlık"la suçlamiş olmuyor mu? 


Diyalektiğin 
“hükmü” altında 
olmayan nedir? 


Mao Zedung "'zıtların 
karşılıklı olarak birbirine 
dönüşmesini her şeyin onun buyruğuna uyduğu 
kesin bir şema olarak 
kullanmakta" imiş” 
(Emp. Ve Dev.) 

E. Hoca burada sadece 
gerçeği biraz daraltmış 
ye tersine çevirmiş. Mao 
Zedung sadece zıtların 
birbirine dönüşmesini degil aynı zamanda zıtların 
birliği ve mücadelesini 
"kesin şema" olarak kullanıyor. Yalnız sözkonusu olan her şeyin bu kanunun buyruğuna uyması değil, her şeyde bu 
kanunun insan iradesin- 
den bağımsız olarak işlemesidir. E. Hoca, "Mao 


Zedung her şeyde zıtların birliği ve mücadelesi 
kanununu (o keşfediyor" 
deseydi, gerçeği ifade 
ederdi. Aslında E. Hoca Mao Zedung'u “her 
şeyi zıtların birbirine 
dönüşmesinin buyruğun- 
da görmekle"'suçlarken 
sinsi bir şekilde diyalektiğin temel kanunu olan 
zıtların birliği ve mücadelesi-zıtların birbirine 
dönüşmesi de, zıtların 
birliğinin göreceli ve geçici, mücadelesinin ise 
mutlak ve sürekli olması 
sonucudur» kanununun geçerli olmadığı, işlemediği 
bu kanun doğrultusunda 
varlığını sürdürmeyen 
şeylerin olabileceğini savunuyor. Daha açıkçası, 


çelişmenin evrenselliğini inkar ediyor. 
Engels, "hareketsiz 


madde, maddesiz hareket 
kadar akıl almaz bir şey- 


dir" _ ve "hareke 
tin kendisi bir çelişkidir" 
diyordu. 


Madde demek hareket 
demek, hareket de çelişki demekse, peki çelişki 
nedir? Karşıt yönlerin 
yani zıtların mücadelesinden başka bir şey 
midir? Madde için geçer- 
li olan bu şeyler, aynen 
düşünce ve toplumsal 
olaylar için de geçerlidir. 

Lenin ise, "birin 
ikileşmesi ve çelişkin 
parçalarının bilgisi...diyalektiğin (biricik temel 
özü değilse bile, 'özler' 
inden biri, temel özellik 
ya da belirtilerinden biri) 


asli özüdür. "diyordu. 
(Felsefe Defterleri). Yine 
aynı eserinde "sözün 


kısası, diyalektik, zıtların 
birliği öğretisi olarak tanımlanabilir. Bu, diyalektiğin çekirdeğini ortaya koyar, ama açıklanması ve geliştirikmesi gerekir" ve "gelişim, karşıtların o mücadelesidir" 
diyor. 

Toparlarsak, hareket, 
çelişme, diyalektiğin asli özü, çekirdeği, gelişim bütün bunlar zıtların 
birliği ve mücadelesin- 
den ibaret ise bu kanunun "kumanda" etmediği bir şey olabilir mi? E. 
Hoca, bu kanunun 'kumanda" etmediği bir şey 
gösterebilir mi? İçinde 
zıtların birliği ve mücadelesini taşımayan ve zıttına dönüşmeyen veya dönüşmeyebilecek olan bir 
şey var mıdır? 

Kısacası, Mao Zedung' 
un zıtların birliği ve 
mücadelesi (zıtların dönüşümü de bunun içindedir) kanununu her şeye 
kumanda ettirmesine hiç 
gerek yoktur. Çünkü zaten her şey, bu kanunu 
içinde taşımakta ve bu 
kanun uyarınca varlığını 
ve gelişmesini sürdürmek- 
te ve sonra yerini başka 
bir şeye bırakmaktadır. 

Metafiziğe battığı 
için E. Hoca'nın göremediği ve keşfedemediği de 
işte bu objektif gerçektir. 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) 
Fransız yazarı Victor Hugo'nun televizyona da uyarlanan ünlü romanı-Eski dilde su, 2) Mahkeme 
kararını gösteren resmi 
belge-Özellikle koyun ve 
sığırda görülen, insana da 
bulaşabilen bir deri hastalığı. 3) Tersi Sibirya'da 
bir ırmak- Tersi eşek sesi. 
4) Büyük göçebe çadırı- 


Eti lezzetli bir tatlı su balığı. 5) Boşyere-Rüzgar. 
6) Tersi şahıs-Serüven. 7) Tersi kusursuz -Çizgi. 8) İnat- 


çı-Şan, ün. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Temelleri 19. yy.da T. 
Herzl tarafından ortaya koyulan ve Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını öngören ırkçı, fetihçi görüş. 
2) Kötü bir işte önayak olan kimse 3) Değer ve önemi 
olmayan, boş (şey). 4) 'Olur mu' anlamında bir sözcük-Yapma, etme (eski dil). 5) At ayakkabısı-Uzaklık 
işareti. 6) Bir işte çalışan insanların herbiri, 7) Beslenme ihtiyaçları dışında insanların kullandığı herşey- 
Ceylan. 8) Eski Mısır'da bir tanrı. 9) Uyma. 10) Bayan bale sanatçısı. 11) Kimyada Molibden'in simgesi-Tersi aralanmış olan, 12) Doğuştan yetenekli- İlaç, 


çare, 


Geçtiğimiz 
Hafta / 


MHP'nin kapatılması 
ve iki büyük partinin 
sorumluluğu 


MHP'nin köşeye sıkışması devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da MHP için karabasanlarla dolu olarak geçti. Olaylar öylesine hızlı gelişti ve halk 
içinde bu partinin ve yan kuruluşlarının kapatılması talebi öylesine güç kazandı ki, iki büyük partinin liderleri doğrudan doğruya bu konuya değinen konuşmalar yapmak zorunda kaldılar. 

Kamuoyunda MHP'nin kapatılması tartışmaları MİSK binasında hazırlanan bombanm 
patlamasıyla hızlandı. Bu olaydan iki gün sonra Sıkıyönetim Komutanlığı MİSK. yöneticilerini gözaltına aldı. Patlamadan sonra MİSK binası önündebulunan ve polis tarafından götürülmek istenen, 
ancak orada bulunan komandolar tarafından kaçırılan kişinin MHP Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mit olması ihtimali de güç kazandı. 

Geçen hafta gelişen ve MHP'yi köşeye sıkıştıran olaylardan en önemlisi İstanbul İl Gençlik 
Kolu Başkanı Kazım Ayaydın'ın cinayetten tutuklanmasıydı. Ayaydın, İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı târafından, geçen yıl öldürülen Politika gazetesi Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Özgür" 
ün katil zanlısı olarak tutuklandı. Aynı kişi, İstanbul Üniversitesi önünde gerçekleştirilen 16 
Mart katliamının da düzenleyicisi olarak yargılanıyor. 

Bütün hafta boyunca süren Maraş duruşmaları 
ve gene geçen hafta içinde vurularak öldürülen 
Turgay Uysal adlı gencin "davadan döndüğü" için 
katledildiğinin anlaşılması, MHP' nin karabasanını 
artıran diğer unsurlardı. 

Bu arada Ecevit ve Demirel peş peşe ilginç demeçler verdiler. Ancak her ikisinin de kalkış noktası oy kaygısı idi. Ecevit, "MHP'yi, ÜGD'yi kapatsanız ne olur? İkisinin de arkasında Demirel var. 
Hem, bu bir düzen sorunudur"' diyerek bir taşla iki 
kuş birden vurmayı hesaplıyordu. Ecevit böylece, 
hem MHP'nin kapatılmasına karşı çıkarak bu partinin oylarının AP'ye gitmemesini sağlamak, hem 
de, "düzeni değiştirecek adam" imajını kitlelerin 
zihinlerinden silmemeyi amaçlıyordu. Ecevit ve 
CHP kurmaylarının bu konuda halkın ne kadar 
hassas olduğunu henüz kavramadıkları anlaşılıyor, Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek olan 
“MHP, ÜGD kapatılsın" sloganlarının Ecevit ve 
kurmaylarını ne derece etkileyeceğini de hep beraber izleyeceğiz. 

Demirel'in bu konudaki tutumu da geçtigimiz hafta aşağı yukarı belli oldu. Onun tutumu 
da şuydu: "Tamam, buyrun kapatın. Ama bu işe 
beni karıştırmayın"', Aslında Demirel de Ecevit gibi bir taşla iki kuş vurmak amacındaydı: Hem 
MHP'yi kapattırarak oylarını AP'ye aktarmak, hem 
de MHP'yi kapatma girişimine bulaşmayarak MHP 
seçmenlerinin antipatisini toplamamak, 


DEV—SOLUN "ÖNCÜ SAVAŞI" MHP'NİN 
HİZMETİNDE 

Dev-Sol adlı sahte solcu grup, "Öncü Savaş 
başlatma'' kararı aldıktan sonra ilk "büyük" eylemini geçen hafta gerçekleştirdi. Bazı işyerlerine 
girerek içeridekileri bağladılar, duvarlara yazılar 
yazdılar. Önlerine gelen 'camı kırdılar, yoldan geçenlerin saatlerine ve paralarına "halk adına" el 
koydular, İki saat içinde İstanbul'un sekiz yerinde 
bomba patlatarak ."Oligarşinin bağrını gümbür 
gümbür"' dövdüler. Ve sonunda yalnızca Türkeş'ten 
“aferin"'aldılar. MHP'nin "'batıyorum" feryatlarına can simidi gibi yetişen bu eylemler, sahte solun gerçek yüzünü hâlâ göremeyenler için bir uyarı 
niteliği de taşıyordu. 

NİYET MEKTUBU ONAYLANDI 

“Niyet Mektubu onaylanacak mı, onaylanmayacak mı?" adlı yılan hikayesi geçen hafta nihayet 
sona erdi. IMF Yönetim Kurulu, Türkiye'nin sunduğu Niyet Mektubunu onayladı ve Türkiye'ye 
250 milyon dolarlık kredi verilmesini kabul etti. 
Bu kredinin 50 milyon dolarlık bölümü hemen 
ödenecek, Ayrıca Batı Almanya ile 380 milyon 
marklık ve İsveç ile 50 milyon kronluk anlaşmalar 
imzalandı. Bunlar dışında Türkiye'nin OECD ülkelerine olan borçlarını erteleyen anlaşma da imzalandı. Bütün bunların bedelini ise artık herkes biliyor: 
Türkiye ekonomisinin tamamen IMF'nin denetimi 
altına girmesi, 


İRAN VE AFGANISTAN'DA NELER OLUYOR? 

Geçen hafta içinde Türkiye-İran sınırı yakınlarında meydana gelen ve 3 ay önce çekilen İran birliklerinin,yeniden Kuzeybatı İran'a gönderilmesiyle başlayan çatışmalar dikkatleri bu ülkeye çevirdi. 
Çatışmalara katılan Kürt birliklerinin politik eğilimleri ve amaçları hakkında henüz kesin bir bilgi 
elde edilemedi. Bu arada 88 İranlı asker çatışmalar 
sırasında Türkiye sınırından içeri girdiler ve daha 
sonra İran'a iade edildiler, 

Afganistan'dan bu hafta içinde gelen haberler, İran ve Nikaragua'dan sonra yılın üçüncü müjdesini bu ülkeden alabileceğimiz konusundaki 
umutları güçlendirdi. Afganistan'da Taraki'ye karşı 
mücadele eden kurtuluş gerillaları Afganistan'ı Rusya'ya bağlayan' bütün karayollarını denetimleri altına aldılar. Taraki'nin er veya geç yıkılacağı kesin, 
Ama ne kadar dayanacağı meçhul. Tıpkı Rusya' 
nın, gittikçe batağa batan uşağıma karşı nasıl bir 
tavır alacağının henüz belli olmaması gibi. 


..VE AMERİKA 

ABD'de hükümetin bütün üyelerinin toplu istifasıyla başlayan gelişmeler, Carter'in petrolün karneye bağlanması önerisinin Temsilciler Meclisi 
tarafından reddedilmesi boyutlarına ulaştı. Bu son 
gelişme üzerine ABD Başkanı Carter, doğrudan 
halka seslenerek, Temsilciler Meclisine bu konuda 
baskı yapılmasını istedi. ABD'deki bu gelişmelerin 
gerçek anlamını ancak önümüzdeki günlerde anlayacağız. Ancak bu gelişmelerin, Carter'in giderek 
güç yitirmesi, enflasyon, enerji gibi sorunlara çözüm bulamamasının ve bunlara karşı gelişen tepkilerin bir sonucu olarak oluştuğunu söylemek şimdiden mümkün. 


nemi 
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Irak'ta bir komplo açığa 


çıkarıldı 


*Baas'ın önde gelen beş üyesi 


tutuklandı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Irak'ta aralarında Başbakan Vekilinin de yer aldı- 
+ gı hükümet ve Baas Partisinin önde gelen beş üyesi hükümete karşı komplo düzenledikleri gerekçesiyle görevlerinden alınarak tutuklandılar. 
İktidardaki Devrim 
Komuta Konseyi ile Sosyalist Baas Partisi tarafından yapılan ortak açıklamada, o tutuklanan 
yöneticilerin Irak'ı, Mı- 
Sır-İsrail barış hareketine 


Sihanak'un, 
Demokratik 
Kamboçya 
Hükümetinin 
birleşik cepte 
reddettiği 
bildirildi 


PARİS 


Anadolu Ajansının Reuter Ajansına 
dayanarak verdiği 
bir habere göre Prens 
Norodom  Sihanuk, 
Vietnam'a ve Vietaam desteğindeki 
Heng Samrin yönetimine karşı ortak bir 
cephe kurulmasi yolundaki Demokratik 
Kamboçya hükümetinin önerisini reddetti. 

Halen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde bulunan 
Sihanuk'un cephe önerisi yapan Kiyos 
Samphan'ın görüşme 
önerisini de kabul etmediği bildirildi. 

Bu arada Sihanuk'un yakında bir 
Batı ülkesine gideceği ve "Yurt Dışı 
Kamboçya Hükümeti"'nin kurulacağı bir 
kongreye başkanlık 
edeceği verilen haberler arasında. 


ortak etmek amacıyla yabancı bir ülkeden emir ve 
para aldıkları belirtildi. 

Irak'ta görevlerinden 
alınarak tutuklananların başında Başbakan Vekili Adnan Hüseyin, Eğitim Bakanı Muhammed 
Mahcup ve Devrim 
Komuta Konseyi Genel 
Sekreteri Muhittin Abdül Hüseyin yer alıyor. 

Hükümete karşı 
komplo yaptıkları gerekçesiyle görevlerinden alınan beş yöneticiden ikisinin ise eski Endüstri Bakanı Muhammed Ayesh 
ve Devrim Komuta Konseyinin eski üyesi Abdül 
Celil oldukları bildirildi. 

Irak Haber Ajansı 
(İNA) Baas Partisi Bölgesel Komutanlığı ile Devrim Komuta Konseyinin 
konuya ilişkin ortak bildirisini yayınladı. Bildiri- 
de, "Ulusal çıkarlar açısından adının açıklanması şimdilik sakıncalı 
bulunan yabancı bir ülkenin" komploculara para ve talimat verdiği belirtildi. 

Bütün o görevlerinden 
uzaklaştırılan komplocular, Devrim Komuta 
Konseyi üyesi Naim: Haddad'ım başkanlığında ve 
altı üyeden oluşan olaganüstü mahkemede yar- 


gılanacak. 
İTİRAFLAR 
"İNA"nın yayınladı- 


ğı bildiriye göre, komploculardan Muhittin Abdül Hüseyin amaçlarını 


itiraf etti. Buna göre komplocular, Irak'ı 
Amerikan emperyaliz- 


mi tarafından siyonistlerin ve karanlık güçlerin çıkarlarına hizmet eden bir plana dahil etmek istemekteydiler, 

Öte yandan Kuveyt" 
te çıkan "El Siyasa" 
gazetesi, ortaya çıkarılan komploya 53 kişinin 
katıldığını yazdı. Gazete- 
ye göre bunlardan 34'ü 
daha önce yargılanmış ve 
geçtiğimiz çarşamba günü idam edilmişti. 

Yine Kuveyt'te yayınlanan "Er-Rey-Ül-Am" 
gazetesi de, Suriye-Irak 
layan bu komplonun 
kaynağında, ABD, İsrail 
ve Mısır'ın yer aldığını 
ileri sürdü. 

Devrim Komuta Konseyi ile Baas Partisinden 
yapılan ortak açıklamada, tutuklanan bu yöneticilerle işbirliği yapanlara karşı da sert önlemler 
alınacağı belirtildi. Ajanslar Irak'ta önümüzdeki 
günlerde yeni tutuklamaların beklendiğini bildiriyorlar. 


FKHC-GK Lideri Ahmet Cibril: 
“Çeşitli Arap ülkelerinde 
eğitilen pilotlar, istediğimiz 
hedefe uçmak için emrimizi 


bekliyor” 


© Aratat-Kreisky-Brandı görüşmelerine 


karşıyız” 


©Pilotar, MIG-Z3 uçaklarıyla eğitildi 


BEYRUT/TEL AVİV 
(AA) 
Lübnan'da yayınlanan 
"'Magasine" adlı haftalık 
dergiye bir demeç veren "Filistin'in Kurtuluşu İçin Halk Cephesi Genel Komutanlığı"'(FK HC- 
GK) Lideri Ahmed Cibril, binlerce pilotun çeşitli Arap ülkelerinde 
yaptıkları eğitim çalışmalarını başarıyla bitirdiklerini söyledi. Cibril 
"Bu pilotlar, çalışmaların sağlayan Arap ülkelerinin onayı olsun olmasın, bizim kendilerine göstereceğimiz hedefe 
uçmak için yalnızca emirlerimizi bekliyorlar" 
dedi. Cibril, çalışmaların 
Sovyet yapısı MIG-23 süpersonik uçaklarda yapıldığını da belirtti. 


Öte yandan Ahmet 
Cibril, Viyana'da yapılan Arafat-Kreisky- 
Brand görüşmesini sert 
bir biçimde eleştirdi ve 
"“Kö'nün hiç bir kanadının ve Red Cephesi 
üyesi hiç bir ülkenin bu 
zirveden haberi yoktu. 
Bu tür girişimlerin Filistin birliğine zarar verdiğini _ düşünüyorum. 
FKHC-GK bu zirvenin biçim ve içeriğini reddetmektedir"' dedi. 


FKHCGK Lideri Ahmet Cibril, askeri hedeflere, sivil Filistinlilere ve 
Lübnan'daki köylere İsrail'in yapacağı ilk hava saldırısından sonra, Filistin- 


li pilotların İsrail'e "'Japon intihar uçakları olan Kamikazeler gibi basgrun yapacağını söyleia 


HASAN ALİ İSRAİL'DE 


Mısır Savunma Bakanı 
General Kemal Hasan 
Ali üç günlük resmi bir 
ziyaret için 29 Teramuz 
günü İsrail'e gitti. 


Hasan Ali'yi Ben Gurion Havaalanında karşılayan İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman, İsrail'in, daha önce öngörüldüğü gibi Sina Yarımadasındaki iki bölgeyi Mısır' 
a terk ettiğini söyledi. 


Hasan Ali de Weizman'a teşekkür ederek, 
Ortak Askeri Komisyon- 
daki iki ülke heyetleri- 
nin "uyumlu işbirliğin- 
den" duyduğu memnuniyeti belirtti. 


MUHSİN'İN CENAZESİ 
ŞAM'DA 

Geçtiğimiz perşembe 
günü Fransa'nın Cannes 
kentinde öldürülen El 
Saika Örgütü Lideri Züheyr Muhsin'in cenazesi bir Suriye uçağı ile 
Şam'a getirildi. 

Şam Havaalanında, 
FKÖ Lideri Yaser Arafat, Muhsin'in yakınları, örgüt üyeleri ve Suriye hükümet yetkilileri hazır bulundular. 

Muhsin'in cenazesi 
dün topraga verildi. 


KÜRT BÖLGESİNDE 
KARIŞIKLIK SÜRÜYOR 


İran Silahlı Kuvvetleri 
yeni Komutanı 


General Şakir, İran” ın toprak 
bütünlüğünün korunmasına 
öncelik vereceklerini belirtti 


TAHRAN 
İran'ın Silahlı Kuvvetler Komutanı General Hüseyin Şakir, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına öncelik vereceklerini belirtti. 
Şakir, ülkenin değişik kesimlerinden hain ve 
karşı-devrimci seslerin yükseldiğini, bu konuda 
hassasiyet gösterilmesinin şart olduğunu kaydet 
ti. 
General Şakir, orduda beliren görüş ayrılıkları üzerine geçen hafta istifa eden General Nasır Farhud 'un yerine getirilmişti. 


KÜRDİSTAN'DA KARIŞIKLIK SÜRÜYOR 
Başbakan Yardımcısı Mustafa Şamran, "Kay 


AYETULLAH HOMEYNİ 


Hua Guofen 


han'' gazetesine verdiği demeçte, Mahabad'da 
Kürtlerin ele geçirdiği askeri üssün ordu tarafından geri alınacağını ve jandarmaların, Türkiye 
sınırı yakınındaki Sero bölgesine yeniden döne- 


ceğini söyledi. 


Bu arada İran Kürdistanı'ndaki Marivan ken- 


tinde, Devrim Muhafızları ile Kürtler arasında 
28 Temmuz günü meydana gelen çatışmada 
iki Devrim Muhafızının da 


bir kişinin öldü 
yaralandığı bildirildi. 


Çatışma, Kürdistan Genel Valisi Muhammed 


Raşid Şakiba ile muhalefet temsilcileri arasında 


barışın ve güvenliğin yeniden sağlanması konusunda görüşmelerin sürdüğü bir sırada meydana 


geldi. 


DEMOKRATİK KAMBOÇYA BM DAİMİ TEMSİLCİSİ 
THİOUNN PRASİTH 


zamanında 


g devrik Şah 
İran'ı ziyaretinin 
hatalı olduğunu söyledi 


© Hua Guofeng” in mesajı, Aga Şahi 
aracılığısle Homeyni” ye ulaştırıldı 


ANKARA/TAHRAN 


TRT'nin dün verdiği habere göre Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua Guofeng, devrik Şah Rıza 


Pehlevi zamanında İran'a yaptığı ziyaretin hatalı ol- 


Vietnamlı askerler bir saldırı 
savası sürdürdüklerini anladılar 


| Cenevre muhabirimiz Mustafa Gencer'in 
Thiounn Prasith ile yaptığı görüş 


menin 
son bölümünü sunuyoruz. 


Aydınlık: -Kam boçya halkının mücadelesindeki son durumu bize açıklar 
mısınız? 

Cevap- Bugünkü durumu anlatmadan 
önce biraz gerilere gitmek,' Vietnam'ın, 
25 Aralık 1978'deki saldırısıyla, ulaşmayı amaçladığı şeyleri anlatmak istiyorum. 

Vietnam çok güçlü ve Sovyetler tarafından donatılmış bir orduyla saldırıya 
geçmeden önce, savaşı bir aydan önce 
bitirmeyi hedefliyordu. Ocak ayının sonuna dağru Hanoi, Vietnam takvimine 
göre yeni yılın arifesinde, bizim hüküm etimizi, yönetim organımızı, Devrimci 
Ordumuzu, Kamboç halkının bize 
karşı isyan etmesi suretiyle yok etmeyi 
ve kukla bir yönetim kurmayı tasarlıyorlardı. Ocak ayının sonunda bunu 
başaramadılar. Başardıklaı tek şey 
kukla bir yönetim kurmak oldu. Ne 


yönetim organımızı ne de Devrimci 
Ordumuzu yok edebildiler. Ayrıca 
Kamboçya halkı da bize isyan et- 


medi. Daha sonra yeni bir plan yaparak, kurak mevsimde, yağmurla 
rın başlamasından önce, yukarıda sözünü ettiğim amaçlarına ulaşmaya 
çalıştılar. Şubat ayında ülkemize üç 
yeni birlik daha soktular. Nisanda 
birliklerini daha da artırdılar. Birçok 
bölgede mücadelemizi kırmak amacıyla temizlik harekatına giriştiler. 
Neticede başarıya ulaşamadılar. 
Halkı katlettiler.Birçok insanı öldür 
düler. Bir soykırım uyguladılar. Geçtikleri her yerde kendileriyle işbirliği yapmak istemeyenleri, kadınları, çocukları öldürdüler. (Bebekleri 
ateşe attılar. Bu, 1970-75 dönemin- 
deki savaştan daha vahşidir. Çünkü 
Vietnam, ırkımızı yok etmek, Kamboçya'yı Vietnamlılaştırmak istiyor. 200 bin Vietnamlının ülkemize 
yerleştirilmesi bunu (göstermektedir. 
Bütün yaptıkları her tarafı yıkmak 
ve halkımızı katletmek. Fakat yönetim organımızı yok edemediler. Taşradaki kadrolarımızdan hiç biri ölmedi, fakat köylerdeki bazı kadrolarımız öldürüldü. Hükümetimiz, vöneticilerimiz ve Devrimci Ordumuz 
sapasağlam duruyor. Devrimci Ordumuzu, gerilla birliklerine dönüştürdük. Böylece ordumuz daha esnek, 
daha hareketli daha bağımsız, kendi 
kendine yeter bir hale geldi. Çünkü 
böylece ordumuz yiyecek ve silah 
ihtiyacını daha kolay çözmektedir. 
İşte bu yüzden yağmur mevsiminde 
mücadelenin şiddeti artmakta, gerilla eylemleri bütün ülkeye yayılmaktadır. Bu durum Batılı basın tarafından 
da açıklanmaktadır. Vietnamlılar birçok köyden çıkartılmış bulunuyorlar. 

Vietnamlılar bir çelişki içindeler. Ülkemizde 150 binden fazla askerleri olmasına rağmen, bütün ülkeyi 
kontrol edemiyorlar. Eğer bir bölgeyi ele 
geçirmek isterlerse, güçlerini bu bölgeye 
yığmak zorundalar. Güçlerini başka bölgelerden getirirlerse, bu bölgeleri boşaltmış olacaklar. O zaman bizim onlara dar- 


be vurmamız ve onları bölgeden sürmemiz daha kolay olacak. Eğer çok sayıdaki 
bölgeyi kontrol etmek isterlerse, güçlerini 
küçük birlikler halinde yaymak zorundalar. Bu kücük birliklerin bizim gerilla birliklerimiz trafından yok edilmesi dâha 
kolay olacaktır. Bu yüzden büyük kayıplar veriyorlar ve moral bozukluğu içindeler. Morol bozukluğu içindeler, çünkü 
Vietnamlı askerlere Kamboçya halkını 
kurtarmaya gittikleri söylenmişti. Bu 
askerler işlenen cinayetleri katliamları 
gördükçe, bunun bir kurtarma savaşı degil bir saldırı savaşı olduğunu anlıyorlar. 
Bu yüzden Vietnam ordusundaki asker 
kaçaklarının sayısı artıyor. Şimdi askeri 
açıdan çok elverişli bir durumdayız. Vietnamlılar büyük güçlükler içindeler, güçlerini. kaybediyorlar. Ocak-Mayıs ayları 
arasında 40 bin kayıp verdiler. Günümüzde daha da büyük kayıplar veriyorlar. Her 
gün 200-300 Vietnam askeri ölüyor. Bizim ordumuzun tamamı milislerle beraber 
300 bin kişiyi buluyor. Yalnız son katılan gerilla birliklerinin silahları çok ilkel, 
zehirli otlardan ve yaylardan oluşuyor. 
Fakat bunlarda Vietnam birliklerine büyük kayıplar verdiriyor. İşte son askeri 
durum bu. Vietnamlılar savaşa devam ettikleri müddetçe daha büyük zorluklarla 
karşılaşacaklar. Askeri alanda Vietnamlıların bizden avantajlı bir tek durumu var. 
O da teçhizat durumu, Vietnamlılar savaş 
araçlarını kendileri üretmiyorlar. Sovyetler Birliği'nden alıyorlar. Fakat bu onlara 
pahalıya mal oluyor. Bizim için onların 
bu üstünlüğü geçicidir. 

HALK ARTIK VİETNAMLILARA 

İNANMIYOR 

Siyasi düzeyde halkın bilinci giderek 
artıyor. Size biraz önce Vietnam yöneticilerine karşı isyan eden askerlerden söz ettim. Bunlar Vietnamlıların cinayetlerini, 
katliamlarını gördüler. Ayrıca daha başka 
bir durum var. Vietnamlılar başlangıçta 
ocak ayında propagandalarıyla halkın bir 
kısmını aldattılar. Onlara şimdi artık kurtuldunuz, şehre dönüp evinize yerleşebilirsiniz artık, daha iyi besleneceksiniz 
dediler. Halk başlangıçta buna inandı, 
şehirlere döndü.. Fakat bu insanlar 
kentlere giremediler. Kentlerin çevresine 
yığıldılar. Çünkü Vietnamlıların propagan 
dalarına rağmen onlara güvenmiyorlardı. 
Başlangıçta yeteri kadar yiyecek vardı. 
çünkü hasat mevsimiydi. Şubat ayı hasat ayıdır. Fakat şimdi durum değişti. Artık hasat yok, giyecek kalmadı. On kişiye bir tas pirinç düşüyor. Fakat en önemlisi bu. Halk durumun farkına varmaya başladı. Vietnamlılar tarafından 
kurulan yönetim milli bir yönetim degil. Her şey Vietnamlılar tarafından yönetiliyor. Birkaç gün önce Kamboçya'ya giden bir Kızıl Haç sorumlusu ile konuştum. Ona Pnom Pen'de çok Kamboçyalı 
gördünüz mü diye sordum, gülerek bana 
Kamboçyalılara rastlamak çok zordu dedi. İşte Halk bu durumun bilincine vardı, 
şehirlerden kaçarak bize katılıyor. Çünkü kırsal alanlarda yağmur mevsiminde 
her şey kolaylıkla yetişiyor. Sadece ekmek zahmetinde bulunmak yeterli. Ayrıca bizim hükümetimiz milli bir hükümettir . Başlangıçta ocak şubat aylarında Vietnamlılar sadece kadrolarımızı tutukluyorlardı, şimdi Lon Nol ordusunda çalışmış olanları da tutukluyorlar. Bugün 
onların artık hiç bir kimseye güveni kal- 


Thiounn Prasith. 


madı. Başlangıçta savaşın Kmerler tarafından sürdürüldüğünü iddia ettiler. Bu 
yüzden de birliklerin Kamboçya'da olduğunu inkar ettiler. Çünkü birliklerini 
çekmek ve kukla bir Kmer Hükümeti kurmakla yetineceklerdi. Uğradıkları başarısızlık yüzünden savaş batağına iyice battılar. 

Aydınlık: Vietnam işgalinin sonunun 
yaklaşmakta olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Cevap: Hayır, düşmanı küçümsememek 
gerekir. Biz savaşın bir an önce bitmesini 
istiyoruz. Fakat her zaman olduğu gibi 
uzun süreli bir savaşa hazırlanıyoruz. Daha büyük güçlüklere hazırlanıyoruz. Halk 
savaşı birinci aşamadadır, kuvvet dengesi eşit durumda değildir. Kuvvet dengesinin eşit olacağı ikinci aşamaya geçiyoruz. 
DOST ÜLKELERİN DESTEĞİNE 

İHTİYACIMIZ VAR 

Silahlı mücadelemizin yanında uluslararası desteğe, bütün dost ülkelerin desteğine ihtiyacımız var. Başka bir deyimle 
siyasi, diplomatik desteğe ihtiyacımız var. 
Bu temel bir etken değil, fakat çok önemli bir etkendir. Temel etken halkımızın 
sürdürdüğü silahlı mücadeledir. Diplomatik destek, silahlı mücadeleyi: güçlendirdiği ölçüde önemli bir etken olabilir ve 
savaşın süresini kısaltabilir. Biz uzun bir 
mücadeleye hazırlanıyoruz. 

Napolyon da Rusya'yı işgal etmeye 
kalkışmıştı, başarıya ulaşamadı. Hitler' 
in sonunu biliyoruz. Hiç bir saldırı savaşı başarıya ulaşamaz. Hitler ile Hanoi yöneticileri arasında ne fark var? Göçmenler sorununda görüyoruz. Vietnamlılar Vietnam ırkının üstünlüğünü ileri sürüyorlar, Çin asıllılardan üstün olduklarını söylüyorlar, onları ülkelerinden sürüyorlar. 
Hitler de Alman ırkının üstünlüğünü ileri 
sürüyordu. Laos'ta da aynı şeyi yapıyorlar. Bilindiği gibi iki ülke arasındaki sınır 
kaldırıldı. Laoslular ülkelerinden Kovuldu. Her tarafa Vietnamlılar yerleştirildi. 
Köylere kadar indiler. 2,5 milyonluk Laos, 50 milyonluk Vietnam tarafından yutulâcak. Vietnamlılar Laoslularla evliliği 
teşvik ediyorlar. Böyle giderse birkaç nesil sonra Laos milleti diye bir şey kalmayacak. 

Aydınlık: Çok teşekkür ederiz. 


BITTI 


duğunu yeni İran yönetimine bildirdi. 

. Hua Guafeng, İran'ı 
ziyaret etmekte olan Pakistan Dışişleri Bakanı 
Aga Şahi aracılığı ile 
Ayetullah o Homeyni'ye 
bu konuda bir mesaj 
gönderdi. 

Çin Halk Cumhuriyeti 
Başbakanı Hua Gugfeng 
1978 Eylülünde, devrik 
Şaha karşı halkın mücadelesinin yükseldiği bir 
dönemde Tahran'ı ziyaret etmişti. 

İran Televizyonu, 
Başbakan Hua Guofeng' 
in mesajının Ayetullah 
Homeyni tarafından kabul edildiğini duyurdu. 

Reuter Ajansının bildirdiğine göre, Hua Guofeng'in mesajını Tahran'a 
pam Aga Şahi, 
ran'daki temaslarından 
sonra, ırk ayrımı konusunda BM toplantısına 
katılmak üzere New 
York'a gittiğini bildirdi. 


Taraki, silahlı 
kuvvetlerin 
tüm yetkilerini 
üzerine aldı 


İSLAMABAD 
Afganistan Devlet Başkanı Nur Muhammet Taraki, hükümette bazı degişiklikler yaparken, silahlı kuvvetlerin tüm yetkilerini de üzerine aldı. 

Kabil Radyosunun haberine göre, Başbakanlık 
ve Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hafızullah 
Amin görevinden alındı. 
Yerine hükümet dışından 
Doktro Şah;Vali, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerine getirildi. 

Bu arada Pakistan'da 
bir açıklama yapan İslam gerillaların bir sözcü- 
sü, Taraki'nin ülkenin yarısından fazlasında denetimi kaybettiğini belirtti 


-~ iy . s 
sürdüreceklerini 
açıkladı 
YENİ DELHİ (AA/THA) 


Hindistan'ın yeni Başbakanı Chavan Sing, Dev- 


let Başkanı Sanjiya 
Reddy'nin huzurunda 
and içtikten sonra, hü- 


kümetinin özellikle yoksulluğa ve işsizliğe karşı savaş açacağını, azınlıkların ekonomik, kül 
türel ve dini sorunlarını 
çözmek için mücadele edeceğini söyledi. 
Hindistan'ın Bloksuzluk siyaselini sürdüreceğini kaydeden Sing, bazı 
özel firmaları devletleştirerek, küçük işadamları 
ve Çiftçileri cesaretlendireceklerini bildirdi. Sing, 
“Yeni hükümet, sanayi 
ve tarımda ekonomik önlemlerin alınması için çaba harcayacaktır" dedi. 
Sing'in hükümeti Janata Partisinden yedi, 
Kongre Partisinden yedi ve Sosyalist: Partiden 
bir kişinin katılmasıyla 
15 kişiden oluşuyor. , 


"Kartal” mı, 


guguk 
kuşu mu? 


Geçtiğimiz hafta, El Saika 
Züheyr Muhsin Fransa'da öldürüldü. Böylece 
Filistin mücadelesine hiç bir yarar getirmeyen 
bireysel terörün bir örneği daha sergilendi. 

Ancak olayın ardından El Saika örgütü yöneticilerinin kan kokan demeçleri gazete sayfalarında yer aldı. Örgütün güvenlik şefi Ebu 
Tahir, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı ölümle tehdit eden açıklamasında şöyle diyor : 

"Saika gereken zamanda, gereken yerde darbesini indirecektir." 

El Saika örgütü son günlerde ismini sık sık 
duyuruyor. Geçtiğimiz haftalarda Mısır Elçiliğine baskın düzenleyerek kafamıza konan 
“Devrimin Kartalları" da bu örgütün militanlarıydı. 

El Saika örgütünün geçmişi oldukça karanlık. Esas olarak Suriye'de üslenen Moskova 
yanlısı bu tedhişçi grup, geçmişte Suriye ordusunun yanı sıra Tel Zaatar'da Filistinlilerin 
katledilmesinde faal rol oynamıştı Züheyr 
Muhsin, öldürülmeden önce de Irak'la Suriye 
arasındaki yakınlaşmaya karşı çıkıyordu. 

"Devrimin Kartalları” eyleme girişmek için 
anarşinin kol gezdiği Türkiye'yi seçtiler. Ülkemiz, bir kanadı Rusya'dan beslenen anarşi- 
den zaten yeteri kadar payını alırken, bir de 
başımıza dışarıdan ithal edilen bu "Kartallar" 
koñdu. 

El Saika örgütünün intikam çığlıkları arasında Sedat'ın yanı sıra belirlediği bir hedef daha , 
var. Kıbrıs Rum Yönetiminin, bu örgütün mili- ` 
tanlarının girişebileceği eylemlere karşı geniş 
önlemler aldığı haberi basında çıktı. El Saika 
örgütünün "'darbesini indirmeyi gerekli gördügü" yerlerden birinin, Rusya'nın bir türlü çözüme ve huzura kavuşmasını istemediği yeşil 
ada olduğu anlaşılıyor. 

Arafat'ın Avusturya'ya, Faruk Kaddumi'nin 
Fransa'ya yaptığı ziyaretle, Filistin Kurtuluş 
Hareketi içinde iki eğilim daha belirgin bir şekilde görülmeye başladı. Son günlerde FKÖ 
ile Batılı ülkeler arasındaki yakınlaşma, FKÖ" 
nün bu ülkeleri Filistin davasına kazanma ça-. 
baları yoğunlaştı. İsrail'in özellikle son iki aydır Güney Lübnan'a yönelttiği saldırılar, kendini iyice hissettiren petrol sıkıntısı, böyle bir 
yakınlaşma için uygun bir zemin oluşturuyordu. 1973 yılında Arap-İsrail Savaşı sırasında 
en kötü tavır alan ülkelerden biri olan Hollanda bile Filistin konusundaki tutumunu değiştirdi. İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi. Suudi Arabistan'la yeniden iliş- 
ki kurdu. Amerikan basınında da Carter'm İsrail'e karşı daha sert ve ciddi bir tavır almasını 
isteyen yazılar yayınlanıyor. 

İşte tam bu sırada sahibinin kurduğu bir saatin guguk kuşları gibi bu El Saika örgütü ve 
"Devrimin Kartalları" ortaya fırladılar. FKÖ' 
nün Paris Temsilcisi İbrahim Sus, dışarıdan da 
destek bulan bazı sorumsuz grupların, Hürmüz 
Boğazında petrol tankerlerini batırmasını engelleyebilecek güçleri olmadığını söyledi. 

Gizli eller, Filistin halkının lehine Batıda giderek gelişen. bu olumlu havayı bulandırmak 
ve Orta Doğudaki kargaşalığı daha da yaymak 
için harekete geçti sanki. 

ABD ile Sovyetler Birliği arasında SALT görüşmeleri sürerken, Orta Doğuda Moskova'dan 
beslenen tedhişçi grupların faaliyetlerinde de 
bir durulma olmuştu. Ama bu görüşmelerin ardından, Rusya'nın Orta Doğu'ya yükleneceği 
görülüyordu. El Saika'nın guguk kuşları bunun 
habercisi oldular. 


ABD Büyükelçisi, yardım 
malzemesiyle beraber, 
Nikaragua'ya gitti 


MANAGUA 
ABD Büyükelçisi Lawrence Pezzullo beraberinde 
25 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesiyle 28 


Temmuz günü Nikaragua'ya gitti. Pezzullo Managua' 
da yeni Devrim Hükümetine itimatnamesini de sunacak. 

Pezzullo ayrıca, ABD'nin Nikar:zua'ya yapacağı 
yardım konusunu görüşecek. 

Öte yandan Managua'daki siyasal kaynaklar, yeni yöneticilerden Sergio Ramirez başkanlığındaki bir 
ekonomi uzmanları heyetinin gelecek hafta ABD' 
ye gideceğini bildirdiler. 

MANAGUA'DA ÇARPIŞMALAR 

Başkent Managua'da, devrik diktatör Somoza yanlısı “Ulusal Muhafız” mensupları ile Sandinista gerillalarının yer yer çarpıştığı bildirildi. Devrim Hükümeti yaptığı açıklamada, saldırıda bulunan Somoza yanlılarına ateş açılacağını duyurdu. 

Bu arada geceleri, başkentte silah seslerinin duyulduğu gelen haberler arasında. 


Italya” da hükümet kurma 
çalışmalarının sonucu bugün 
belli oluyor 


ROMA (AA) teri Enrico Berlinguer 
İtalya'da hükümeti ile yaptı. Berlinguer, yekurmakla görevlendirilen ni hükümette partisinin 
Filippo Mario Pandolfi {mutlaka görev alması 
çalışmalarına başladı, an- gerektiğini ileri sürerek, 
cak hükümetin kurulmasında "belirleyici rolü" 
olan Sosyalist Partisinin 
desteğini sağlayamadı. 


teklemeyeceklerini belirtti. 


aksi halde hükümeti des-. 


Altı aydır süren hükümet bunalımına çare 
arayan Pandolfi, ilk görüşmesini İtalyan Komünist Partisi Genel Sekre- 


Pandolfi'nin çalışmalarını o tamamlayabileceği ve bugün sonucu Devlet Başkanı Pertini'ye bildireceği söyleniyor. 


Angola petrole zam yaptı 


LİZBON (THA) 


Angola Hükümeti, 
petrolün variline 2 dolar- 
dan fazla zam yaptı. Böylece Angola, bir ay içinde 
ikinci kez petrole zam 


yapmaktadır. 

Portekiz "ANOP"' Ajansının bildirdiğine göre, 
Angola'dan petrol alan 
ülkeler, petrolün variline 
21.04 dolar yerine, 23.23 
dolar ödeyecekler. 


P 


e e 
Gülay Göktürk 


Mafyalar çarpışıyor 


Bravo doğrusu Ahmet Göral'a! 

İşte smıf sendikacısı diye buna denir. 

Ne o öyle, otur masa başında, yaz Allah yaz, 
konuş Allah konuş, Zam alacağım, sözleşme 
yapacağım diye göbeğin çatlasın. Sonunda aldıgın da üç kuruşluk para. 

Ne yapıyor adam? Birincisi kendi eylemiyle 
işçi sınıfına sınıf düşmanlarını gösteriyor. Mafia' 
nm Türkiye'deki babası Hüseyin Uğurlu günlerce gazete manşetlerinden inmiyor. İşçiler, köylüler, bütün halk kaçırılan bu sınıf düşmanını 
bir güzel tanıyor. Propaganda eylemi yapıyor 
yani. Sonra bizim metotlarımız sizinkilere benzemez" diyor. Böylece anıf tutumunu ortaya 
koymuş oluyor. Bu da tabi, işçiler için başlıbaşına bir eğitim oluyor. 

Ayrıca, aktif bir sınıf sendikacısı olarak, 
sendikasının mali ihtiyaçlarını düşünmeyi de 
ihmal etmiyor. Sendikacılık demek, örgütlenme demektir. Örgütlenme demek ise, para 
demektir, Nerden bulsun parayı? Aylarca 
toplusözleşme görüşmesi yapacak da sonunda - 
o da anlaşma olursa-sözleşme imzalayacak işçiler birikmiş paralarını alacak da, o da ilk birikmiş zam farklarını toplayacak. Ya da her işçi 
den yüzer-ikiyiizer aidat toplamakla uğraşacak. 

lme eşeğim ölme. 

"Olmaz böyle şey, bu pasifizmdir, bu sınıf 
uzlaşmacılığıdır. İşçi sınıfı, düşmana karşı silahmı düşmandan alır"'diyor, bizim aktif sendikacımız ve Hüseyin Uğurlu'nun 50 milyon lirasına 
işçi sınıfı adına el koymaya karar veriyor. 

Buraya kadar herşey gayet iyi, hoş gidiyor. 
Mafyaların çarpışması on gün boyunca gazete 
sayfalarını süslüyor. 

Ama sonra işler sarpa sarıyor. Ve Tekstil 
Sendikasının tanınmış yöneticilerinden, Genel 
Merkeze yakınlığıyla bilinen bundan bir yıl kadar önce, eski Genel Merkezdeki sınıf uzlaşmacılığına karşı SR ödünsüz “savaşımla" ün yapan, Bakırköy bölgesinde patlattığı bombalarla, 
bastığı fabrikalarda adam dövmekle, otobüs 
yolu kesmekle patronların yüreğine korku salan Bakırköy Şube Başkanı Ahmet Göral, 50 
milyonla birlikte yakayı ele veriyor. 

Günlerdir boşuna yazıp çizmiyoruz, Tekstil sendikasından İşçiye bir hayır gelmez, tepesinde bu gangster' bozmaları oldukça, ne olduğu belirsiz kırk bir: fraksiyoncuk cirit attıkça 
bu sendika iflah olmaz diye. 

İşte bunun için söylüyoruz Tekstil tabanına; 
Bu adamların peşinden gidilmez, bunlara devrimci,solcu denilmez, Keskin laflarına bakmayın 
yağmurdan kaçarken doluya, tutulmayın diye. 

İşte Ahmet Göral bizim aylardır anlatmaya 
çalıştığımız şeyleri bir çırpıda, en çarpıcı şekilde ortaya seriverdi. Böylece, farkında bile olmadan, Tekstil işçilerine büyük bir hizmet- 
te bulunuverdi. Doğrusu, hiç bir şey Tekstil 
Sendikasının hali pürmelalini, Ahmet Göral'ın 
bu eyleminden daha'iyi teşhir edemezdi. 

Şimdi merak ediyoruz, acaba, Çukurova 
daki o büyük tekstil fabrikalarında neler konuşuluyor? "İlerici sendikacılara destek olu- 


yoruz diye Göral gibilere kol kanat geren CHP' 


liler, Sümerbank yöneticileri şimdi ne düşünüyor? Acaba, Rıdvan Budak ve diğer Tekstil yöneticileri "Bu ne rezalettir"' diye soran Tekstil 
işçilerine ne cevap veriyor.? 

Yoksa onlar da "Ahmet Göral zaten psikopattı "mıdiyor.? 


Gökköyük ve Altınova Devlet 
Çiftliği işçileri TIS'e geçti 


ANKARA (ÖZEL) ti döneminde 


kurulup 


DİSK'e bağlı Türkiye 
Toprak-Su-Tarım İşçileri 
Sendikası dün bir açıklama yaparak Gökhöyük 
ve Altınova Devlet Üretme Çiftliklerindeki 630 
işçinin Hak Tarım-İş'ten 
istifa ederek sendikalarına katıldığını belirtti. 
Açıklamada ayrıca Hak 
Tarım-İş'in MC Hüküme- 


işçileri zorla sendikaya 
üye yaptığı kaydediliyor. 

Öte yandan TİS, Toprak Su Genel Müdürlügünde imzalanan toplusözleşmenin bu işkolun- 
daki en üstün hakları sağlayan sözleşme olduğunu 
söyleyerek, işyerinde 
1980 yılında tek sendika 
olmayı o hedeflediklerini 
açıkladı. 


Gks 


yapılıyor 


ya başladıklarını açıkladılar. 


işçi sendika 
Gıda-İş İzmir Subesinde 
Genel Kurul hazırlığı 


Daha önce feshedilen şubenin yeni 
Gene! Kurulundan önce, Temsilciler 


Meclisinin toplanması 


Kaçak kömür çıkaranlar Karadon'da 
maden işçilerine saldırdı 


bekleniyor 


İZMİR (ÖZEL) 
Bekir Eken Başkanlıgındaki Gıda-İş Sendikası Izmir Şubesi yönetim kurulunun münfesih hale gelmesinden sonra İzmir'e 
gelen Genel Sekreter Sait 
Aydoğmuş ve iki örgütlenme uzmanı çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a döndüler. 


İzmir'deki durumun 
genel yönetim kurulunda görüşülmesinden sonra İzmir'e gelecek olan 
Sait Aydoğmuş'un 
bir temsilciler toplantıs düzenleyerek Genel Merkezin görüşünü 
işçilere bildirmesi bekleniyor. 

Gıda-İş Genel Merkezi 
şube yönetim kurulunun 
münfesih hale geldiğini 
genel merkezden uzun sü- 


“EKİ yetkililerinin güvenlik tedbiri <3: “se, “ondan 
almasını istiyoruz” 


İşçiler daha önce de bu tür saldırılar olduğunu 


belirttiler 


ZONGULDAK (ÖZEL) 

Zonguldak Karadon 
Kömür üretim bölgesinde 
silahlı kişiler tarafından 
yolu kesilen işçiler, "güvenliğimiz o sağlanmazsa 
çalışmayacağız'" dediler. 

Karadon bölümü işçilerinden bir grup geçtiğimiz günlerde çalıştıkları 
ayak başına giderken silahlı kişilerce yolları kesildi. Silahlı kişiler işçilere "bir daha buralara 
gelmeyin, sizleri burada 
çalıştırmayacağız"'diyerek 

“içlerinden birisini kaçırmaya kalktılar. Başaramayınca da küfür edip, 
tehdit ettiler. 

İşçiler son zamanlarda 
kaçak kömür çıkaranları engellemelerinin zorbalık boyutlarına ulaştığını belirterek güvenlikleri 

sağlanmazsaçalışmayacaklarını söylediler. 

Maden İşçileri bundan 
önce de böyle bir olay olduğunu, yanlarında polisler ve işletmenin emniyet 
amiri ile birlikte giderken 
saldırı olduğunu , saldıranlardan İsmet adlı birisinin yakalandığını ancak 
daha sonra . serbest 
bırakıldığını açıkladılar. 

Karadonlu madenciler, 
İsmet adlı kişinin kendilerine saldıranların başını çektiğini ve bu kişinin serbest bırakılmasını 
hayretle karşıladıklarını 
söylediler ve "EKİ Koruma Amirliği ve Jandarma 
Komutanlığı etkin önlemler almalıdır"' dediler. 


KÖY İŞLERİ ve KOOPERATİFLER BAKANLIĞI 


Y.S.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
7.ci Bölge Müdürlüğünden 


1 -Konya Bölgesi mıntıkasında bulunan 2 500.000.00 TL keşifli Konya Seyşehir ' Boyalı - Bükçe grup köyleri içmesuyu inşaatı kapalı zarf usulü ile i- 


haleye konulmuştur. 


2 -İhale 14-8-1979 Salı günü saat 15.00'de Konya'da Konya fuarı batı güneyindekij YSE 7.Bölge rip a binasında yapılacaktır. 


-İhale tasarısı ve ekleri Bölge 


görülebilir, 


çmesuları Şefliğinde mesai saatleri dahilinde 


-Bu iş için lüzumlu borular ile motopomp grupları idarece verilecek olup, 


bunların bedelleri ihaleye esas keşife dahil değildir. 


“İsteklilerin: 


a) Teknik personel beyannamesi, 
b) Plan ve teçhizat beyannamesi (Teçhizata ait faturalar ekli olarak) 
c) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış asgari bu iş için keşif bedeli tutarında (C) grubundan müteahhitlik karnelerini, ihaleye iştirak belgesi olmak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. (En az işin keşif be- 


deli tutarında 


içmesuyu 


inşaatı 


iş bitirme belgesi 


ekli olarak) 


-İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 10.8.1979 Cuma günü mesai 
saati bitimine kadar, ekleri 5.ci maddede belirtilmiş olan bir dilekçe ile 
Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lazımdır. Bu tarihten evvel ihale tasarısını ve eklerini dairede görüp, iş mahallini de gezip gördüğünü beyanla dilekçe ile müracaat etmemiş olanlara 
belge verilmez. İstekliler belge alıp almadıklarını 13.8.1979 Pazartesi sabahından itibaren Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 

-Ihaleye girmek isteyen şahis ve şirketlerin 88.750.00 TL'lık geçici teminat vermeleri ve Ticaret Odası belgesini tekliflerine eklemesi şarttır. İstekli 
şirket olduğu takdirde ayrıca idare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair Resmi 
Makamdan Şirketin kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksiltme- 
nin ilanı tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi; şirketin sirkülerine veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili 
olduğunu gösterir Noterlikten tasdikli vekaletnameyi haiz olması lazım- 


dır. 


8 -İsteklilerin teklif zarflarını 2. maddede yazılı saatten 30 dakika evveline kadar Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim 


etmeleri şarttır. 


9 -Postada vaki gecikmeler ve telgraflarla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 


(Basın:18683-757) 


da karara bağlayacak. 
İzmir'de o yapılacak 
temsilciler (o toplantısında ayrıca olağanüstü genel kurul tarihinin de 
saptanması bekleniyor. 


ümerişde 
TKP-TİP ittifakı yönetime 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı en küçük 
sendikalardan birisi olan 
Limter-İş Sendikası 28 
Temmuz günü yapılan 
son Genel Kurulunda 
TKP-TİP ittifakının hakimiyeti altına girdi. 

60 üyesi olan ve üyelerinin hepsi genel kurul 
delegesi sayılan Limter- 
İş'in 2. Olağan Genel 
Kuruluna 35 delege katıldı. Divan Başkanlığına 
Sosyal-İş Genel Başkanı 
Özcan Kesgeç getirildi. 

Sendikanın eski başkanı ve TİP yanlısı Emir 
Babakuş "TKP'lilerle ittifak yaparak kendilerine 
karşı çıkarılmak istenen 


geldi 


Emir Babakuş'un başkanlığında TKP taraftarları yönetimde çoğunluğu sağladılar. 


Yönetime gelenler arasında bazı kişilerin sendika üyesi dahi olmadıkları 
belirtiliyor. Proteks Sanayi temsilcisi Mustafa 
Topuz'un da daha önce 
kendisine muhalefet eden 
işçileri "Biz kazanırsak 


sizin suyunuz ısınacak" 
diye tehdit ettiği öğrenildi. 


Genel Kurula sunulan 
rapor ise esas olarak 
TİP'in görüşlerine dayanıyor. Raporda 1976-79 
yılları arasında sendika 
yürütme kurulunda Maocuların bulunmasının örgütlenmeyi önleyen bir 
etken olduğu da ileri sürülüyor. 


Fuarı düşünen Alyanak 
uzlaşmaya mecbur kaldı 


izmir Belediyesinde 


muhalefet listesini yırttı. 
Bunun üzerine delegeler- 
den 15'i genel kurulu 


terketti, Geriye kalan 20 
kişi ile seçimler yapıldı. 


Hacı Şakir işçileri lokavt altetti. 


İşveren sonunda pes etti!.. 
Lokavt kalktı 


Hacı Şakir işcilerinin 


grevi başarıyla bitti 


İSTANBUL (THA) 

Ayazağa köyünde 14 Mayıs 1979'dan bu 

yana direniş yapan Hacı Şakir Sabun Fabrikası işçileri işverenin lokavt kararını kaldırması üzerine işbaşı yaptılar. 


Yaklaşık 2.5 aydır süren direniş sırasında 
kararlılıkla direnen işçiler, isteklerinin tümünü kabul ettirdiler. Sözleşme imzalandı. 


DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Saim' Ethem yaptığı açıklamada, 
sözleşme ile kazanılan hakları açıkladı ve lokavtın bir sosyal suç olduğunu belirtti. 


İmzalanan sözleşme ile işçilerin haftalık çalışma saati 45.00'e indirildi. Sözleşme ile işçilerin ücretlerinde 1. yıl 160,2. yıl 160 lira artış 
sağlandı ve yılda 4 maaş ikramiye ve çeşitli sosyal haklar kazanıldı. 


grev ihtimali 
ortadan kalktı 


İZMİR (ÖZEL) 

Geneliş Sendikası ile 
Belediye Başkanı İhsan 
Alyanak arasında toplusözleşme görüşmelerinde 
ortaya çıkan anlaşmazlık 
nihayet giderildi. Sözleşmenin maddeleri üzerinde. teknik düzeyde 
süren görüşmelerin 
bugünlerde sonuçlanması 
ve hafta ortasında sözleşmenin imzalanması 
bekleniyor. 

Toplusözleşme görüşmelerinde (o anlaşmazlık 
çıkması üzerine Genel- 
İş Sendikası grev kararı 
almış ve 20 Mayıs tarihinde işçiler greve başlamıştı. İki gün sonra hükümetçe, durdurulan 
grev haziran ayında tekrar ertelenerek durdurulmuş ve ağustosa kalmişti. t 

Ağustos ayının fuar 
ayı olması ve grevin yasal olarak ertelenmesine imkan bulunmaması üzerine Belediye Başkanı Alyanak anlaşmak 
zorunda kaldı. 

. L 

Akçimento'da 

v =g” D 
uyuşmazlığa gidildi 
ISTANBUL (THA) 

Büyükçekmece Mimarsinan köyü civarında kurulu Akçimento Fabrikasında Keramik-İş ile işveren arasında sürdürülen 
görüşmeler sonunda uyuşmazlığa gidildi. 

800'ü aşkın işçinin 
çalıştığı bu işyerinde ortaya çıkan uyuşmazlık 
durumu üzerine taraflar 
Uzlaştırma Kurulununteşkili için Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurdular. 


Hollanda Basını, Kahramanmaraş davasına geniş yer veriyor 


“MHP kapatılabilir!” 


ROTTERDAM (ÖZEL) 


Hollanda gazeteleri, Kahramanma- 


raş olaylarına ve Adana'daki duruşma- 
"Bu davanın 
MHP'nin kapanmasına yol açacağı gö- 


lara büyük yer ayırarak, 


rüşünde"' birleşiyorlar. 


Hollanda'nın çok okunan De Volkskrant gazetesi verdiği haberli yorum- 
da, Kahramanmaraş olaylarının MHP 
tarafından başlatıldığını ve mahkeme 
önüne çıkartılmış sanıkların 
MHP yöneticilerinin bulunduğunu yazıyor. Gazetenin 24 Temmuz tarihli 


yorumunda şöyle deniyor: "Bilindiği gibi MHB 
olayların gerçek sorumlusudur. Bu yüzden büyük bir ithimalle kapatıiması beklenen bu partinin yöneticileri hakkında ölüm cezası isteniyor." 

Yine Hollanda'nın en 
büyük akşam gazetesi 
NRC Handelsblad ise, 
Kahramanmaraş olayları 
ile ilgili Aydınlık arşivinden “aldığını belirterek 
üç fotoğraf yayınladı. Olayların gelişimi ve mahkemeye, bir sayfaya yakın yer ayıran gazete, 
“En önemli sanıklardan 
biri MHP'nin İl Başkanı 
Balcı'dır. MHP, olayları 
örgütlemekle kalmadı, 
vurucu gücü olan ülkücüleri, uygulanan plan gereği harekete geçirip katliam yaptırdı" diye yazıyor. 

HOLLANDA'DA 

MHP'YE KARŞI 

SÜRDÜRÜLEN 

KAMPANYA DEVAM 
EDİYOR 

Yüzlerce "Türkiyeli 
MHP'lileri kınayan bir 
yürüyüş yaptı. 

, Almelo Türkiyeli 
Íşçiler Birliği (ATİB) ve 
Twente Türkiyeli İşçiler 
Birliği (TTİB) tarafından 
düzenlenen MHP'ye karşı yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe yüzlerce Türkiyeli 
katıldı. Yürüyüş sırasında 
MHP'nin kapatılması, 
bozkurtların sınır dışı edilmesini isteyen sloganlar atıldı. 

Almelolu devrimcile - 
rin aktif rol aldıkları gösteride Avrupa Parlamento üyesi ve Ana Muhalsfet Partisi (Emek Partisi) 
milletvekili ve Parlamento Yabancı IşçilerKomisyonu üyesi Wim Albers 
gibi tanınmış şahsiyetler 
de yer aldılar. 

Yürüyüş sonunda yapılan mitingde bir konuşma yapan Avrupa Par 
lamento üyesi Wim Al 
bers, MHP'lilerin yurtdışı 
edilmesini istedi. 


MUHABİRİMİZ 

TEHDİT EDİLİYOR 

Hollanda muhabirimiz Niyazi Terzi ve babası Mustafa Terzi uzun bir süreden beri 
MHP'liler tarafından 
ölümle tehdit ediliyorlar. Utrecht'teki MHP' 
liler en son olarak, muhabirimizin babası Mustafa Terzi'ye gönderdikleri mektupla, muhabirimizi ve kendisini öl- 


düreceklerini bildirdiler. 
Ölüm kararının Almanya'da yapılan bir 


toplantıda alındığını belirten MHP'liler, bu işle 
8 kişinin görevlendirildiğini bildirdiler. "'Niyazi (Muhabirimiz), babası, Kamil Sulu. İnanç 
Kutluer (her ikiside Utrecht Yabancılara Yardım Kurumunda görevli) 
ve İlhan Karaçay (Hürriyet Hollanda muhabiri) 
temizlenmeden bu millet kurtulamayacak” denilen mektupta, öldürülecek kişilerin sayısının 
10 olduğu yazılı. 


TiKP 
Köyceğiz İlçe 
Örgütü kuruldu 


MUĞLA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi (TİKP) Köyceğiz 
İlçe örgütü kuruldu. Yeni kurulan ilçe örgütünün 
yönetim kurulu şöyle: 
"Şemsettin Şimşek 
(Başkan, işçi), Abuzer 
Erbaş (işçi), Muharrem 
Kütük (işçi), Nevzat Seçer (köylü), İhsan Atik 
(berber). 


içinde 


© Hollanda’ da MHP” ye karşı yapılan mitinge 
yüzlerce Türkiyeli katıldı 


© Yürüyüşün sonundaki mitingde konuşan 
Avrupa Parlamento üyesi Wim Albers 
MHP'lilerin yurtdışı edilmesini istedi 


Hollandalı ilericiler de MHP'lilerin sınır dışı edilmesini istiyorlar. 


a em mmm 


MHP'lilerin Dir Irz düşmanılğı dana 
Bir MHP'li, muhtarın karısına 


K.MARAŞ (ÖZEL) 

17 Temmuz gecesi 
MHP'li İsmail Narlıoğlu, Türkoğlu İlçesinin 
Göksun Mahallesi muhtarının evine girerek, yatan karısına tecavüz 
etmeye yeltendi. Kadının 
bağırması üzerine kocası 


tecavüze kalktı 


ra yönelterek evden kaçmayı başardı. Bu olay ilçe halkı arasında tepkiyle karşılanırken, 
MHP'li çevreler ırz düşmanlığını gizlemek için, 
Narlıoğlu'nun, muhtar 
solcu olduğu ve vurmak 
için eve girdiği söylentı- 


yetişti. Ancak, MHP'li sini yaydılar. 
irz düşmanı İsmail Naroğlu, silahını muhta- Kahramanmaraş olay- 


pnseignants, 
e 3 ig 


gi 
EE 
inscrit dans toute 
vw $g d'attentats et d'attaques 
ontre des bureaux et des membres 
du TIKP. 


eki On assassiné par une organisation 
pro-soviétique. 


; A -Í 
Devrimci bir Fransız dergisi, 
TIKP Gaziantep 11 Başkanının 
öldürülmesi olayına yer verdi 


HABER MERKEZİ 

L'Humanite Rouge gazetesinin 15 günde bir 
yayınlanan 58 numaralı özel sayısında, TİKP 
5. Antep İl Başkanı Zeki Ön'ün katledilmesine 
‘lişkin bir yazı yer aldı. 

L'Humanite Rouge, aynı zamanda G.Antep 
TÖB-DER Başkanı olan Zeki Ön'ün Moskova 
yanlısı “Apocular" tarafından öldürüldüğünü belirtiyor ve bu öldürme olayı sırasında TİKP'nin 
birçok bürosu ve üyesine saldırılar olduğunu 
kaydediyor. 


larına katıldığı saptanan 
İsmail Narlhoğlu aslen 
Türkoğlu İlçesinin Sakalı 
köyündendir. o Narlıoğlu 
Göksun Mahallesinde 
kendisini Adanalı ve 
Arap uşağı olarak tanıtmıştı. Narloğlu ayrıca 
bir köylünün katili Mustafa Koca'nın da akrabasıdır. Mustafa Koca, ırz 
düşmanı Narlıoğlu'nu 
kurtarıp olayı örtbas etmek için mahalle muhtarını ikna etmeye çalıştı 
Muhtar bu iki yüzlülüğü 
kabul etmedi ve Narlıoğlu'nun, namusuna göz diken biri olduğunu mahkemede belirtti. 


MHP'NİN YENİ 
TERTİP GİRİŞİMİ 
Öte yandan Kahramanmaraş olaylarında- 
ki bütün suçları açığa çıkan MHP'liler, aldattığı 
insanlara kendini güçlü 
göstermek için Elbistan 
bölgesinde yeni tertip 
girişimlerine başladı. Edinilen bilgilere göre MHP, 
Elbistan bölgesine bol 
miktarda silah sevkiyatı 
yapıyor. Üst üste olay çıkarıyor. 20 Temmuz 
gecesi iki yere patlayıcı 
madde attılar. 


Yine bundan bir ây 
kadar önce MHP'liler 
Göksun İlçesinin Fındık 
köyünde yaptıkları düğünde, halkı tahrik ederek bazı Kürt evlerini ve 
bir kahveyi tahrip ettiler. Tahrip etmeden önce kahveye giren MHP' 
liler, "Burasını Maraş'a 
çevireceğiz" diyen bir 
yazıyı duvara yapıştırdılar. Daha sonra da kahveyi tahrip ettiler. 

Kürtlerin ve Çerkezlerin oturduğu Fındık 
köyünde MHP'liler halkı 
birbirine düşürmek ve 
olay çıkarmak maksadıyla sürekli kışkırtma faaliyeti yürütüyor. 

MHP'nin bölgeye silah 
sevkiyatı yapmásı ve 
son günlerde olayların 
artması üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürü olay yerinde araştırmalar yürütmek için 
Elbistan'a gitti. Olayların gelişmesi üzerine Maraş Valisi siyasi parti başkanlarına bir yazı göndererek partilere ve başkanlara karşı girişilebilecek saldırılara karşı güvenlik önlemi alındığını 
bildirdi. 


30 Temmuz 1979 


2,9 yıl önce durdurulan döviz 
transferlerine yeniden başlanacak 


ANKARA (THA) 
Türkive Cumhuriyeti 
Merkez Bankası Başkanı 


İsmail Hakkı Aydınoğlu dün yaptığı açıklamada, IMF, öteki finans- 


İsmail Hakkı Aydınoğlu, man kuruluşları ve 
2,5 yıl önce döviz darbo- OECD ülkeleri ile yapıgazı yüzünden durdurulan kredi anlaşmalarılan transferlerin yeni- nın döviz transferlerinin 
den önümüzdeki hafta yeniden açılması konu- 


perşembe günü başlayacağını söyledi. 


sunda önemli rahatlık 
sağladığını belirterek dö- 


Köylülerin yıllardır ekip biçtikieri, geçimlerini sağladıkları tapulu arazileri şimdi boşaltılmış. Ama tek bir 
turiste de rastlanmıyor. (Üstte) 
Domalı köyü muhtarı Hüseyin Erol "Mademki turistik yerlerdir, elimizden toprağımızı alıyorlar, bedelini istiyoruz vermiyorlar. Ayrıca turist cenneti dedikleri bu sahillerimize doğru dürüst bir yol bile yapılmadı. İki günde bir jandarma geliyor. Evlerimizi yıkmasını biliyorlar ” diyor. (Altta) 


Domalı, Doğancılı, Alacalı, Sofulu köylüleri 
"Devlet turist gelsin diye bizi turist yaptı” 


Şilelilerin sahildeki 
arazileri turistik-askerikumluk bölge diye 
ellerinden alınıyor 


CEMAL AYVATAŞ 

İstanbul-Şile İlçesine bağlı, Domalı, Doğancılı, Alacalı ve Sofular sahil köylerinde halkın tapulu arazileri, “turistik bölge"''kumluk"' ve "'askeri bölge" dir 
diye maliye ve askeriye tarafından ellerinden alınıyor. 

Köylüler yüzyıllardan beri ekip biçtikleri bu toprakları şimdi ekemiyor, burada ev yapamıyor, tapulu 
arazilerini satamıyorlar bile, Köylülerin çalmadığı kapı, başvurmadığı mtrci kalmamış. En sonunda mahkemeye başvurmuşlar, şimdi mahkeme kapılarına gidip geliyorlar. 

Köylüler adına gazetemize bir açıklama yapan Domalı Köyü Muhtarı Hüseyin Erol şunları söyledi: "Ecdadımızdan kalma, senelerden beri ekip biçtiğimiz ta 
pulu arazilerimizi şimdi elimizden almak istiyorlar 
Güya burası turistik ve kumluk yerlermiş. Madem ki 
turistik yerlerdir, madem ki kumluk yerlerdir ve eli 
mizden almak istiyorlar, bedelini istiyoruz vermiyor 
lar. Başka toprak istiyoruz vermiyorlar. 

" Şimdi biz senelerden beri ekip biçtiğimiz bu tapulu toprağımızı ekemiyoruz, bu toprağımızda ev yapamıyoruz ve satamıyoruz. Konuyla ilgili yüzlerce yere müracaat ettik, mahkemeye verdik, hiç bir sonuç alamadık. Şimdi mahkeme kapılarına gidip geliyoruz 
Yaptırdığımız evleri bile yıktırıyorlar." 


PTT Tesellum ve 
Depo Müdürlüğünde baskılar arttı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


riştiklerini açıkladı. 
Feyzullah Öztürk açıklamasında, Amir Tahsin Güven, Şef Cemil Tamer ve etkileri altına aldıkları Müdür Burhan Cahit Aykal'ın, işyerindeki 


Memurlar Derneği 
(MEM-DER) İstanbul 
Şubesi Başkanı Feyzullah Öztürk basına bir açıklama yaparak, PTT 


viz transferlerinin 2 aylik bir program çerçevesinde yapılacağını bildirdi. 

Programı Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile 
Merkez Bankası ve Devlet Planlama Teşkilati- 
nın hazırladığını belirten 
Aydınoğlu özetle 


şun- 


ları söyledi: 

"3 Şubat 1977 tarihinden bu yana yapılamayan ithalat döviz 
transferlerinin yeniden 
başlatılması o dolayısıyla 
hazırlanan program 10 
milyon doları sanayiciler olmak üzere toplam 
195 milyon dolarlık dö- 


viz transferine olanak 

tanımaktadır." 
Aydınoğlu, transfer 

programında belirtilen 


ürühlerin yanı sira petrol ithalatı ile ilgili .transfer işlemlerinin de devam 
edeceğini belirtti. 


İsmail Hakkı Aydınoğlu, Türkiye'nin döviz 
darboğazını (o gidermeye 
yönelik çalışmaları işçi 
dövizlerine prim uygulamaya başlaması ile 
önemli sonuçlar verdiğini, nisan ayında uygulanan ve 2 ay süren prim- 
li sistemle döviz girişin- 
de 911 milyon dolarlık 
artış sağlandığını da belrtti. 


Haziran 1979 tarihi itibarıyle, 


Türkiye'nin dövizle 
ödeyeceği borç miktarı 
6,1 milyar dolar 


ANKARA (AA) 
Türkiye'nin dövizle ödenecek dış borçları toplamının 1979 Haziran sonu itibariyle 6 milyar 
126 milyon dolar olduğu bildirildi. 

Dış borçların 4 milyar 561 milyon doları 
devlet bütçesinden ödenecek. Dış borçların geriye kalan 800 milyon dolarını bütçe dışı kamu 


1978'de 3,9 milvar TL olan, 
Türk lirasıyla ödenecek borç tutarı, 


Haziran 1979'da 4,9 milyara ulaştı 


kesimi borçları, 759 milyon dolarını özel kesim 
borçları ve 5,5 milyon 
dolarını ertelenmiş ticaret borçları oluşturuyor. 


Öte yandan, 1978 yılı 
Aralık ayında 3 milyar 
973- milyon 700 bin lira olan Türk lirasıyla 
ödenecek dış borçlar 
*oplamının, 1979 yılı Ha- 


K.Maraş davasında sanık avukatları telaş i 


elebaşı 


olaylara 


pısına te 


ettiler, 


Evimizin 
keserek 


PEKİ YALAN SÖYLEMEK GÜNAH DEĞİL MİYDİ? EN 


TANIK NURSEN METİN: Yenimahalle olaylarında MHP'li saldırganlar tarafından öldürülen İlköğretim 
Müfettişi 
"Kalabalık bir grup evimize saldırdı. İçlerinde yüzü maskeli kişiler 
vardı. Sakallı hoca elinde satır ile 


elebaşılık ediyordu. Olayldrdan bir 
gün önce iki 


olduğunu 
sayımı' cevabını verdiler.. Evimize 
önce uzun menzilli silahlarla ateş 
camları 
içine bomba attılar, yangın çıktı. 


ruldu. Dışarı çıkarmak istedik. 'Nereye götürüyorsunuz, 
döküp yakacağız' dediler. Bizi alıp 
dışarı çıkardılar, Bize küfredip, pi- 
Jamalarımızı aşağıya çekerek, mahalle arasında gezdirdiler." 


TANIK MUSA SUNA; Evinde oğlu,karısı ve 8 aylık hamile gelini ile birlikte tam 7 kişi katledildi, Kendisi de onlar öldürülürken ağır yaralanan 
Musa Suna her şeyi olduğu gibi gördü "Ökkeş Akkuş'un evinde üç gün üst 
üste toplantı yapıldı. Neler yapılacağı planlandı. Saldırı sırasında ise, 'Gelsin Ecevit'iniz, Karaoğlanınız sizi kurtarsın' diyorlardı... Mahallemizdeki 
Ökkeş Akkuş ile Sıddık Akçam idi." 

Bu da tanık Fikri Suna'nın ifadesi. "Evimizin karşısında saldırı için hazırlanan 4 grup vardı. Grupları, başındaki maskeli ve ellerinde üç hilalli 
Türkeş bayrağı bulunan şahıslar yönetiyordu. Hep birlikte slogan atıyorlar, hep birlikte susuyorlardı. Yöneticileri, saldırın deyince saldırıyorlar, 
durun deyince duruyorlardı." 


Süleyman Metin'in kızı. 


başından sonuna kadar 
kişi evimizin kabeşirle 12/A yazdılar. Ne 
sordum, 'Yeni nüfus 


kırdılar. Evimizin 


demir kapısını testere ile 
içeri girdiler. Babam vu- 


bırakın gaz 


Bunlar kimi 
savunuyor ? 


duruşmanın o başında 
hepsi tam tekmil gelmişler, Gayretli gayretli bir 
şeyler yazıyorlar. Her biri 70-80 katliam sanığı- 
nın savunmasını üstlenmişler. Nereden geliyor 
bu yoğurdun bolluğu? 
Kim karşılıyordu bu avukat ücretlerini? Bunlardan MHP'li Hülagü Balcılar "Sayın başkanım 
kısaca bir hususu arz etmek istiyorum: Bendeniz 
Sakarya ve Yenimahal 
le olaylarında 80 sanığın 
vekiliyim. İsimlerini teker teker söyleyip yüksek mahkemenin vaktini 
almaya lüzum görmüyorum diyor "Akla ister iste 
mez ünlü Rus yazarı Gogol'un ölü Canlar romanındaki köle ticareti yapan kahramanı geliyor. 


Tesellüm ve Depo Müdürlüğünde keyfi baskıların doğurduğu olaylar 
hakkında 27 Temmuz tarihli basın açıklaması üzerine, bu işyerinde Müdür Burhan Cahit Aykal, Amir Tahsin: Güven ve Şef Cemil Tamer 
in baskılarını artırdığını, 
özellikle baskılara karşı 
çıkan personeli yıldırma- 
ya yönelik işlemlere gi- 


personeli, okudukları gazeteler ve üye oldukları 
dernekleri ileri sürerek, 
bozgunculukla karaladığını belirtti. Bu kişilerin, işyerinde sürekli gerginlik yaratmaya çalıştıklarını açıklayan Öztürk, Müdür Burhan Cahit 
Aykal'ın görevden alınması hakkında PTT 
Genel Müdürlüğüne yaptıkları çağrıyı yineledi. 


Akarçay Köyü Muhtarının gözaltına 
alınmak istenmesi tepki uyandırdı 


TOKAT (ÖZEL) 

Tokat'ın Akarçay köyünde geçen hafta belediye 
başkanının keyfi olarak köy' muhtarını gözaltına 
aldırmak istemesi tepki uyandırdı. 

Geçen hafta başında yazı yazdıkları gerekçesiyle 
10 kişilik bir grup gözaltına alınmıştı. Olayın ertesi 
günü, Cemal Yıldız adlı yurttaş, bir istimlak işi için 
beledi yeye gitti. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kıliç. Cemal Yıldız'ı da yazı yazmakla suçlayarak tokatladı. Daha sonra bu yurttaşın olayı köy muhtarına anlatması ve muhtarın belediye başkanını haksız 
bulması üzerine, Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, 
karakoldan muhtarın ifadesinin alınmasını istedi. 

O sırada belediye önünde toplananlar, gelen çavuşlara muhtarın suçsuz olduğunu ve olayın gelişimini anlattı. Buna rağmen belediyenin muhtarı karakola göndermekte diretmesi üzerine çevrede toplananlar muhtarı bırakmayacağını söylediler. 

Sabaha kadar süren bu tartışma sonunda, belediye 
başkanı 22 kişi hakkında 'halkı tahrik elmek' suçundan zabıt tutturdu. 


Kuşkusuz günahtı. Ama. . dinsiz imansız komünistleri, Alevileri öldür- 


lar zaten 
avukat € laha Haydi bakalım sra 
sende yürü kürsüye. Dara düştüğün yerde avukatlar yardımına koşar. Sakın söylenenleri unutma ha. Her şey söylenen gibi tekrar edilmeli oldu mu? 


Nereye gitti burada oturanlar? 


Duruşmanın başında iştahlı iştahlı gelip buraya oturanlara birden bire birşeyler oldu. Görgü tanıkları herşeyi canlı bir şekilde 
açığa çıkarmışlardı. Halbuki burada oturanlar, müvekkillerimizin 
hiç olayla ilişiği yok dememişler miydi? Demişlerdi, demişlerdi 
ama. ..Maraş olaylarını yukarıdan gelen azrailler tertiplemişti 
diye ifade etmek istemişlerdi. Şimdi bu iddia tanıklarca Çürütüi 
müştü. Bunlara kala kala oturduğu koltukları terk etmek kalmıştı. 
Buraya yine ne olur ne olmaz diye, birini bırakmayı ihmal etmemişlerdi. 


-~~ 
MUSA SUNA KATİLLERİ KOLUNDAN TUTUP GETİRDİ 
Kürsüden tek tek katliam sanıklarını gösterip huzura getirdi. 
Ökkeş Akkuş'un evinde yapılan gizli toplantıyı açıkladı. Elébaşıların Ökkeş Akkuş ile Sıddık Akçam olduğunu söyledi. MHP'li* 
sanık avukatlarının oturduğu koltuklar bir bir boşalmaya başladı. 


ziran ayında 4 milyar 
941 milyon 500 bin liraya ulaştığı saptandı. 

1979 Haziran ayında, 
devlet bütçesinden ödenecek iç borçlar toplamı ise, 174 milyar 532 
milyon 600 bin lirayı 
buldu. 

Devlet bütçesinden ödenecek olan iç borçlarn 80 milyar 856 milyon 300 bin lirası tahvil ihtiyacından doğan 
borçlar. Ödenecek miktarın geri kalanının 68 
milyar 801 milyon lirasını iç erteleme borçlan, 21 milyar 59 milyon lirasını tahkim edilen 
belediye borçları, 3 milyar 728 milyon 700 bin 
lirasını tasarruf bonoları, 
87 milyon 700 bin lirasını ise diğer borçlar oluşturuyor. 


ÜSYM Başkanı 
Günalp: 
“Sınav sonuçlarında 
yolsuzluk yapıldığı 
iddiası 
gerçek dışıdır” 


ANKARA (ÖZEL) 
Üniversi telerarası Seçme ve Yerleştirme Merkezi (USYM) © Başkanı 
Prof. Altan Günalp, üniversitelerarası sına” 
sonuçlarında yolsuzluk yapıldığı yolunda 
basında çıkan haberin olayı yanlış yansıttığını 
söyleyerek iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. 


Profesör Altan Günalp 
bir gazetede yer alan ve 
bazı sinav salonlarında 
kopya yapıldığı gerekçesiyle bu salonda sınava 
giren gençlerin puanları- 
nın düşürüldüğü heberi- 
nin asılsız olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: 


"Her yıl sınavlarda 
kopya çekildiği tespit 
edildiğinde nasıl işlem 
yapıyorsak bu yıl da kopya olayları karşısında aynı işlemi yapmaktayız. 
Yalnız bu yıl sınav salonlarında toplu kopya 
girişimleri tespit edilmiştir. Bu salonlarda kopya 
çekilen soruların tespiti 
ve buna göre işlem yapma yoluna gidiyoruz. 
Yoksa söylenildiği gibi 
bu salonlarda puanların 
düşürülmesi gibi bir uygulamamız yoktur. Kopya 
çekildiğinde yapılacak işlem bellidir. Basında yer 
alan haberler gerçeği 
yansıtmamaktadır." 


açıkça 


DOĞAN 
YURDAKUL 


Anarşi sıkışınca 
ne yapar? 


Hırsızın birden ayağı kaymış. Soymak için 
çıktığı onuncu kattan düşerken, bir yandan da 
bağırıyormuş; 

Tutun, hırsız vaar! 

Anarşinin kaynakları da öyle yapıyor. 

Anarşinin iki kaynağı da, iç savaş kışkırtırlar. 
ken nasıl aynı yöntemleri uyguladılarsa, cinayetleri ortaya çıkıp başları derde girince de aynı 
yöntemleri uyguluyorlar. 

İnkar, suçu başkasının üstüne atma, kendini 
masum gösterebilmek için terörün içinde bulunmadığını ispatlama çabası ve bu telaşla manevra 
yapayım derken komik duruma düşme. 

MHP'nin hali malum. 

Dikkatleri üzerlerinden çekebilmek için gazetelerinde feryat figan manşetler atıyorlar: 
CHP kapatılmalıdır! POL-DER ve TÖB-DER dagıtılmalıdır! Komünist terör odakları ezilmelidir! Devlet Marksist işgalden kurtarılmalıdır!" 

Sonunda da bağırmaktan yorgun düşüyorlar 
ve şu manşeti atıyorlar: "Az kaldı, her musibetten kurtulacağız!" 

Bir yandan militanlarındaki paniği, dağılmayı önlemek için "'yılmak yok!" diye manşet 
atıyorlar, 

Bir yandan da yakalanan her militanı suçlayıp işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar: "MİT 
ajanıdır, polistir, POL'DER lidir, projete tipte 
epiletiformdur, psikopattır, sosyopattır."' 

Tutuklanan MHP'lilerin sayısı arttıkça halkın da merakı artmaya başlıyor: "Yahu burası 
siyasi parti mi, tımarhane mi?" 

Bu gidişle kendilerini yargılayan mahkeme 
heyetlerine bir de ruh doktoru eklenmesini 
talep edecekler, 

Şimdi aynı manzarayı sahte TKP'nin Doğu 
Berlin'deki merkezinde seyrediyoruz. 

Rusya'dan aldıkları emirle uyguladıkları iç 
savaş kışkırtma,anarşiyi, bölücüüğü körükleme siyaseti karaya oturmuş. Meydanı boş bulduklarını sanıp giriştikleri macera, kafasını 
taşa vurmuş. 

Şimdi bu siyaseti daha gizli ve sinsi bir şekilde yürütme gereği doğmuş. 

Bütün suçları İngiltere'deki bir grubun üstüne atıp işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. 
İ.Bilen, Doğu Berlin'deki radyodan kendi sesiyle feryat ediyor: 

“Vallahi, billahi biz terörün içinde değiliz. 
Savaş örgütleri, ayaklanma örgütleri gibi görüşleri savunanlar yurt dışındaki İşçinin Sesi 
adlı gazetedir! 

Sanki kendisi başka yerde! 3 

Türkiye halkından o kadar uzaklar ki, bölünmeleri bile yurt dışında oluyor. Birbirlerinin 
üstüne atmaya çalıştıkları görüşier bile yurt dışında oturup, Brejnev'den alınan talimatlara göre yazılmış. i 

Ve İ.Bilen efendi, 22 Temmuz 1979'a kadar yazdığı, savunduğu, geliştirdiği bütün görüşlerini bir günde inkar ediveriyor. Baştan aşağı kendi görüşleriyledolu olan bir broşürü bile: 

“Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye adlı kitapçık, işçi sınıfını serüvene sürüklüyor. Sol oportünistlerin işidir, benim adımı kullanıyorlar!” 

“Kitapçık” Şubat 1978'de ec DA 
güne kadar üç baskı yapmış. Her yerde kendi 
taraftarlarına öğütlenmiş. 

İ.Bilen'in şimdiye kadar bundan, kendi adının kullanıldığından haberi yokmuş da, 22 
Temmuz günü birden bire gökten vahiy mi gelmiş, yoksa Brejnev'den emir mi neyse, Doğu 
Berlin'deki radyoya çıkıp demeç vermiş: "Bizimle ilgisi yoktur! 

“Can güvenliği için yapılan eylem birliği örgütlenmelerini savaşma örgütleri, ayaklanma örgütleri gibi çarpıtıyorlar, sol oportünistler!” 

Şubat 1977'de yapılan TKP Konferansında savaş örgütleri kurulmasına karar vermişler, Türkiye'ye Rusya için zayıf halkadır de 
ler, o günden bu yana yurt dışı, yurt içi bütün 
yayınlarında iç savaş kışkırtıcılığı yapmışlar. 

Sıkışınca hepsini toptan inkar: 

“Çarpıtmalarla, kuyruklu yalanlarla TKP terörün içinde gösterilmeye çalışılıyor!” 

İşte anarşi, suçları açığa çıkmaya başlayıp, 
sıkışınca böyle yapar: 

MHP'yi terörün içinde göstermeye çalışıyorlar. Tutun, ajan vaar, deli vaar! 

TKP'yi terörün içinde göstermeye çalışıyorlar. Tutun, sol oportünistler vaar! 


TIKP ELAZIĞ MERKEZ İLÇE ÖRGÜTÜ AÇILDI 


ELAZIĞ (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Elazığ Merkez İlçe 
Örgütü önceki gün açılış 
toplantısı yaptı. Açılış 
toplantısında bir konuşma yapan Merkez İlçe 
Başkanı, Elazığ İl Örgütünün açtığı “MHP'den hesap soralım” kampanyasına tüm güçleri ile katılacaklarını söyledi. 

TİKP Elazığ Merkez, 
İlçe Başkanı konuşmasında özetle şu görüşlere 
yer verdi. 


Avrupa’ da yüksek 
öğrenime 
gönderilecek 
öğrencilerin sınavları 
30-31 Temmuz 
tarihlerinde yapılacak 


ANKARA (AA) 
Avrupa'ya yüksek öğrenime gönderilecek lise 
mezunlarının seçme sınavları 30-31 Temmuz 
tarihleri arasında İTÜ 
Maçka Maden Fakültesinde yapılacak. 
Avrupa'ya gönderilecek 38 öğrenciden 9'u 
Petrol ve Rafineri Mü 
hendisliği, 3'ü Yayın 
Tekniği, 5'i Mikro Teknoloji Mühendisliği, 5'i 
Endüstriyel (o Elektronik 
Mühendisliği, 4'ü Elek-, 
trik Mühendisliği, 4'ü 
Elektro Teknik, 4'ü Hassas Mekanik, 4'ü de Isıtma ve Havalandırma Mühendislikleri dallarında 
eğilim görecekler. 


"Bugün MHP sıkıştığı 
köşeden sahte solun provokasyonlarına sarılarak 
kurtulmaya çalışıyor. 
Buna rağmen hiç kimse 
MHP'yi battığı bataktan 
kurtaramayacaktır. MHP, 
ne yaparsa yapsın iki eli- 


miz yakasındadır ve halka hesap vermekten kurtulamayacaktır. İl örgütümüzün açtığı o kampanyayı taraftarlarımız 
ve halkımızla birlikte 
güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." 


6. sayıda 


> Partimiz, Cinayet örgütlerinin Önünde Boyun Eğmez! — 


X$ Türkiye Işçı Köylü Partisi" nin Onerdiğ, 
Milli Birlik Hükümeti Programı 


3K Milli Birlik Hükümeti Uzerine. 


H Gün Zileli 


Yeni Parti örgütleri Kurmaya Hız Verelim! 
Partiye Çok Sayıda Yeni üye Kazanalın! 


> Çin-ABD ilişkileri Ve Tayvan Sorunu... 


$ 1965-1970 Arasında Mao Zedung' un Ve Çu Enlay'ın 
Dünya Durumuna Bakışlan — 


SK TiKP' den Haberler 


"Amerikan U-2 Uçaklarına Ve Rusya’ ya Tesljmiyete Hayır” 


Kampanyasının Kısa Bir Değerlendirilmesi 
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30 Temmuz 1979 


eml ie ann mi ar ği enine 


sanat + edebiyat 


30 yıllık yoğun bir çalışmadan sonra çekildiği Gazipaşa'daki evinde Fikret Otyam la sohbet ediyoruz: 

"Burada 30 yıldır özlediğim hayatı 
yaşamak. Burada bir tanesi ev, bağ, 
bahçe dedik önceden. İşte tavuğuydu, 
bilmem nesiydi. İkincisi ki, en önemlisi, tabii başta geleni, yazı yazmak. 

"Yıllardır yazmak istediğim Güneydoğuya, Doğu Anadoluya ilişkin o 
birikimi, ciltler halinde toplamak. En 
namuslu, en gerçekçi şekilde. 

“Bir de resim yapmak. Ve okumak. 
Ankara'da vakit buluyorduk herşeye 
rağmen yine okumaya. Burada bunları 
bir plana sokmak gerekiyor, düzenli bir 
çalışma. 

“Sabahleyin yine günle kalkıp, bahçeyi sulayıp, hayvanlara bakmak. Ondan sonra işte, kahvaltımı edip, çayımı 
içip, yukarı işte cami minberi gibi bir 
yer var ya, oraya gidip, boyaları tuvale 
geçirmek kalıyor. 


Resimde yeni bir anlatım 


“Burada yeni bir yöntem tutturacağım artık. Seyircilerim, yahut bu işten 
anlayanlar tutar, tutmaz bilemiyorum. 
Yani yeni bir üsluba dönüştürmek, yeni bir anlatıma getirmek istiyorum resim dünyamı da, 

"Resimden sonra yine bir metre öteye gidip, masamın başına geçip, o 
yıllardır yazmak istediğim, notları hazır olan, biraz önce sözünü ettiğim Güneydoğuya ve Doğuya ait gözlemleri- 
mi, gelişmeleri tarihsel bir akım içinde, 
Osmanlı toprak düzeninden bu yana 
olayları ortaya çıkarmak. İşte o zaman 
bu evin güzelliğinin bir anlamı olacak." 


Fikret ağabeyin kafasının içinde düşünceler, projeler, dört nala koşturuyor. Yıllardır günlük koşuşma içinde 
bir türlü el atamadığı, başlayıp da tamamlayamadığı bir sürü işi sonuçlandırmaya hazırlanıyor, derin bir soluk 
alıp. 

Yıllardır Anadolunun dört bir köşesinden derlediği ses bantlarını düze- 
ne koymaktan, "Mayınlar Çiçek Açmaz'la başlayıp daha da ötelere giden 
yeni röportajlarını yazmak. Anlattıkça 
keyifleniyor. 

"Eşim de dahili mimardır. Burada 
el işleri, çok güzel dokuma yapıyorlar. 
O tezgahları köylerde inceliyoruz. Daha doğrusu eşim inceliyor. Dokuma işine başlayacak o da. 

"Ne nane yediğimiz Ankara'da sonbaharda açacağımız sergide meydana 
çıkacak." 

Çalışarak dinlenmek 


Sağda solda, raflarda değişik şekiller verilmiş cam kaplar. 

"Bazen insan usanıyor resim yapmaktan, yazı yazmaktan. Eski testileri, küpleri değerlendiriyoruz. Ve burası 
tarihi bir yer. Bazı ufak tefek seramik 
parçaları çıkıyor. Onlardan da yararlanacağız. 

“İşte bütün bunları evde süs eşyası 
olarak değil de, ne bileyim su şişesi, 
bir içki şişesi, bir zeytinyağı, sirke şişesi olarak değerlendireceğiz. Evlere, 
her eve bir şişe, bir testi satacağız, çaresi yok, Bir güzellik için. 

"'Boş zamanlarımızda değil de, daha 
çok bir dinlenme gereksinimi duyduğumuz zaman bu işlerle uğraşacağız. 
Tezgahı hazır bunun. Boyaları, fırçaları hazır, diğer malzemeleri de hazır. 

“Ne bileyim, insan dört-beş saat 
Yazı yazdımı, biraz dinlenmek istiyor. 


O sırada ya yemek yapıp dinlenecek- ` 


sin, yada bu işlerle uğraşacaksın. 

"İnsanın yaşamına bu ihtiyaç hem 
dinlenme, hem de maddi olanak sağlamak için çıkıyor. Yan gelirlerimiz 
kesildi. Şu oluyordun, bu oluyordun. 
Seçici kurulda filan bir görev alıyordun. İki bin, üç bin oradan alıyordun. 
Yazı yazıyordun, şu oluyordu, bu oluyordu. Bunlar kayboldu ortadan. 
Kalktı bu dağ başında. 

"Doğrudan doğruya 20 bin lira üç 
aylık emekli maaşına kalıyorsun. Masraf hayli. Çocukları okutuyorum. Yani 
senin anlayacağın, hem dinleneceğiz, 
hem çalışacağız, yaşamımızı sürdürmek için gerekli parayı kazanacağız." 

Soğancık, salatacık 

Gazipaşa halkı Otyam'ı bağrına basmiş. Gelen giden bir hayli. Taa Ankaralardan bile gelenler var, Otyam'ı bir 
görmeye. 

"Halktan çok menunum. Siyasal 
düşünceleri ne olursa olsun, birdenbire 
burada bana bir ad taktılar: Baba Otyam veyahutta gazeteci. Hoşgeldine 
geliyorlar, tanımadığım insanlar, Fakir, 
fukara, ellerinde bir sepet. 'İşte biraz 
soğancık”. 

"Burada çok güzel bir şey var. Hep 
'cık' ekliyorlar herşeyin Sönuna. Salatacık, karpuzcuk, meyvacık getiriyorlar. Patlıcan getiriyorlar, biber getiri- 


USTANIN 
. EVİNİ 
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Nuri Çolakoğlu 


yorlar, taze fasulye getiriyorlar, yumurta getiriyorlar. 

"Meğerse onun bir de karşılığı olurmuş, sepet boş gitmezmiş. Biz bunu 
öğreninceye kadar on-onbeş kişinin 
sepetini boş gönderdik. Şimdi biz de 
makarnacıktı, kesmeşekercikti koyuyoruz sepetin içine." 

Yol kesilince iş 
başa düşüyor 


Ama yörenin önemli sorunları da 
var. En başta geleni de köprü. Az önce 
Otyam'ın evine gelmek içir paçalarımızı sıvayıp yürüyerek geçtiğimiz çay 
kışın delleniyor, taşıyormuş. Bütün bu 
yöredeki 20 kadar köy, ta ötelerden 
dolanıp karayoluna çıkmak zorunda 
kalıyormış. Otyam bu sorunu en yetkılilere kadar ulaştırmış. Sonucunu bekliyor, bir yandan da kendini köprü işi 
olmayacakmış gibi hazırlıyor. 

“Tabii bir de yol sorunumuz var, 
köprü sorunumuz var. Kışın n'olacak 
onu bilemiyorum. Çünkü kışın iyice 
yalnız kalacağız burada, 

“Allahtan ekmek yapmasını bilirim. 
Yemek yapmak zaten benim en büyük 
tutkum. İşte gördüğünüz gibi sebzeleri- 
mi kendim yetiştiririm. 

“İş kalıyor ete. O zaman da kümesteki tavukları keserim üç günde bir, Arasıra Gazipaşa'ya gittiğimizde 3-4 kilo 
getiririz. Burada elektrikler kesiliyor 
sık sık, Buzdolabına da güven olmuyor.” 

PK 1 Gazipaşa 

Bir başka sorun da haberleşme: 

“Telefon yok. Bir posta kutum var. 
Onu da yaptırdık buraya zorla. 1 numara. En büyük zevkim postacının aya 
ğına gitmek, Bugüne kadar postacı geliyordu bize, Ama postacının ayağına 
gitmek de güzel bir şey oluyor. Heyecan veriyor insana. 

“Gidiyorsun, bakıyorsun, içinde bir 
yığın kitap, mektup, telgraf, şu, bu. 
Gidiyorsun, bakıyorsun. Bomboş. İnsana bir hüzün çöküyor. 

“Eee, telefon alayım dedim. 40-45 
bin lira tutuyor buraya telefon çektirmek. İmkan yok almama. 

"Güya ben buraya teleksler kuracaktım, telefonlar falan. Bütün dünya ile irtibatlar. Tabii meğerse o da bir 
hayalmiş. 

"Son zamlarla 50 bin liraya çıktı 
buranın telefon işi. 150 bin liralık teleks oldu 700-800 bin lira. Hayal almamız, 

“Tek irtibatım şu küçük pilli radyo 
Sabahtan açılır, televizyon başlayana 
kadar kendi kendine çalar." 

Otyam, "Memnunum şimdilik hayatımdan" diyor. Yıllar yılı adet yerini 
bulsun diye birkaç hafta tatil yapıp, 
kendini birazcık güneşe gösteren Fikret baba, şimdi bahçede çalışırken 

bronz rengi yanmış. Yeni ve özlediği 
bir hayatın eşiğinde, içinde yaratıcılık 
yelleri esiyor. 

Ayrılıp giderken, çayın ortasından 
geriye bakıyoruz, verandadan bize bakıyor, yanında ' 'can yoldaşlarım" diye 
adlandırdığı "iki buçuk köpek". İki 
kurt, Haydut ve Korsan, bir de küçük 
süs köpeği: "Başka " 

Fikret ağabey elini sallıyor... 


Genç ressam M.Celalettin Pınar'ın 
yurt dışındaki çalışmaları 


-o 


İde bu hafta 


31 Temmuz Salı 


19.05 FLANDERLERİN KÖPEĞİ (44. 
bölüm) 


19.30 ÇEVRE KORUNMASI: Belgesel 
dizinin 5. bölümünde Ren Nehrinin ve Baltık Denizi sularının temizienmesi için alınan önlemlet anlatılıyor. 


19.55 İFTARA DOĞRU 
21.15 GECEMİZ: Haldun Dormen, ünlü 
romancı Kerime Nadir ile bir söyleşi yapa- 


cak, çeşitli müzik ve eğlence programları 
sunulacak. 


21.45 TV'DE TÜRK SİNEMASI (Leyla 
İle Mecnun): Duygu Sağıroğlu'nun yönetip F.Girik, K.İnanır, R.Yurdakul ve K.Afşar'ın rol aldıkları bir yerli film. 


1 Ağustos Çarşamba 


19,30 DÜNDEN BUGÜNE KUKLA: Türkiye'de kukla sanatının tarihçesi ve yaygınlaştırılması için alınacak önlemler yansıtılıyor. 


19.54 İFTARA DOĞRU 


20.09 BİR KONU BİR KONUK: Programda Jülide Gülizar'ın yurt dışındaki işçi 
çocuklarının sorunları iizerine yaptığı bir 
söyleşi sunulacak. 


21.15 GECEMİZ 


21.45 TİYATRO (Deli Fişek): Nisa Serez- 
li-Tolga Aşkıner tonluluğunun sunacağı oyun, tutulduğu hastalıktan öleceğini öğrenen kendi halindeki banka memuru Oliver" 
in teşhisin yanlış konduğunu öğrenip eski 
haline dönüşünü anlatıyor. 


2 Ağustos Perşembe 


19.30 ÇOCUKLARLA MÜZİK: Programda Sicilya halk dansları ve halk şarkıları yer 
alıyor. 


19.53 İFTARA DOĞRU 
20.08 KARAGÖZ 


21.30 GECEMİZ: Ramazan eğlence programında Wolfgang Borchert'in yazdığı "'Karda, Beyaz Karda" adlı öykü Savaş Başar tarafından dramatize edilecek. 

22.00 COLUMBO'NUN KARISI: Bu bö- 


lümde Columbo'nun karısı, kadınlara kendilerini savunmak için açılan kursa katılır. 


22.45 HABER-PROGRAM 


3 Ağustos Cuma 


19.05 MARCO (46. bölüm) 


19.30 DİLİMİZ TÜRKÇE: Batı kökenli 
sözcükleri dilimizden arıtma konulu oturumun sunulduğu programa Prof. Dr. Cemal 
Mıhçıoğlu ve çevirmen-ozan Tahsin Saraç 
katılıyorlar. 

19.52 İFTARA DOĞRU 

20.30 MEHTER-I 

21.15 GECEMİZ 


22.00 TV'DE SİNEMA (Unutma Beni): 
Yönetmenliğini Carl Renner'in yaptığı ve 
Dick Van Dyke ile Mickey Rooney'in rol 
aldıkları filmde sesli sinemanın başlamasıyla birlikte şöhretini yitiren bir sessiz film 
sanatçısının dramı anlatılıyor, 


4 Ağustos Cumartesi 


17.05 OYUN TRENİ: Programda kukla, 
folklor, bando ve sihirbazlık gösterileri yer 
alıyor. 

17.55 FLİPPER 

18.20 AVRUPA KUPA FİNALI: Avrupa 
Atletizm Kupası finalinin İtalya'nın Torino 
kentinden naklen yayını sunulacak. 

21.15 SEYAHATNAME (2. bölüm): Aziz 
Nesin'in yapıtından yönetmen Atıf Yılmaz 
tarafından TV'ye yapılan TV uyarlamasının 
2. bölümünde Amerikalı bayan ve onu gezdirenler büyük kentimizin sorunlarıyla karşı 
karşıya gelirler. 


22.00 YURDUN SESİ 
23.00 BARETTA (33. bölüm) 


5 Ağustos Pazar 


17.05 TATİL SİNEMASI (Kahramanlar 
Beldesi): Douglas Sirk'ün yönetip Rock Hud- 
son ve Barbara Rush'ın rol aldıkları filmde 
İrlanda bağımsızlık savaşında soylulara katılan bir köylünün öyküsü izlenecek. 


18,30 AVRUPA ATLETİZM KUPASI Fİ- 
NALİ 


21.15 GECEMİZ 
22.15 BUGÜNÜN KADINI (2. bölüm) 


MULHOUSE (ÖZEL) 


Fransa'da yaşamını sürdüren 
genç ressamlarımızdan Mehmet Celalettin Pınar, açtığı çeşitli sergilerle adını duyuruyor. 

10 yıl önce yerleştiği Fransa' 
da önceleri işçi olarak çalışmaya 
başlayan Mehmet Celalettin Pınar, 
daha sonra resme olan ilgisi nedeniyle Alsaca bölgesindeki Mulhouse 
Güzel Sanatlar Okulunun gece kurslarına devam etti ve 3 yıl süren eğitimini tamamladı. 

Pınar'ın, yağlıboya, pastel, litografi, gravür gibi teknikler kullanarak 
yaptığı resimlerinde sürrealist eğilimler ağır basıyor. Mısır, Asur ve 
Hitit sanatından önemli ölçüde etkilenen sanatçı, resim sanatının stnırının olmadığını belirtiyor. 

Son sergisini 1978 Mayısında 
Strasbourg'da açan Mehmet Celalettin Pınar, 1972'dön bu yana 
Fransa'nın Mulhouse, Nancy, Strasbourg gibi kentlerinde ve Almanya’ 
nın Heidelberg kentinde açtığı toplam 8 sergiyle dikkati çekmişti. 


kedi 


gi Federasyonu 
antrenörleri 


denetleyecek 


ANKARA (THA) 
Futbol Federasyonu, 
lig maçlarının başlamasıy. 
a birlikte kulüplerde ça- 


ıştırıcılık yapan antrenör. 


eri sıkı bir şekilde denetlemeye başlayacak. 
Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program gereğince denetle- 


meye, birinci lig antrenör. 


lerinden başlanacak. 
Yapılacak denetlemelerde antrenörlerin elinde 
çalışmalara ait plan, 
programlar bulunup bulunmadığı O araştırılacak 
ve durum daha sonra 


antrenörler arasında bulunuyor. 

İlk etapta denetlenecek birinci lig antrenör- 


leri şöyle: 
A. Suat Özyazıcı 
(Trabzonspor), Coşkun 


Özarı (Galatasaray), Şükrü Ersoy (Fenerbahçe) 
Serpil Hamdi Tüzün (Beşiktaş), Candan Dumanlı 
Bi mepoE); Ziya 

ökalp (Orduspar), Candan Tarhan, (Altay), 
Fevzi Zemzem (Göztepe) 
Cevdet Soyluoğlu (Adanaspor), Tamer Güney 
(Diyarbakırspor),  Gün- 


Futbol Federasyonuna düz Tekin Onay (Zonbirer raporla bildirilecek. o guldakspor), 

, Öte yandan uzun yıl- Yılmaz Gökdel (Gazian 
lar Futbol Federasyonu tepspor) Zeynel Soyu- 
Eğitim Müdürlüğü yapan er (Rizespor), Doğan 
ve bu sezon Şekerspor Emultay (A.D. Spor), 
Teknik (Direktörlüğüne Necdet Niş (Bursaspor) 
getirilen Teoman Ya- Tamer Kaptan (Kayserimanlar da denetlenecek 


spor). 


bedele Yüksek Okulu Atletizm 


Öğretmeni Nihat Gündüz 


40 ilkokul öğrencisini 
ayırmaksızın 


spor yaptırıyor 


İZMİR (ATILLA ÖZİDEŞ) 


Yaklaşık 2 ay önce, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksek Okulu atletizm öğretmenlerinden 
Nihat Gündüz ve 3 uzmanlık sınıfı öğrencisinden oluşan bir kadro, Halkapınar semti çevresindeki ilkokullarda 40 çocukla çalışmaya başladı. 


Atletizm öğretmeni Nihat Gündüz çocukların ekim 
ayına kadar genel bir çalışmaya tabi tutulacağını daha 
sonra da yeteneklerine göre branşlarına ayrılacaklarını 
söyledi. 


Gündüz'ün verdiği bilgiye göre çalışmaya katılanların yetenekli olanları (bu daha sonra yapılacak testte 
belirlenecek) antrenör nezaretinde çalışmalara devam 
edecek. Diğerleri de bir kenara atrlmayacak. Onların 
da en azından sağlıklı olabilmeleri için spor yapabilmeleri sağlanacak, 


Bu yıl ilk kez böyle bir çalışmaya başladıklarını ve 
bazı aksamalar olduğunu belirten Nihat Gündüz önümüzdeki yıldaha iyi bir uygulamaya gidileceğini söyledi. 


Çocuklar ,çalışmaların başlangıç aşamasında oyun 
oynuyorlardı. Şu anda ise çalışmalar daha programlı 
bir şekilde yapılmaya başlanıyor. Atlama ve koşular- 
da çocukların yetenekleri ölçülüyor ve 25 metrelik 
aralıklarla bayrak koşuları yaptırılıyor. 


Dopin 


Fen İşleri 
olarak kullanılıyor. 


miyor. 


Bir süre önce halkın spor yapabilmesi için açılmış olan Kadırga Spor 
Salonu şu anda İstanbul Belediyesi 
Müdürlüğünün deposu 


Sıvaları dökülmüş, camları kırılmış ve neredeyse bir harabe haline 
gelmiş olan salonla kimse ilgilen- 


Spor yapabilmek için saha sıkıntısı çeken Kadırga halkı bu durumu 


Bir yandan temeller atılıyor 
Bir yandan varolanlar yok ediliyor 


hoşnutsuzlukla karşılıyor ve soruna 
bir an önce çözüm getirilmesini 
istiyorlar. Halk bu konudaki hoşnutsuzluğunu şöyle dile getiriyor. 


bile.” 


Spartakiat Oyunlarında 
halterde dünya rekoru kırıldı 


MOSKOVA 

Sovyetler Birliği Yaz 
Oyunları devam ediyor. 
Oyunların 3. dünya rekorunu 67,5 kiloda Bulgar halterci Todorov elde etti, Todorov silkme- 
de 186 kilo kaldırarak 
dünya rekorunun sahibi 


oldu. 

Eski rekor 185.5 kilo 
ile yine bir Bulgar halterciye aitti. Oyunlarda önceki rekorlar biri halterde biri atletizmde elde 
edilmişti. Atletizmde 
ayrıca bir de dünya gençler rekoru kırılmıştı. 


Akdeniz Oyunlarına katılacak 
haltercilerimiz belli oldu 


ANKARA (THA) 
Yugoslavya'nın Split 
kentinde yapılacak olan 
8. Akdeniz Oyunlarına 
katılacak 7 haltercimiz 
Ankara'da yapılan Türkiye şampiyonasında belli oldu. 

Halter Federasyonu 
Başkanı Refik Çölaşan'ın 
verdiği bilgiye göre, haltercilerimiz 3 Ağustosta 
Ankara'da kampa alınıp 
çalışmalarını Antrenör 
Ahmet Gülal ve Halil Bil- 


kontrolünde 
yeni adımlar 


Dünya sporunu bu- 


yaygın ve eski olduğu 


gün tehdit eden en büyük tehlikelerden biri 
de dopingtir. 1960'ların 
başından bu yana fizyolajik olmayan kondüsyon zorlamalarına (dopinge) karşı gittikçe daha sıkı mücadele verilmeye başlandı, Fransa ve 
Belçika'da 1965'te anti- 
doping kanunları yürür- 


bu ülkeler,kanuni zorla- 


malar getirmeden yaban: 


cı otlar gibi her yanı 
saran doping tehlikesine 
karşı özellikle bisiklet 
alanında önlem alamadılar. Ne var ki Fransa 
ve Belçika bütün bu çabalarına rağmen doping 
alanında mücadelede 
yalnız kaldılar. 


lüğe girdi. 1971'de on- Gerçi Avrupa Parlaları İtalya izledi. mentosunda 1968'den 
Bisiklet sporunun beri dopinge karşı ted- 


birler 
ama şimdiye kadar bütün ülkeleri bağlayıcı 
bir karar alınamamıştır. 
Böyle bir karar alınmış 
olsa dünya çapındaki 
doping olayının ancak 
bir kısmına elatmış olabilecekti. 


Doğu Bloku ülkelerinde ise dopingle ilgili 
bir tartışmaya rastlanmıyor. Aynı şekilde 
dünyanın en büyük spor 


Ünlü doping uzmanı Prof. Manfred Donike doping yapılmadan önce doping ko- 


aracı. . 


nusunda mücadele verilmesini savunuyer» Yani hırsız, hırsızlık yapamadan polis 
olay yerine gelsin ve gerekli önlemleri alsın diyor. . 


. Resimde, doping kontrol 


tartışılmaktadır. 


gin yönetiminde sürdürecekler. 

Akdeniz Oyunlarında 
Türkiye'yi temsil edecek haltercilerimiz şöyle: 

52 kilo: Mehmet Altın 
(İstanbul), 56 kilo: Rahim Kurtulmuş (Ankara) 
60 kilo: Bilal Doğan (Adana) 67.5 kilo: Kemal 
Başkır (Ankara) Hasan 
Has (Çorum) 75 kilo: 
Harun Akkaya (Ankara) 
90 kilo: Raif Özel (An- 
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-DOPING 


“ülkelerinden biri olan - 
Amerika'da da politikacılar, kendilerini bu 
tip tartışmalardan uzak 
tutuyorlar. Böylece 
dopinge karşı mücadele 
spor derneklerine terkedilmiş oluyor. 


1966'dan bu yana 
uluslararası büyük şampiyonalarda doping 
kontrolü yapılıyor. 
Aynı yıllarda İngiltere 
de Dünya Futbol Şam- 


piyonasında doping 
kontrolüne başvurdu. 
Uluslararası Olimpiyat 


Komitesi ilk defa 1968' 
de mevcut doping tanı 
mina uygun bir doping 
kontrolü başlattı. Alman Spor Birliği 1970' 
te dopinge karşı mücadelenin esas unsurları 
adı altında bir karar 
aldı. 1976 Montreal 
Olimpiyatlarının sonunda patlak veren ateşli 
doping tartışmaların- 
dan sonra Alman Spor 
Birliği 11 Haziran 1977 
de özellikle rekor yarışmaları için temel ilkelerini belirledi. Bu ilke- 
nin sınırları 1977 Aralığında yeni bir düzeye 
getirildi. Anabolika 
Steroid'lerin antremanlarda kullanılması yasaklandı. Şimdilik doping 
listeleri açık tutuluyor. 
Araştırmaların sonuçlarına göre bu listeler genişletilebilir. Doping 
kullanılmasının birdenbire ortadan kaldırılması mümkün değildir. Fakat büyük ölçüde azaltılması mümkündür. 
Doping yapılmasının 
azaltılması, bir yandan 
kontrollerle ocaydırma 
bir yandan da sporcunun teknik eğitimiyle 


“Seçimlerden önce salonun onarılıp açılması için çok ısrar ettik, bize defalarca söz verdiler. Ama sözünü tutan kim? İşlerini hallettikten sonra sözlerini unutup gittiler 


9, , ilaçları e; o 


Çeşitli 
bölgelerden 
Elit sporcular 
3aydır 
itici güç yardımı 
alamıyor 


ANKARA (THA) 


Çeşitli bölgelerdeki elit sporcuların 3 aydır itici güç yardımı alamadıkları öğrenildi. 


Maliye (Bakanlığının 
bir süredir Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
para vermemesi yüzünden 
meydana gelen bu olay 
sporcular arasında üzüntüyle karşılanıyor. 


Bu arada Genel Müdürlüğe bağlı Ankara, İz- 
« mir ve İstanbul dışındaki 
bölgelerde çalışan personelin de uzun bir süredir maaşlarını 10-15 gün 
gecikmeyle aldıkları bildiriliyor 
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sağlanabilir. Eğitimle 
ilgili olarak yeni gelişen 
sporcuların dopinge 
karşi korunması için bir 
şeyler (o yapılmaktadır. 
Onlara, dopingin yarattığı ahlaki çöküntü anlatılmaktadır ve kondüsyonlarının yükseltilmesi 
için vücutlarını zehirleyen maddelere karşı 
uyarılmaktadırlar. 
Ancak gene de birçok atletin yöneticinin 
ve spor adamının dopin- 
gi kullandıkları bir gerçektir. Dopingle ilgili 
tartışma bugün büyük 
ölçüde Prof. Dr,Manfred Donike tarafından 
yönlendiriliyor. o Manfred Donike, Köln'deki , 
Alman Yüksek Spor Akademisi Biyo-Kimya 
Enstitüsünde doping görevlisidir ve dünyanın 
sayılı anti-doping araş- 


tırmacılarındandır. 
Onun geliştirdiği 
yöntemler 1972'den 


beri (o olimpiyatlardaki 
doping maddeleri kontrolünde de uygulanmaktadır. Dünya aki diğer 
doping kontrol enstitüleri de Donike'nin Köln 
de standartlaştırdığı 
tahlil ölçütlerini kullanmak zorundalar. 

Büyüklük taslamadan 
fakat yaptığının bilincinde olarak Dr. Donike şunları söylüyor: 

“Doping kontrol alanında yaptıklarım ki, 
bunlar dopingin zararını 
görmüş bir çocuğun bakış açısında ve profesyonel bir bisikletçinin 
pratik deneyleri ile yapılmıştır." 

YARIN: Doping 
kontrolünde modern 
yöntemler. 


30 Temmuz 1979 
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(Baştarafı 1. Sayfada) 


nağı olan"Emperyalizmin 
« Zayıf Halkası Türkiye” 
adlı broşürü savunmaktan 
vazgeçtiğini söyledi. Bu 
broşürü savunanları, partiyi serüvene sürüklemek 
ve bölmeye çalışmakla 
suçladı, İ.Bilen konuşmasında şöyle dedi: 

” Bu kitapçıkta (Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye adlı broşür) 
ileri sürülen tutum, çıkarılan sonuçlar, partimizin 
Marksist-Leninist, temeli- 
ne dayalı politikasına ters 
düşüyor. İşçi sınıfını 
serüvene sürüklemek anlamını taşıyor. Partimizin 
bugünkü savaş görevlerini 
yerine getirmesini, halk 
yığınlarınıdaha da çetin 
savaşlara hazırlamak görevini baltalıyor. Bunu da 
dürüst olmayan bir yöntemle yapıyor. Özellikle 
parti  sempatizanlarını, 
devrimci gençliği, aydın 
çevreleri şaşırtma amacını taşıyor. 

“Adı geçen broşür benim adımı, parti belgelerini, kendi özel görüşlerini yayabilmek için bir 
kalkan olarak kullanıyor. 
Bu görüşleri savunan yurt 
dışındaki bir gazetenin 
partimizin birliğine karşı 
dolaylı saldırıya geçtiği 
görülüyor. Bunların çok 
geçmeden arkasına gizlendikleri kalkanları bir 
yana'atmaları, açıkça saldırıya geçmeleri hiç de 
şaşırtıcı olmuyor. Bu tür 
çarpıtmalara ve küçük 
burjuva dedikodularına 
karşı uyanık olmak, kesin bir tutum almak gerekiyor. Egemen çevreler bulanık suda balık avlamak iştiyor. Partimizin 
savaş rotasını doğrulukla yayan merkez organına bakmak, yolu şaşırmamak için, pusula bu- 


TKP bölündü... 


dur." 


İ.Bilen aynı konuşmasında İngiltere kanadını, 
"can güvenliği için yapılan eylem birliği örgütlenmelerini savaşma, ayaklanma örgütleri diye çarpıtmakla"'da suçladı. 


BÖLÜNMENİN 
GEÇMİŞİ VE İ. 
BİLEN'İN İNKARI 


1978 yılı başında, bugün bölünmeye gerekçe 
olarak gösterilen "Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye" adlı broşür 
yayınlandı. İ.Bilen'in de 
onayladığı bu broşür Aralık 1978 ve Mart 1979' 
da iki baskı daha yaptı. 
Ve bu süre içinde broşüre 
İ.Bilen'den bir itiraz gelmedi. Ancak broşürün önerdiği. si yasetlerin tepki 
uyandırmasından sonra 
TKP içindeki tartışmalar 
hız kazandı. Son olarak İ. 
Bilen'in broşürdeki görüşlerden R TE açıklaması ve Ingiltere kanadına karşı cephe almasıyla bölünme su yüzüne 
çıktı. v 

İşçinin Sesi yayınları- 
nın bastığı ve R.Yürükoğlu imzasını taşıyan bu 
broşüre göre Sovyetler 
Birliği'nin zayıf halka 
Türkiye'yi ele geçirmesini kolaylaştırmak için 
iç savaş kışkırtıcılığına 
hız verilmeli ve anarşi 
daha da azdırılmalıdır. 
Bu amaçla milli ayrılıkları kışkırtmaktan da 
çekinilmemelidir. 

Bu görüşe karşı çıkanlar ise bu siyasetin 
uzun vadeli olduğunu, 
ancak bugünkü şartların 
açık iç savaş kışkırtıcısı 
olarak ortaya çıkmaya 
elverişli olmadığını söylüyorlardı. Bunlara göre 
bugün için bu siyaseti 


Sun 


19.00 HABERLER 

19.05 OKUYALIM-TARTIŞALIM: Dizi programda Muzaffer İzgü'nün "Kara Pamuk" adlı kitabı resimlerle özetleniyor, çocuklar yazarı tanıdıktan sonra kitap üzerinde tartışıyorlar. Hazırlayan Ayşe Bayramgil. Yöneten, Tülin Oral 
19.30 DÜNDEN BUGÜNE GÖLGE OYUNU: 
Programda dünyada ve bizde gölge oyununun 
tarihçesi araştırılıp, gölge oyununun Türkiye'de 
ki bugünkü durumuna eğilmek ve yaygınlaştırılmasini sağlayabilmek için alınması gerekli önlemler üzerinde duruluyor. Programı Bülbün Gökçe 
ile Seylan Sezgin birlikte hazırladılar. Programa, 


Metin And, Metin Özlen ve Tuncay Tanboğa 


katılıyorlar. 


19.56 İFTARA DOĞRU 

20.11 DOSTLUK ÜZERİNE: Dizi programda, 
Anadolu'da yaşamış görüşleri ve deyişleriyle 
günümüze dek ulaşmış olan düşünür ve ozanların yaşam felsefeleri konu edilecek, Dizinin bu 


bölümünde, M.Sunullah 


Arısoy'un diliyle ünlü 


ozan Yunus Emre'nin yaşamı, insanlık sevgisi, 
dostluk üzerine görüşleri ekrana getirilecek. 


20.30 HABERLER 


21.15 GECEMİZ : Ramazan eğlence programı. 

22.15 ASAĞIDAKİLER.YUKARIDAKİLER: 
Sürekli filmin 6.bölümünde Eaton sokağındaki 
eve James'in bir arkadaşı konuk olarak gelir 
Genç askerin Lady Marjorie ile birlikte operaya 


gitmesi kararlaştırılır. 
23.00 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Acılış Program ve 
Kısa Haberler 

07.30 HABERLER 

09.02 Kadin Dünyası 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Türküler ve Oyun 
Havaları 

11.25 Hafif Müzix 

11.40 Şarkılar 

12.10 Öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 

15.00 Kısa Haberler 

15.20 Şarkılar 

15.40 Hafif Müzik 


TRT 2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların içinden 

09.30 Ülkü Beşgül'den 
Türküler 

10.15 Ali Şenozan'dan 
Şarkılar 

10.30 Sağlığımız 

10.50 Türküler ve Oyun 
Havaları 

11.10 Şarkılar 

12.20 Sevim Deran'dan 
Şarkılar 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13.30 Olayların İçinden 

15.00 Solistlerden Seçmeler 

15.30 Türküler ve Oyun 
Havaları 


TRT 3 


07.00 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
09.03 Barok Müzik 
10.00 Çağdaş Sanatçılarimiz 
10.30 Diskoteğimizden 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 
12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
"13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 


16.30 Şarkılar Geçidi 
17.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
21.00 HABERLER 
22.00 Kısa Haberler 
22.22 Türküler 
23.00 HABERLER 
23.40 Türküler ve Oyun 
Havaları 
00.02 Gece Konseri 
00.95 Kısa Haberler 
01.00 Program ve Kapanış 


16.00 Hafif Müzik 

16.20 Arkası Yarın 

16.40 Nurten İnnap'tan 

17.30 Fasıl 

18.30 İşte Doğa 

18.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

19.45 Küçük Koro 

20.15 Küçük Konser 

21.00 Bir Sanatçının Günlüğü 

21.30 Bizden Sesler 

22.00 Türküler Geçidi 

22.30 Solistler Geçidi 

23.00 Küçük Konser 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz 
Soloları 

23.55 Program ve Kapanış 


16.00 Oda Müziği 

17.00 Türkçe Haberler 
17.03 İngilizce Haberler 
17.06 Plaklar Arasında 
18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 
20.00 Liedler ve Aryalar 
20.30 Melodiler Geçidi 
21.00 Müzik Takvimi 
22.00 Türkçe Haberler 
22.06 Gecenin Getirdikleri 
23.00 Pazartesi Konseri 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapanış 


daha gizli ve derinden 
yürütmek, ihtiyatlı davranmak gerekiyordu. 

Başında İ.Bilen'in 

ulunduğu merkez kliği 

pugin kadar sadece 
roşürü savunmakla kalmadı, Türkiye'deki çalışmalarını buna uygun 
olarak düzenledi. 

TKP, 1978'in son aylarından itibaren Türkiye'deki kadrolarına "savaş orgütleri kurun" talimatını verdi. (Atılım- 
Kaam 1978) Aynı günlerde de önceleri "goşist" 
dediği bazı sahte solcu 
gruplarla eylem birliğini 
savunmaya başladı. (Atrlum-Ocak 1979) Kadrolarına bu grupların başına 
geçme talimatı verdi. Ayrıca eylem birliğinin kurulması uğrunda bazı tavizler verilebileceğini de 
söyledi. Yayın organları 
maceracı gruplarla "'savaş arkadaşlığı" kurma- 
nın zorunluluğu üzerine 
yazılar yazdı. 

Sadece William Pomeroy'un önsözü bile, "Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye"' broşürünün İ. 
Bilen'e ait olduğunu gösteriyor. Pomeroy ve İ. Bilen yakın 'arxadaş" tir-- 
lar. ABD Komünist Partisi ileri gelenlerinden ve 
Rusya'nın muteber 
adamı Pomeroy'un TKP 
nin aracılığı olmadan önsöz yazması mümkün görülmüyor. 

TEPKİLER 
BÖLÜNMEYE NEDEN 
OLDU 


TKP'nin Sovyetler 
Birliği kaynaklı faaliyetleri ve özellikle anarşi olaylarını körükleme çabaları, son iki yılda geniş tepkilere neden oldu. DİSK yönetiminin 
kaybedilmesi, ERDEMİR 
ve Demir-Döküm Fabrikaları gibi Maden-łtş'e 
bağlı işyerlerinde işçilerin TKP'ye karşı çıkarak sendikadan ayrılmaları, TKP taraftarı grupların çeşitli dernek ve 
kuruluşlarda iktidarı yitirmeleri ya da güçleri- 
nin azalması örgüt yönetiminde çatlamalar 
doğurdu. Türkiye İşçi 
Köylü Partisinin, kendisini "sosyalist bir parti" 
olarak göstermeve calışan ''KP'nın faaliyetlerine karşı bir teşhir 
kampanyası başlatması, 
işçi kesiminde ve aydınlar arasında etki uyandırdı. Bütün bu gelişmeler 
'TKP'nin itibar yitirmesi- 
ne neden olunca, parti 
içindeki çeşitli kanatlar birbirlerini suçlamaya 
ve değişik önerilerde bulunmaya başladılar. 


Hergün... 
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DER dağıtılmalıdır. 

25 Temmuz 1979: Komünist terör odakları 
ezilmelidir! 

26 Temmuz 1979; 
Devlet, Marksist işgalden 
kurtarılmalıdır! 

27 Temmuz 1979: Az 
kaldı, her musibetten 
kurtulacağız. 

Bu arada MHP, bugüne kadar birlikteymiş gibi gözükmeye büyük önem verdiği AP'nin de 
kendisini terkettiğinden 
yakınmaya başladı. 28 
Temmuz günkü "Hergün" 
başyazısında AP'nin 
MHP'yi kapattırmak için 
çalıştığını söylüyor ve 
şunları yazıyor: 


, “İşte bu noktada AP' 
nin tutumu büsbütün ilgi 
çekici olmuştur. AP Genel Başkanı Demirel, hükümeti suç işleyen parti 
varsa onun yakasına yapışmaya davet. etmiştir ! 
Hem de 'nerede o hükümet!' diye özlem ifade eden bir cümleyi de kullanarak! Hesap, bir milyonu herhalde bir hayli aşmış Olan MHP oylarının AP'ye kayacağı hükmüne dayanıyor! 

“AP'bir taraftan MHP’ 
lilere sempatik gelecek 
davranışlar (o göstermeye 
dikkat ederken,öbür taraftan el altından 'kapatın kardeşim, kapatın 
diye gerekli yerlere mesaj göndermektedir! Açık rejimde bu ikili siyaset gözden kaçmıyor." 

Bu konuda görüşüne 
başvurduğumuz AP yetkilileri ise, 

"Biz doğrudan MHP' 
yi suçldmadık. Suç işleyen parti varsa onun 
yakasına yapışılmalıdır 
dedik. Onlar, bu sözlerin 
kendilerini hedef aldığını ileri sürerek kendilerini suçlu duruma düşürmüş Oluyorlar" dediler. 
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boşa çıkardı. 


"3. Başkomiser Yavuz MHP'lidir ve yalnız 
bu olayda değil, her olayda sürekli devrimcilerin üzerine gitmekte, faşistleri kollamakta ve 
Muş'ta büyük olaylar tezgahlama peşindedir. Olay 
günü, olayların başını çeken ÜGD Başkanı ve 
Velikanlı Cazım Koç'un 
yeğeni Rahmi Koç'u 
bizzat engellemek isteyen ve olayların çıkmasını önlemeye çalışan kişi Cazım Koç'tur. Komiser Yavuz'un bu şahısa 
saldırması , bu şahısın 
A.Haluk Sakık'a saldırıya 
geçmesine yönelik bir 
plandı. Ama bu şahıs buna rağmen böyle bir tavır içerisine girmedi. Ko- 


miser Yavuz, Komiser 
Mehmet, polis Vahap ve 
Satılmış gibi emniyet 


mensuplarının MHP'li oldukları, MHP için açıkça 
çalıştıkları tüm Muş halkınca bilinmektedir ve 
halk tarafından Valı Aydın Özakın'a defalarca 
götürülmüştür. Buna rağmen halen bu adamlar en 


Velikanlı... 


aktif görevdedirler. Eğer 
ileride o Muş'ta büyük 
olaylar olursa —ki senaryolar hazırdır— sorumlu 
kişi Vali ve siyasal iktidardır. 


"4. Haberinizde söylediğiniz gibi Velikanlı aşireti MHP'li,Badikan aşireti de tümüyle CHP'li 
değildir. Velikanlı aşiretinden MHP'li kişiler olduğu kadar devrimci kişiler de vardır. ÜGD Başkanı Velikanlı ise, TÜS- 
DER Başkanı da Velikan- 
'dır. Bu aşiretin diğer 
adamları genellikle MSP' 
ye kayıtlıdırlar. Sözünü 
ettiğiniz Cazım Koç ise 
herkesle iyi ilişkiler içerisinde olan aydın bir kişidir. Özellikle devrimci 
bazı kişilerle çok iyi ilişkileri vardır. Velikanlı 
aşireti kesinlikle MHP'li 
değildir. 


“CHP Muş örgütünün 
bazı yetkilileri Badikan 
aşiretine mensup kişilerse de bu aşiret genellikle devrimcidir, halkının kurtuluşu için mücadele etmektedir. Öte yandan bu aşiretçilik yapısını kırmış kişilerdir.” 


Trakya'da ... 
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normalin üstünde fiyatla 
aldıkları buğdayı yüksek fiyatlarla ihraç ederek büyük kârlar elde ediyorlar. 

Trakya'dan elde edilen buğdayın Güney illerinden kaçak olarak 
yurt dışına çıkarılması 
konusunda yetkililer bir 


açıklama yapmıyorlar. 

Buğday dışsatımr için 
uluslararası piyasalarda 
oldukça elverişli şartların 
bulunduğu ve yarım milyar dolar gelir Sağlanacağının belirtildiği , bir 
dönemde, bu tür kaçakçılık olaylarının dış ticaretimizi olumsuz yönde etkileyeceği ifade ediliyor. 


a a a a a a a y 


Zayıf halka... 


işçi sınıfının, 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


halkımızın kurtuluşuna adayacağımıza, 


Leninci ilkelere, 
devrime 
bağlılığımızı geliştirip, 


bu bilinç, bu onurdan ödün vermeyeceğimize, 
işçi sınıfının gücüne, 

devrimin utkusuna 

senin gibi inatla, tutkuyla inanacağımıza, 
başarıdan baş dönmesine, 

gerilemeden karamsarlığa kapılmayacağımıza, 
oportünizmin her türüne, 

her belirtisine karşı, 

ardıcıl ve Leninci bir savaş Yürüteceğimize, 
Leninizme 

ve proletarya enternasyonalizmine, 

Lenin'in ülkesine, > 

devrimlerin kalesi Sovyetler Birliği'ne 
bağlılığı gözbebeğimiz gibi koruyacağımıza, 


Senin özverili. 

çetin, * 

onurlu savaş yolundan 
yürüyeceğimize and içeriz!" 


| y 
Daha sonra, ABD Komünist Partisi üyesi, 
Moskova ideologlarından, çeşitli Sovyet dergi- 

İ lerinde yazı yazan William Pomeroy'unve Emine Engin'in önsözleri yer alıyor. Her iki önsöz 
de "Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye" 
broşürünün ne kadar isabetli bir tahlile dayandığını belirtiyor ve bu tahlillerden dolayı | 
R. Yürükoğlu'nu övüyor. Emine Engin, önsözü- 

İ nü, İ.Bilen'in aynı doğrultudaki çeşitli konuş- l 
malarından alıntılar yaparak şöyle bitiriyor: 
"Yürükoğlu yoldaş, bu kitabıyla Bilen yoldaşın öğüdünü tutuyor... Yürükoğlu yoldaş, 
TKP'nin Leninci önderi Bilen yoldaşın 75. yaş 
gününü anma toplantısında içtiği andı yaşama 
geçiriyor." 

“Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye" broşürü tek cümle ile, Türkiye'deki şartların 
Sovyetler Birliği'nin yıkıcı faaliyetleri için ye- 

| terli olgunluğa eriştiğini anlatıyor. 

| Broşüre göre birincisi, Türkiye gelişmek için 
“sosyalist sistem denilen Doğu Blokunun des 

İ teğine*muhtaçtır. Bu destek, yakın geçmişten 

İ örnekler, Afganistan ve Yemen darbeleri, ya 
da Vietnam'ın Kamboçya'yı işgali türünde olabilir. 

| İkincisi, durum olgunlaşmakta ve bir üst 
aşamaya yükselmektedir. Bir yandan ekonomik 
buhran derinleşmekte,diğer yandan anarşi giderek daha büyük boyutlara ulaşmaktadır. 
Durumun objektif şartları hazırdır. Sovyet yayılması için şartlar hazırdır. | 

Broşür, eksik olan, subjektif yan, TKP'dir l 

| diyor. Bu tahlil ışığında TKP'nin son bir yıl 
içindeki siyasetlerini şöyle sıralayabiliriz: 

Anarşiyi ve kargaşalığı körükleyerek durumu 
daha da olgunlaştırmak. 

Maceracı gruplarla eylem birliği yapmak, ey- l 
lemin başına geçmek. 

Doğuda bölücülük propagandasına hız ver- | 
mek. 

| Devlet dairelerine sızmak. 
l Savaş komiteleri ve direniş örgütleri kurmak. 

Mücadele biçimlerini süratle değiştirmeye 

l hazır olmak. 
İ Sıcak savaş biçimlerine aniden geçiş yön- | 
temlerini geliştirmek. | 

Broşür, İşçinin Sesi Yayınlarından çıkan çeşitli kitap, dergi ilanlarıyla son buluyor. Í 

İçinde bu broşürün yazarının da bulunduğu 

l altı kişinin hazırladığı bir derleme: "Bunalım | 
Kalıcıdır". İ. Bilen'in S.Üstüngel takma adıyla l 

| “Yeni Aşama" kitabı. İlanın tanıtmasında, 

l "75. doğum yıldönümünde, kavgada bayrağı | 
dipdiri, en önde ve en yüksekte tutan Savaş Üs- l 

| tüngel Yoldaş'a armağan" deniliyor. Yine S. 

| Üstüngel imzasıyla "Dev" kitabının ilanı var. | 

İkinci bir derleme "Bilen Yoldaş Çok Yaşa" 

l İ.Bilen'in biyografisi, “Z.Bilen, Savaş Dolu Yil- | 

lar 1" Aynı kitabın İngilizce baskısı. "Bu i 
biyografi bir kişinin özel yaşamı olmanın çok 
ötesindedir. Çünkü Bilen yolaaşın yaşamıyla l 
partinin savaş tarihi ayrılmaz biçimde içiçe örülüdür." 

“Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye" broşürü İngiliz parasıyla 1 paund, yani 110 TL. dır. 


yeniden gözler 
rarı veriyorlar. 


haline gelmiştir. 


den geleni 


lyor. 


lidir, 


birleşmek gerekiyor. 
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kez olaysız bir gün 
yaşandı. 

TURİSTLER 

ŞAŞIRDI 

İstanbul ve diğer büyük şehirlerimizde turist- 
İer sabah uyandıklarında 
yollarda o kendilerinden 
başka kimsenin olmadığını görünce şaşırdılar, 
Yollarda tek tük geçen 
askeri araçları ve ellerinde kağıtla bir takım 
insanların koşuştuklarını 
gördüklerini söyleyen turistler "çok korktuk"'dediler, 

Sultanahmet'te konuştuğumuz turistler neden sonra bir askere sorarak, güç bela anlaşarak, 
ülkede seçim için sayım 
yapıldığını öğrendiklerini 
ve içlerinin rahatladığını 
söylediler. 

BAŞKENT 

ANKARA'DA 

Görevlilerle birlikte 
sayım için girdiğimiz evlerde işlemler 15 dakikada 
bitti, Evlerine gittiğimiz 
yurttaşlar (o ihtiyaçların 
bir gün önceden aldıklarını ancak gazetecinin se- 


sini duyamadıkları için 
gazete alamadıklarını 
söylediler. 


Ancak, görevlendirilen 
memurlardan bazılarının 
can güvenliği olmadığı 
gerekçesiyle bazılarının 
da tatil nedeniyle kent 
dışında bulundukları 
için yazıma gitmedikleri 
ileri sürüldü. 

Öte yandan, Ankara 
PTT yöneticileri sokağa 
çıkmak için gerekli görev belgesi almayı unutunca, şehirlararası santral memureleri 28 saat aralıksız çalışmak zorunda kaldılar. Aralıksız çalısan memurelerden 60'a 
yakını açlık, uykusuzluk 
ve yorgunluktan baygınlık geçirdiler. On bir me- 


müzden temin edilebilir. 


Yine Sahe sol 


Vatan Partisinin bu gazetenin köşelerini işgal edecek kadar bile bir önemi 
yoktur. Ancak bu partinin üyelerinin 
son yaptıkları hepimiz için bir gerçeği 
önüne 
Türkiye'de kendisine solcu adını vermiş bazı parti ve örgütler, olmadık işleri 
solculuk adıma yapıyorlar. Bu yaptıklanyla solculuğa ve devrime en büyük za- 


Adam öldürmek, banka soymak, yoldan geçeni çevirip üstündekini-başındakini gaspetmek, oraya buraya rastgele 
bomba atmak, artık bunların mesleği 
İsimlerindeki 
tantanalara ve aralarındaki anlaşılmaz tartışmalara rağmen yaptıkłarı hemen hemen aynıdır. Hepsi ülkemizi derin bir 
kargaşalık içine sokabilmek için ellerinyapıyorlar. 
etrafında düzenin en çürümüş ve yoz 
unsurları toplanıyor. Serseriler, işsiz, güçsüzler bunlar içinde her geçen gün çoğa- 


Yaptıkları aynı olan bu renk, renk 
çeşit çeşit sahte solcu grupların teşvikçileri de aynıdır. Onları yönlendiren merkez Moskova'dır. Kaleme aldıkları belgelerin hemen hepsinde Rys Yeni Çarlarına övgüler düzülmektedir. 

Artık bu çetelere karşı açık ve kesin 
bir tutum almanın zamanı gelip de geçmektedir. Halka ve devrime verdikleri 
zarara bir dur demek gerekiyor. 

Bu hırsız, uğursuz takımının solculukla ve halkla bir ilişkisi yoktur. 

Halkını seven, milletini seven herkes, 
bu karanlık sürülerin karşısına dikilme- 


Bu olay dolayısıyla, sahte solla birleşmeyi solun birliği 
renlere de bir sözümüz olacak. Adam kaçırıp fidye isteyenlerle birleşince sola 
kim inanır kim güvenir? Artık hayali bırakıp, solculukla alakası olmayan bu 
çetelere karşı kararlı mücadele saflarında 
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sermektedir. 


bütün 


Bu grupların 


1 


için gerekli gö- 


Seçmen... 


mure de durumu ağır olduğu için hastaneye kaldırıldı. 

Ankara PTT şehirler- 


arası omemureleri daha 
sonra 60'a yakın arkadaşlarının rahatsızlanmalarını protesto amacıyla işi yavaşlatma eylemine başladılar. 

Bu arada Tepecik Öveçler, Piyangotepe ve 
Doğumevi çevresine yazım için giden görevli 
memurların bazı kişilerce dövüldükleri ve görev 
yapmalarının engellendiği öne sürüldü. 

ALMANYA'DAN 

GELEN İŞÇİLERE 

İZİN VERİLMEDİ 

Ankara otobüs terminallerinde ise sokaktaki 
sükunetin aksine büvük 
bir keşmekeş gö j 
Almanya'dan gelen işçiler bir an önce ailelerine 
kavuşmak için görevlilere yalvardılarsa da kendilerine izin verilmedi, 
Terminalin kalabalığın- 
dan sıkılan bir kısım genç 
ise, karşıdaki çimenlikte 
güneşlendiler . 
FETHİYELİLER SUSUZ 

KALDI 

Fethi yeliler, sular akmayınca susuz bir gün geçirdiler. 

Yetkililer gölde meydana gelen arıza yüzünden suların kesildiğini açıkladılar. Sokağa çıkıp 
çeşmeden su da alama 
yan Fethiyeliler ''bu da 
demokrasi çilesi" şeklinde dert yandılar. 
ANKARA'DA BİR KİŞİ 

ÖLDÜRÜLDÜ 

Şentepe Kayalar Durağında inşaat işçisi oldukları belirlenen üç kişiye kimlikleri saptanamayan kişiler tarafından açılan yaylım ateşi 
sonucu bir kişi öldü, iki 
kişi de ağır yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, 


Sıra 
No. GEM.SAT.NO. MOTORUN ADI 
1 31/2 


Pekgöz Motoru 


İNŞA TARZI DURUMU TON 
Yarı Ahşap 


MHP” nin... 
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MHP, Kahramanmaraş katliamından sonra 
gazetemizde yer alan, 
"MHP K.Maraş'ta yakıyor, yıkıyor, öldürüyor", "MHP K Maraş'ta 
500 yurttaşımızı katletti", "Türkeş'in sağcı 
faşistleri K.Maraş'ta ayaklandı", "K.Maraş' 
ta işçileti zehirleyen 
MHP'liler yakalandı, 
yavuz hırsız MHP" başlıklı haberlerde ve K.Maraş katliamıyla ilgili seri 
yazılarda, MHP'nin manevi şahsiyetine tecavüzde bulunduğumuz iddiasıyla dava açmıştı. Dava dilekçesinde, MHP'nin 
temel felsefesinde insan 
sevgisi, birlik, kardeşlik 
olduğu iddia edilerek, yayınımızın yalan ve iftira 
olduğu öne sürülüyordu. 
Yayınımızın, MHP'ye 
karşı duyulan teveccühü 
baltaladığı ve kamuoyu 
önünde küçük düşürdüğü 
de dava dilekçesinde yer 
alıyordu. 

Ankara'da görülen 
mahkeme sonunda MHP' 
nin açtığı davanın reddi- 
ne ve mahkeme masraflarının da MHP tarafından ödenmesine karar 
verildi. 


Sakarya ve... 
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Türkeş bayrağı taşıyıp, 
Musa Suna'nın evinde 7 
yurttaşı katletmişlerdi. 
Ökkeş Akkuş'un evinde yapılan gizli toplantıya Sıddık Akçam, Cuma Kahya, Şefket Ünal, 
Milcan Gök, Milcan Çokuçkun ve Ahmet Çokuçkun katılmışlardı. Bu iki 
mahalledeki katliam, yapılan bu gizli toplantıdan sonra planlı şekilde 
yürütülmüş ve tek tek 
Alevi evleri seçilmişti. 


sokağa çıkma yasağının 
bitmesinden sonra Şentepe Kayalar Durağında 
bekleyen ve sağ eğilimli 
oldukları belirlenen Mevlut Toptaş, Mehmet Demirel ve Hasım Demirel 
adlı inşaat işçilerine, 
kimliği saptanamayan kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 
Mevlut Toptaş vurularak 
derhal öldü, Mehmet Demirel ağır biçimde yaralandı. Hasım Demirel ise 
hafif 'yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Numu- 
ne Hestanesinde ilk tedavisinden sonra taburcu 
edildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ateş açan saldırganlar, fotoğrafların- 
dan teşhis edildiler. Bu 
arada, olay sırasında saldırganlara yardımcı oldukları sanılan 8 kişi de 
yakalanarak gözaltına 
alındı. 


a . ” e 
Nikaragua dersi 
(Baştarafı 1. Sayfada) 
yılın olayıdır. 

Asya'ya gelince: 1975 Nisanında Kamboçya'daki faşist Lon Nol'dan başlayarak Güney 
Vietnam ve Laos'takı Amerikan kuklaları da 
yıkılarak tarihe karıştılar. f 

1979 yılı ise, İran'daki faşist Şah rejiminin 
ve Nikaragua'da Somoza'nın yıkılışına sahne 
oldu. 

Şili cuntası sallanıyor. 

Çin'in ayrılmaz parçası olan Tayvan kurtulacağı günü bekliyor. f 

Güney Kore ve İsrail ise sırada. 

Son beş yılın gelişmeleri, dünyamızdaki- 
büyük değişikliği anlamak isteyenler için son 
derece öğreticidir. Dünya yeni döneme girmektedir. 

Nedir bu yeni dönemin özellikleri? 

1— 2. Cihan Savaşından sonra dünyanın 
haracını tek başına yemeye kalkan ABD em 
peryalizmi ağır darbeler yemiştir ve artık kocamaktadır. ABD emperyalizminin en ağır ie] 


kimiyet biçimini ve en aşırı sömürüsünü ifade 
eden Amerikancı faşist diktatörlükler yıkılmak 
tadır. Özet olarak, İngiliz imparatorluğunun 
başına gelen, Amerikan imparatorluğunun da 
başına gelmektedir. Washington'un yıldızı sönmektedir. 

2— 1970'li yılların başında rakibi ABD'ye 
yetişen Sovyet sosyal-emperyalizmi, ABD'nin 
ağır darbeler yemesinden yararlanarak 1975 
yılından itibaren stratejik bir taaruza geçmiştir. Tıpkı Hitler gibi ekonomisini askerileştiren bu yeni yetme emperyalist, askeri güçleri- 
ne dayanarak yayılma çizgisi izlemekte ve yeni 
bir dünya savaşına üstün bir durumda girmek 
için önemli köprübaşlarını, denizyollarını ve 
maddi kaynakları ele geçirmeye çalışmaktadır. Günümüzün en emperyalist, en saldırgan, 
en gerici devleti haline gelen Sovyetler Birliği, artık faşizmin dünyadaki merkezidir. Son 
beş yıl içinde Amerikancı faşist diktatörlükler 
büyük bir zelzeleyle yıkılırken Moskovacı faşist diktatörlükler kurulmaktadır. -Afganistan, 
Güney Yemen ve Etyopya'daki darbeler, Angola'nın tam sömürgecilikten kurtulurken Yeni 
Çarların pençesi altına düşmesi, Vietnam ve 
Küba yöneticilerinin Rusya'nın paralı askerleri 
haline gelmeleri, Vietnam'ın Laos'u askeri hakimiyeti altına alması ve Kamboçya'yı işgal ederek faşist bir diktatörlük kurması, işte bu olgunun somut ömekleridir. 

3— Bütün bu gelişmelere uygun olarak, dünyamızda yeni bir saflaşma, başka bir deyişle 
yeni bir mevzilenme ortaya çıkmaktadır. ABD 
emperyalizminin baş düşman olduğu dönem artık geride kalmaktadır. Biz kabul etsek de etmesek de, bugün Sovyetler Birliği dünya halkları- 
nın en tehlikeli düşmanı olarak sınıf mücadelesindeki yerini almiştir. Günümüzde bağımsız 
yaşamak, ilerlemek ve devrim yapmak isteyen 
halklar ve ülkeler, artık en başta Rusya ile karşı karşiya gelmektedirler. Geçen dönemde, 
ABD'nin içine düştüğü duruma bugün Sovyet- 


tadır. 
Beyinlerini 


1950'lerin 
dünyasında unutmuş olanlar, ne kadar anlamak 
istemeseler de, bunlar günümüzün gerçekleridir. 
Somoza'yı yıkan zelzele, umalım ki, düşünceleri 
10-15 yıldan beri taşlaşmış olanların kafalarınıda biraz sarsabilmiş olsun. 

Bizim Somozalara da bir çift sözümüz var: 
Şah Rızalara, Somozalara kalmayan dünya, 
Türkeşlere mi kalacak? 


ler Birliği düşmüştür. Moskova, elini attığı her 
yerde halkların silahlı direnişiyle karşılaşmak- 


veya ( 1960'ların 


Yankı dergısı, “Savaşan Kamboçya” 


ANKARA (ÖZEL) 
Haftalık Yankı dergisi, 
son sayısında Yazı İşleri 
üdürümüz Mehmet Ataerk ve muhabirlerimiz- 
en Nuri Çolakoğlu'nun 
mboçya'ya yaptıkları 


“geziden sonra yazdıkları 


"Savaşan Kamboçya" 
kitabıhı tanıttı. 

Düğünün son sayısında 
"Kita" bölümünde yer 
alan Yazıda şöyle deniliyor: 
"Başka ülkelerdeki olaylara hangi açıdan bakarlârsa baksınlar, Türk 
gözlemcilerinin, gazetelerinin yazıları Türk okuyucusu için çoğu zaman 
çok yabancıdır. Çünkü 


Türk kamuoyu yıllar yılı _ sı konuda üst düzeyde 


MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 
İSTANBUL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
(Hurda Deniz Motoru satılacaktır.) 


kitabını tanıttı / 


yabancı ülkelerdeki olayları daima Batı basınının, haber ajanslarının 
açısından izlemiştir. Bu 
bakımdan dünyada olup 
bitenleri Türk gözlemcisinin izlemesi ilginç sonuçlar çıkarıyor. 
“Aydınlık gazetesinin 
iki mensubunun Demokratik Kamboçya'ya sempati dolu yaklaşımları, 
yapıtlarını belli bir açı- 
ya bağlamış olsa bile kullandıkları dil ve üslubun 
akıcılığı, konulara gazeteci gözüyle bakmış olmaları ortaya kolay okunabilir bir kitap çıkarıyor. 
'Pol Pot yoldaş ile görüşme' ise bu uluslarararesmi kişi ağzından konunun ortaya koyulmasına olanak tanıvor. 


“Komünist ülkelerin 
kendilerine özgü basın 
anlayışları var, İki Türk 
yazar Kamboçya'da bu 
anlayışa uymak zorunda kalmışlar. Pol Pot' 
un da gene kendi ülkesindeki rejim içinde 'demeç' anlayışı var. Buda 
Türk gazetecilerini sınırlayan bir unsur olmuş. 
Bütün bunları hesaba katarak okuduğunuz zaman 
"Savaşan Kamboçya" iki 
Türk gazetecisinin başarılı bir gezi izlenimi oluyor." 
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Ararat'tan göçmek zorunda kalan 
koçerler, Osmanlı Dağıstan Beyin elinde 
bulunan düzlüğe yerleşirler. Düzlük aslında Türkmene aittir. Dağıstan Bey, Kürtleri Türkmene karşı kullanmayı düşünür. 
Hacı Osman Beyle dostluk kurar. Kendi 
kızını ona vermek, Hacı Osman Beyin 
kızı Kevok'u da kendisine almak niyetindedir, Kevok, başçoban yiğit Memdiız'ın 
nişanlısıdır. 
maci Osman bey, Kevok'u Memdız'a 
““berduş"' tur diye vermeyeceğini Rispilerine açıklar. Karısı Hacer Hanımın 

ve Rispilerin tepkisiyle karşılaşır. 
Memdiz'la . evok'un arası soğumuştur. 


Akşamın aşını Memdıiz hazırlamıştı. Birazını Türkmenle yemişler, 
gerisini soğumasın diye çaputlamıştı. Çobanlar güle oynaya toplanıp 
aşa el attılar. Karınlarını doyurup 
sohbet ettiler. Artıkları kuyruklarını sallayan itlere verdiler? Sonra da 
ağıllara doğru kovaladılar. 

O gün olanları konuştular. Emlik, etlik kuzuyu bir bir sıraladılar. Yağo'ya takıldılar. Yağo: Bir 
sürüyü tamamlayacak param olsa, 
hepsini Beyköyünden aldığımız ağzı kara, kulağı düşük koyuna yatırırdım, diyordu. Gülüşüyorlardı. 

—Git lo, o tilki suratlı da koyun 
mudur? 

—Eti yok, götü yok. 

—Tamtakır... 

—Rüzgara duramaz... 

—Otta görünmez.. 

Yağo, Memdiz'a, 

—Doğruyu söyle o koyun nasıldır,dedi. 

—Söyle, dediler hep bir ağızdan. 

—Yağo'nun dediğidir. Eti, götü 
yoktur dersiniz. Doğru, yoktur ya, 
niye yoktur: Yediğini ete vermez 
süte verir. Ondan zelil, zebundur. 
Ve de halis maldır. 

Sohbet uzadı, uzadıkça söz yön 
değiştirdi. Araratın hezar-dest (Bin 
elli) cömert beyleriyle, elsiz cimri 
beyleri konuşuldu. 

Uso, "İzninizle cimri bir adamın 
serancamını anlatam” dedi. Sevindiler. Usa raviydi, güzel rivayet 
ederdi. Ararat beylere anlatırdı.. 

Dedi: 

"—Bir vakit Amid'in kör, cimriliği dillere destan bir cimrisi vardır, 
onu anlatırım. 

O dilenci görmezmiş ya, kalabalik nerdedir sezer, kim ne verir daha çok verir bilirmiş. Önünden geçenin yürüyüşünden cebinin ağırlığını tartar ehaliye, fesüpanallah 
çektirir, parmak ısırtırmış. Gözlü- 
den görülüymüş, Ahir zamanda, o 
zamanın bir vaktinde, o vaktin bir 
gününde, o günün sabahında şehrin 
meydanına yan gelmiş, mendil döşemiş. Sesini ac ıklandırıp, 

—E de, kim bilir yolu nereye va-' 
rir, yürüdüğü yolda ne vardır? Üç adım ötede kendini bekleyen hayır 
mıdır, şer midir, kim bilir? Helke 
dine ronik bibizin (Aydınlık dün- 


İR vakitler komutanlığını yaptığım alayda şimdi 
cezaevindeyim. Kader... 
Gerçekten suçlu muyum 
bilemiyorum. 

Boyet bir hadise şimdiye kadar vukubulmuş 
mudur? Benim seviyem- 
de bulunan bir yönetici 
böylesine ağır bir suçtan 
hüküm giymiş midir? Bu 
düşünceler içinde, sıkıntılı bir başkent gecesin- 
de elime kalemi alıyo- 


rum. 

Ülkenin içinde bulunper ların meydana 
p i bir olayı yaşaım. Zincirin bir halkası 
da, hasbelkader ben oldum. İlahlar, makam ve 
menfaat kapışmasının bir 
kurbanı olarak beni seçtiler. Ve on yıl öncesinin 
parlak kurmay albayı, 
: pan anarşistlerle, asker 
çaklarıyla, gaspçılarla 
beraber... 
*k* 


BEN: Teşkilatın temel direği, İstihbarat Okulu Komutanı, medeni insan, ilmi istihbaratçı burada demir parmaklıklar arkasındayım. 
En önemli vazifeleri deruhte ederken, ismim bile 
bilinmiyordu. Ama memleket için alçaklık sayılacak bir görünüm içindeyken, gazete sütunlarına 
tim. Belki de “bu da 

K gm E a bir 

a ış" deyip 
mile Yüksek Mah- 


Ararat'ın cömert 
beyleriyle elsiz 
cimri beyleri 
konuşuldu 


yanın halkı işitin) önünüzde sadaka 


giderse, işiniz rast gelir, şer semtinize uğramaz. Lakin, sadakayı kime vereceğinizi bilmelisiniz. Lo, şu 
halime bakın bakın da, benden 
sadakaya daha muhtaç kim var söyleyin. Bende topladıklarını ona ve- 


rem. Beni buraya vyollayanı, 
gaybın gücünü vallah bilmezsiniz, 
ben bilsem de söylemem. 

Ehali boş bulunup sadaka verme- 
den geçse, sesinin hışmından ürküp 
yarı yolda geri dönermiş. Döner 
mendiline üç, beş kuruş bırakırmış. 

O sabah şehrin berduşu, iş peşindeymiş. Dolaşırken bunu görmüş. Dilenciye tek akçesi nasip olmazken, 

—Ulan demiş, bu gerçek 
muhtaçtır ben de haracını verem. 
Vermiş. Bütün altın verdiğinden üstünü almaya uzanmış. Dilenci avaz - 
lanıp, ortalığı şamataya vermiş, 

—Vay limın! Benim gibi adamın 
da parası çalınır mıymış.. . diyerek 
şehrin bütün halkını başına toplamiş. 

Toplananlar, berduşu 
mışlar: 

Git lo, bundan da para çalınır 
mı? 

—Ne biçim berduşluktur bu? 

—Berduşluk da ehlini bulamamıştır. . 

—Çoluk çocuğa kalmıştır... 

—Pislenmiştir... 

—Sen de mendil açasın sana da 
verek. 

Berduş kimseye doğruyu anlatamamış. Konuşacak olsa lafın ` ağzın- 
da bırakırlarmış. 


(DEVAM EDECEK) 


utandır- 


* "CIA'nın Teşkilatla işbirliği yapan, 
Teşkilatın içinde bir temsilcilik görevi, 
bir ölçüde üst organ misyonu taşıyan 
20 küsur kisilik heveti vardır. 

Bunlar hem istihbarat alışverişini 
sağlamakta, hem de ülke içindeki ve 
ülke dışındaki olaylarda müşterek 
operasyonlara katılmaktadır... 
Jimmy bu heyetin Bay Peel'den 
sonra gelen önemli bir temsilcisidir..." 


kemenin kararı sonucu, 
belki de ömrüm burada 
nihayet bulacak. Bu günlere nasıl geldiğimi yazmak arzusu bende bu tenakuzun yarattığı düşüncelerle doğdu. Memleketin ve teşkilatın içinde 
bulunduğu durumu açıklamam, haklı ve haksız 
yere kurban edilen insanların iç dünyasına bir 
nebze olsun ferahlık sağlavahilir fikrindeyim. 

2 Haziran 


UGÜN cumartesi 
Yıllar önce bir cu-- 
martesi gecesi Jimmy yle 
tanışmamızla başladı hadiselerin gelişimi. Hattizatında ona bir CIA ajanı 
bile demek doğru değildir. Zira kendisi CIA'nın 
'memleketimizdeki heye- 
e mensuptur ve bu heyet Amerikan servisinin 
Teşkilattaki kolu mahiyetindedir. Jimmy, bu 
heyetin bay Peel'den sonra gelen mühim bir temsilcisidir. Kendisinin başkentte bir evi, bir arabası 
ve bir bayan sekreteri 
mevcuttur. Ailesi de yanındadir. Diplomatik bir 
hüviyete sahiptir ve bu 
hüviyeti dolayısıyla her 
gittiği yerde saygı görür, 
kolaylıklara ip olur. 
< IA'NIN Teşkilatla 
işbirliği yapan; Teşkilatın içinde bir 
temsilcilik görevi, bir ölçüde de üst organ misyonu taşıyan 20 küsur kişilik,heyeti vardır. Bu heyet en mükemmel istihbaratçılardan kurulmuştur. Bunlar hem istihbarat alışverişini sağlamakla, hem de ülke içindeki 
ve ülke dışındaki olaylarda müşterek operasyonlara katılmaktadırlar. 
Zaten hiçbir önemli istihbarat CIA'nın katkısı ya 
da bilgisi olmadan elde 
edilememiştir. 
EŞKİLAT, 1950'lerden itibarenAmerikan 
isiyle beraber çalıştadır. Yani isim degişlirmeden önce mevcut 
olan durum, isim değiştikten sonra da aynen 
süregelmiştir. Teşkilatın 
kullandığı bütün teknik 
malzemeler CIA tarafından temin edilmiştir. 
Birçok personel Amerikalılar tarafından yurtdışında kurslarda eğitilmiştir. Teşkilat okulu 
büyük çabalarla CIA tarafından kurulmuş ve 
onların tahsis ettiği egitmenler sayesinde tedrisat yapmıştır. Yakından bildiğim ve içinde 
yaşalığım scrgu odalarındaki teçhizat, en iptidaisinden en modemine 
kadar CIA tarafından 
verilmiştir. Teknik gelişmelere paralel olarak 
bu teçhizatta meydana 
gelen yenilikler her sene 
CIA kanalıyla takip 
edilmiş ve aynı kanal vasıtasıyla ihraç edilmiştir. 
Her türlü bilgi alışverişi 
yapılmış, bunların karşılığı olarak senede milonlarca dolar akmıştır. 
ersonel ,senelerden beri CIA ajanları gibi çalışmakta, Amerikan servisi 
hesabına görevler almak- 
ta, yurt içindeki ve yurt 
dışındaki operasyonlarda ücret kabul etmektedir. Bunu ben, Teşkilan üçüncü adamı 
olarak yazıyorum ve her 
an ispat etmeye hazırım. 
MY, işte böyle faaliyetler içinde bulunan Kalabalık bir temsildler heyetinin mensubu 
olarak memlekette bulunmaktaydı. Bu durumu Teşkilat tarafından 
yakınen bilinmekteydi. 


T EŞKİLATIN bütün 
esas unsurlarının 
hepsi kendisini tanırlar, 
severler ve sayarlardı. Dilimizi gayet iyi bilir, ülkemizin politik konularında 


hepimizin üstünde malümata sahip olarak sık sık 
konuşmalar yapardı. Özellikle dış görev ve geziier konusunda tesirli olduğu yakından bilindiği, 
hoş sohbet, centilmen 
bir kişiliğe sahip olduğu 
için her çevrede kabul 
görürdü. Birçok Teşkilat 
unsuru kendisiyle temas 
etmeye can atardı ve Zaten temas etmişlerdi de. 
Teşkilat tarafından bu 
derece bilinen, Teşkilat 
arasında bu kadar tanınan ve adeta bizim camiamızın bir parçası olan 
böyle bir zatı, ajan olarak 
mütalaa etmenin manasını doğrusu hâlâ kavrayamamaktayım. Ona ajan 
dediğimiz taktirde,, bütün temsilciler heyetinin ve bu heyetle temas 
halinde bulunan bütün 
yöneticilerin ajan sıfatını 
taşıması gerektiği kanaatine kolaylıkla varırız. 
Gerçi memleket ve Teşkilat şartları, ülkemizin içinde bulunduğu ilişkiler 
ve milli çıkarlarımız gözönünde tutulduğunda. 
hangi uygulamaların ne 
şekilde gözönüne alınma 
sı gerektiği de tartışılma 
sı yapılabilecek bir könudur, 


Jiu pek çok yö 
neticiye olduğu gibi, bana da resmen Teşki 
lat tarafından tanıtılmış 
tır. Kendisiyle resmi te 
masa geçmem onlar iara 
fından sağlanmıştır. Bugün, karşımda suçlayıcı 
durumda bulunanlar 
böyle bir temastan dolayı 
ve temasın içinde ele alınabilecek, usulsüz de olsa 


den sorumlu tutulamaz 
mı? Dediğim gibi, Jimmy'yleilk biraraya gelişimiz Teşkilatın onun 
memleketimize gelişi münasebetiyle verdiği kokteylde, o mahut köşkte 
olmuştu. Böyle kokteyller verildiği, sadece C 
mensuplarının değil, İngiliz, Alman, Fransız, İ 
talyan, İsrail ve yakın bir 
geçmişe kadar İran servislerinin de bu kokteyllerde bizimkilerle resmi 
temaslarda bulundukları 
bilinen bir hakikattır. 
Her sene böylesine kokteyllerin sayısı onlarcayı bulur. Sadece köşk 
değil, büyük şehirlerin 
ünlü otelleri de böyle te- 
e sahne olmaktaır. 


BöYLE toplantılar- 
da, Teşkilat menapune bazen diğer 
yakınlarıyla beraber yabancı servis temsilcileriyle samimi sohbetlerde bulunurlar. Teşkilat yöneticilerinin şahsi özellikleri, 
ailevi durumları, hayatları, bu şekilde tamamiyle 
aleni bir durum alır. En 
yetkili makamlarda oturanlar bütün özellikleriyle 
tanınırlar, şahsi üstünlük 
ve zaafları da istihbarat 
unsuru olarak değerlendirilebilecek seviyeye gelir. Teşkilat mensupları, 
sadece servisler arası değil, dışişleri, asker-sivil 
bürokrasi ve iş aleminin 
parlak o şahıslarıyla da 
böylesi yerlerde bir araya 
gelirler. Memleketin politik, iktisadi, sosyal bütün meseleleri buralarda 
enine boyuna tartışılır. 


Jimmy'le 
tanısmamız 


lişmeler hep beraber ele 
alınarak, muhtemel hadiseler üzerine tahminler 
yürütülür. Bu derece temasın olduğu bir muhitte 
elde edilecek istihbaratın 
adeta kesin netice vereceğinden şüphe yoktur. 
ÜL yıl önce başlaan tanışmamız 
karşılıklı görüşmelerle ilerledi. Kendisi daha önceden de elde ettiği bilgilerle beni yakından tanıyordu. Bence akıllıve işi- 
nin ehli bir istihbarat 
kadrosuydu. Ordu kökenli olduğumu, kızım, 
damadım ve oğlumun istikballe ilgili meselelerini, 
ailemizin durumunu, özelliklerini öğrendi. 10 
yıl gibi, teşkilatımız için 
nispeten kısa sayılabilecek bir süre içinde hemen 
hemen üçüncü mühim 
mevkiye kadar, yükselmiştim. Belli bir sosyal 
çevremiz, alışkanlıklarımız, bu kadar yıl içinde 
intibak m insanlar 
mevcuttu. Bir düğün masrafı, karımın oyun ve geziler için harcaması zaruri olan masraflar, benim 
itibarıma sahip bulunan 
bir idareci için kaçınılması mümkün olmayan 
şeylerdi. Esasen, Teşkilat 


U anılar, gerçek bir hayat hikayesinden derlenmiştir. Olay, bir Ortadoğu ülkesinde yaşanmıştır. Ünlü bir istihbaratçı olan üçüncü adamın, kendisini savunmak amaciyla kullandığı ifadeler, CİA'nın bölgedeki faaliyetlerinin içyü: 


Zünü açığa vurmaktadır. Amerika'nın ülkelerin içişlerine na- 
“sıl pervasızca müdahale ettiğini ortaya koyan bu öyküyü, bir 
ibret belgesi olarak okuyucularımıza sunuyoruz. i 


içinde kudreti elinde bulunduran, kendi konusunu en iyi bilen, istihbaratçılık alanında uzman, gayet iyi yabancı dile sahip, 
kaabiliyetlive zeki bir insanın bu kadar itibara sahip 
bulunması normal karşılanmalıydı ve Jimmy de 
İstihbarat Okulu hakkında duyduklarından sonra 
bunu kavnvordu. 


N büyük hizmetleri 
yapmış, okul yatatmış, reorganizasyon ve 
modernizasyon faaliyetlerini tanzim. etmiş, insa 
edilen okulun müfredatından mefruşatına kadar 
herşeyiyle yakından ilgilenmiş, durum odasında gerekli düzenlemeleri 
sağlamış kişiydim. Bir yıgın haberi istihbarat.. haline getirmenin, istihbarat mantık metodlarının, 
politikanın  istihbaratta 
oynadığı rolün, kıymet - 
lendirme yollarının deerlendirmesini yapmıştım. 
u konu hakkında memleketin en yetkili şahsı 
olarak eserler ortaya koy: 
muş ve bu eserleri askeri 
okullarda tedris ettirerek 
ülkenin güvenliğine elim- 
den eldiği kadar katkı- 
da bulunmuştum. Bilhassa dış temaslarda 
edindiğim ( izlenimlerle. 
kendi personelim olduğu 
kadar, yabancı servis 


elemanlarının da takdiri- 


ni kazanmıştım. 


Jimmy'yle temaslarimızı ilerletmek, 
bütün bu bakımlardan 
hem bana hem de kendisine yararlı oluyor, iki 
müttefik ülkenin istihbaratçıları olarak birbirimize fayda sağlamaya çalışıyorduk. o Kendisiyle 
birlikte, özel ve yüksek amaçlı bir çok toplantılara katıldık. Bu 
toplantılar bilhassa bölgesi işbirliği örgütlerinin 
bünyesinde gerçekleştiriliyor ve karşılıklı 
istihbarat ve güvenlik 
yararları sağlama amacına yöneliyordu. Gizli 
ve belli amaçlı bu toplantılara 'leşkilat başkanlığı adma katılıyor, 
heyetlerde dışişleri ve 
diğer temsilcilik mensuplarına da rehber ve idareci rolünü oynuyordum. 

U temaslar’ sayesinde 

ilerlemem elbette 
ki, Teşkilat içindeki bazı 
kuvvetlerin nazarı .dikkatini celbetmişti. Makam 
ve menfaat hevesleriyle 
benim yerimde gözü olup 
da, beni bir engel olarak 
örenler mevcuttu. Bun- 
İni önemli bir bölümünü de kismen ikbal, kısmen geçmiş suçların örtbas edilmesi, kısmen de 
politik amaçlarla, hareket eden belli bir grup 
meydana e ii Fa 
kat ben, Teşkilatın normal yapısı içinde faaliyet 


lerime devam ediyor 
iç ve dış planlamaları sürdürüyor , bir yandan da 
bilgi ve 'görgümü. artırmaya çalışıyordum. 
ki yıl önce, bölgesel 
işbirliği kuruluşunun 
yine özel bir toplantısı 
için dış görev almam du: 
rumu ortaya çıktı. Dışişleri temsilcisi ve Teşkilattan başka bir personelle beraber Washington'a 
decektik, Heyet başkan 
ığı görevini üzerime al- . 
mam bana önemli 
sorumluluklar yüklüyordu, CIA'nin başkentteki 
misyonu adına Amerika 

a gidecek üye de o günerde belirlendi. Jimmy 
bizimle beraber olacaktı. 
Heyetimiz Jimm'yle beraber bulunacak, adeta 
aynı heyetin mensuplarıy 
mışız gibi davranacaktık. 

gis görev dolayısıyla evimde bir parti 
düzenledik. Jimmy. ve 
ekibi, Entelligance Servis' 
ten Hood, İranlı meslektaşlar, Teşkilattan arkadaşlar geldiler. Teşkilatın 
imkanlarıyla gerçekleştirilen, garson, aşçı, uş 
gibi hizmetler Teşkilat tarafından karşılanan böyle bir toplantı çok sonraları benimle CIA ve Entel 
ligance elemanları arasındaki temasın başlangıcı 
olarak (o değerlendirildi. 
Jimmy ve Hood ile Washington'da yapılacak çalışmaları (o planlamıştık. 
Fakat bundan Teşkilatın 
elbette ki haberi vardı. 
Tabii başkan ve daire 
başkanlığı işin derin teferruatlarıyla (o uğraşmıyorlardı, ama bu da icracı 
bir başkan yardımcısı 
olarak şüphesiz benim va 
zifemdi. 

Jimmy'yle konuşurken, 
ikide bir gözlerini bana 
kaydıran (o karşı-casusluk 
mensuplarını görmüyor 
değildim, fakat rahat 
hareket tarzımız herhang bir suç işlemediğimiz- 

en emin olduğumuzu 
gösteriyordu. 

Toplantıdan bir müddet sonra, Londra üzerin- 
den Washington'a hareket 
ettik, Jimmy de beraber 
biz dört Gi bir motele yerleştik. CİA heyeti 


temsilcisi bize evsahipliği 
etti ve temaslarımızı sağladı. 


Yarın: 


CIA'yla 


bazı uygulamalar yüzün- 


u güne kadar İstanbul ve Ankara'da MHP yöneticilerinin , üyelerinin ve teşkilatlarının karıştığı 

çeşitli Öldürme, yaralama, bombalama, işkence, gasp Ve soygun olaylarını bizzat yargılanan sanıkların itiraflarından, iddianamelerden ve mahkeme 
kararlarından açıkladık. Şüphesiz ki 
bütün Türkiye çapında düşünülürse 
burada ele alınanlar, açığa çıkan 
MHP'nin suçlarının ancak bir kısmını 
oluşturmaktadır 


e 


6itirafların gösterdiği 
gerçekler 


Sanıkların itirafları ve mahkeme 
belgeleri şu gerçekleri ortaya çıkarmıştır 

1- MHP teşkilatları ve yöneticileri 
cinayet işleyen MHP lilere silah temin 
etmiş, cinayet silahlarını saklamış, başka cinayet ve saldırı olaylarında kullanılmak üzere silahların el değiştirmesini organize etmişlerdir. 

2- Bir çok saldırı ve cinayet, bizzat 
sanıkların itiraflarında ortaya çıktığı 
gibi, bu teşkilatlarda planlanmış ve 
MHP yöneticilerinin yönlendirmesiyle 
işlenmiştir. 

3- Birçok insanın katili olan, en 
hunhar cinayetleri bile çekinmeden işleyen ve kendi ifadelerinde MHP üyesi 
veya laraftarı olduklarını açıklayan 
caniler bu teşkilatlarda veya MHP 
yöneticilerinin sağladıkları imkanlarla 
saklanmış ve korunmuştur. Böylece 
zalen bir kere suça bulaşmış katillere 
yeni yeni cinayetler işlemeleri imkanı 
sağlanmış ltr. 


4- Suçlara alet olmak istemeyen insanlar Türkeş'in "'davadan döneni vurun "talimatı uygulanarak katledilmiştir, Halla MHP Istanbul Kocamustafapaşa 
Lokalinde olduğu gibi bu cinayetlerin 
bizzal MHP teşkilatlarında bile uygulanmasından çekinilmemişlir. 

5- Birçok sanık bu partinin teşkilat 
larında, hatta Genel Merkezden gönderilen görevliler tarafından verilen seminerlerde "'eğitildiklerini”' açıklamışlardır. Bu seminerler sonucu katiller 
yakalandıktan sonra bile "gerekirse 
karşımızdakileri gene gözümü kırpma- 
dan öldürürüm'"'dedirttiren şartlanmaların içine sokulmuştur. 

Kanuni görünüşün dışında 
MHP teşkilatlarında gizli hüçreler,obalar örgütlenmiştir. Katiller bu ilişkiler 
içinde yönetilip yönlendirilmiştir. 

7- İstanbul örneğinde görüldüğü gibi 
semtlerde ve ilçelerde yürütülen faaliyel Merkeze bağlıdır. Ankara'da ise çe- 


Dış ve iç konjonktürel ge- 


itiraflarla bir cinayet 


şebekesinin içyüzü 


itiraflar 


Başsavcılığın önünde 


şitli suçlar zıncırınin ucu MHP Genel 
Merkezine kadar gitmektedir. Semtlerde açılan ve tam bir saldırı üssü haline 
getirilen "Lokaller" ilçe teşkilatına ik. 
çe teşkilatları ise il merkezine: bağlı 
olarak çalışmıştır. Cinayetler, tek tek 
şahısların veya ne hikmetse hepsinin 
de MHP teşkilatlarında yuvalandığı 
sorumsuz grupların işi değildir. Bütün 
saldırı olayları sanıkların itiraflarının 
belgelediği gibi "'tam bir organizasyon 
içinde "gizli ilişkiler ve örgütlenmeler" 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Bugüne kadar birçok MHP yöneticisi ve üyesi hakkında cinayet suçundan 
soruşturma açıldı. 

Bu soruşturmalar sonucu açılan davaların bazılarında sanıklar mahkum 
oldular, bazılarının ise duruşmaları 
sürüyor. 

MHP'lilerle ilgili bazı soruşturmalar- 
da ortaya çıkan suç belgeleri MHP 
hakkında soruşturma açılması için sav- 


cılıklar tarafından Yargıtay Başsavcılığı- 


na gönderildi. Yargıtay Başsavcılığına 
iletilmiş 9 dosya bulunuyor. Başsavcılıktaki dosyalardan beş adedi Çeşitli cinayet suçlarından yargılanan katillerin MHP teşkilatlarında barındırılmasına ilişkindir. 


© Başsavcılıktaki 
dosyalar 


İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 
Başsavcılığa gönderilen üç dosyadan 
birincisi 5,10,1978tarih ve 1978/1287 
sayısını taşıyor. Dosyada daha önce 
sanıkların itiraflarıyla açıkladığımız İstanbul'da MHP Gültepe Gençlik Loka- 


linden kaynaklanan şiddet olayları 
hakkında bilgi veriliyor. Dosyada Gültepe'deki birçok olayın sanığı olarak 
yakalanan MHP Şişli Gençlik Kolları 
Başkanı Yunus Meral ve arkadaşlarının 
MHP ile ilişkisine işaret ediliyor. 

1.11.1978 gün ve 1978/1198 sayılı 
ikinci dosyada ise Sağmalcılar Cezaevinden kaçan ve halen firarda olan 
Ferhat Tüysüz ve arkadaşlarının 
işledikleri suçlara yer veriliyor, Dosyada ayrıca "Tüysüz ve arkadaşlarının 
MHP yanlısı olduklarını ortaya koyan 
kendi el yazılarıyla ifadeleri de bulunuyor, 

5.1.1979 gün ve 1978/1782 sayılı 
üçüncü dosyada ise MHP Fatih İlçe 
Teşkilatına bağlı Kocamustafapaşa 
Lokalinde Metin Özder'in öldürülmesi 
üzerinde duruluyor. Olayın sorumlusu 
oldukları ortaya çıkan Hüseyin Keser, 
Hacı Biniciler ve Bayram Çetin'in MHP 
lokalinde yatıp kalktıkları anlatılarak, 
MHP Lokalinin yasa dışı çalışmalara 
sahne olduğu ortaya konuluyor. 

Adana Cumhuriyet Savcılığının 
başvurusunu içerendosyada ise Faruk 
Gündoğdu ve üç arkadaşının adam öldürme suçundan aranırken MHP Adana 
İl Merkezi Gençlik Kolları odasında 
yakalanmaları anlatılıyor. 12.9.1978 
gün ve 14/a/4168 sayılı dosyada olayın 
ayrıntıları, yakalama zaptı ve ifadeler 
yer alıyor. 

Adana'da 8 Eylül 1978 günü MHP İl 
binasından, çıkan bir grubun açtığı 
ateş sonucu 40 yaşında bir vatandaş 
hayatını kaybetmişti. Cinayetten sonra 
tekrar MHP İl binasına sığınan katilleri 
aramak üzere binada arama yapan 


temas 


güvenlik görevlileri binada Ülkü Ocakları eski başkanlarından ve cinayet suçuyla aranan Faruk Gündoğdu'yu silahıyla birlikte ele geçirmişti. Savcılık, 
soruşturma sonucu elde ettiği delilleri 
Başsavcılığa göndererek MHP hakkında suç ihbarında bulunmuştu. 

Ankara Cumhuriyet Savcılığının 
Başsavcılığa başvurusunun konusu 
ise MHP Genel Yönetim Kurulu üyelerinin Maraş olaylarından önce yayınladıkları bir bildiri ile bütün yetkilerin 
orduya devrini istemeleridir. Bu olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet 
Savcılığının dışında, Başsavcılık da 
ayrıca resen soruşturma açmıştı. Bu 
dava, geçen ay ilgili mahkemenin 
yetkisizlik kararı vermesi üzerine Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine 
gönderilmişti. Sıkıyönetimdeki duruşmaların da yakında başlaması bekleniyor, Bu davanın diğerlerinden farkı, 
ayrıca MHP yöneticileri hakkında şahsi ceza verilmesinin de istenmesidir. 

Başsavcılıktaki dosyalardan birisi 
de geçtiğimiz günlerde İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin MHP 
Bakırköy İlçe Teşkilatında yürütülen 
faaliyete ilişkin olarak gönderdiği belgelerden oluşuyor. 

Yedinci dosya 26.3.1979 tarih ve 
142.469 sayılıdır. Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca gönderilmiştir. Dosyada MHP Zonguldak İl Gençlik Kolunun bazı faaliyetleri ve ÜGD ile ilişkisi anlatılıyor. ÜGD eski Başkanı 
Celal Kurudere ve dernek üyelerinin 
suçlu görüldükleri olaylardan sonra, 
Zonguldak MHP İl Gençlik Kolu imzal ve ''Muhterem halkımıza" başlıklı bildirinin dağıtılması olayı üzerinde duruluyor. Savcılığın ilgili yazıanda "bildirinin dağıtıiması üzerine 
ÜGD üyeleri ile MHP Genclik Kolları- 
nın bildirisi arasında eylem ve organik 
bağlantı olduğu Cumhuriyet Savcılığınca saptanmıştır." deniliyor. 

Başsavcılık elindeki dosyaları incemeye başlayacağını açıkladı. 

MHP'ye bağlı olarak çalıştığı mahkeme kararları ile'belgelenen yan kuruluşların karıştığı olaylar, MHP'nin 
yurt dışı faaliyeti, toplu katliam olayları ve Savcılığın MHP yöneticilerinin 
azmettirdiğini söylediği Doğan Öz'le 
başlayan büyük.cinayetler serisi ile ilgili belgelerin toplu olarak incelenmesi 
MHP'yi bütün suçları ile gözler önüne 

ektir. 

Önümüzdeki günlerde sırayla MHP 
nin diğer suçları üzerinde duracağız. 


MHP ile yan kuruluşları 


